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Jiska Kroon

‘Dit zijn de minst bezochte landen en waarom je ze een 
kans moet geven.’ Het is woensdagochtend, de mails 
stromen binnen, maar geen enkele kop trekt zoveel mijn 
aandacht als deze. Ik klik erop: ‘Als er iets is….’ Teveel 
tekst. Ik scrol door naar de boodschap: ‘Op deze plaatsen 
vind je rust en ben je ver weg van de drukte. Verdienen zij 
het om bezocht te worden?’ 

Ik voel weerstand. Spreiding van toerisme is één. Maar 
hoe lang kun je spreken van een rustige bestemming, 
wanneer hordes toeristen na dergelijke reclame ook de 
minst bezochte plekken op Moeder Aarde weten te vin-
den. Zijn hidden gems niet om onontdekt te blijven? 

Geen stad in Nederland die zich qua citymarketing zo 
goed in de markt heeft weten te zetten als Amsterdam. Ge-
loof het of niet: zo'n twintig jaar geleden wilde niemand 
er wonen en ondernemen, waarop er heel wat geld werd 
geïnvesteerd om onze hoofdstad op de kaart te zetten. 
Inmiddels struikel je over de hoofden van toeristen en 
hebben inwoners er de buik vol van. De gemeente Amster-
dam heeft zelfs de ontmoedigingscampagne Stay Away ge-
lanceerd, een poging om ‘overlasttoeristen’ te beteugelen.

Terug naar de mail. Met verleidelijke kop. Weerstand 
maakt plaats voor het besef dat dit gevoel wellicht wat 
hypocriet is. Juist als hoofdredacteur van een reismaga-
zine, waarin elke editie de mooiste - soms onontdekte 
- bestemmingen aangeprezen worden. En laten we wel 
zijn: toerisme brengt niet alleen maar overlast met zich 
mee. 

Voor sommige landen is het zelfs de belangrijkste inkom-
stenbron. Zo ook voor Barbados, een eiland in het oos-
telijke Caribische archipel, dat nog steeds haar wonden 
likt van de coronacrisis. Britten weten hun voormalige 
kolonie weer te vinden, maar wij Nederlanders verkiezen 
al snel de ABC-eilanden boven dat van Rihanna en rum. 
Want wat als het onbekende tegenvalt? Ik ontdekte voor 
TripTalk dat Barbados eigenlijk alles is dat actief wordt 
in je visuele brein wanneer je beelden oproept van een 
tropisch eiland. En nog een beetje meer.

Sybylle koos voor een wintersport op zijn Scandina-
visch en vond ruimte en rust in het voor ons nog relatief 
onbekende Scandinavian Mountains. Ook Renée stapte 
uit haar comfortzone en vloog naar Tallinn, de hoofdstad 
van Estland. Haar gids begroet haar op het vliegveld met 
de opmerking dat ‘Estland op niemands bucketlist staat’.
Renée beaamt dit, maar merkt al snel dat deze, niet zo 
vaak bezochte bestemming, juist wél op je bucketlist 
moet staan. Want zoals ze zelf haar verhaal in deze editie 
zo mooi eindigt: ‘Soms moet je een duik in het onbekende 
nemen. Daar word je het meest verrast.’ 

EDITORIAL _ What's up this issue

Laat uw  
passagiers 

vliegen  
zonder gesjouw

De bagagekoerier
contact@luggo.aero
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Hikers en bikers, rustzoekers en feestbeesten, luxepaarden, 
yogi’s, stelletjes en solo backpackers, Aussies, Fransen, veel 
Nederlanders, hardcore surfers, expats en andere geluks-
zoekers: ze wisten Bali bij honderdduizenden te vinden. 
In de afgelopen tweeënhalf jaar covid zat het Eiland der 
Goden potdicht. In 2021, hartje covid, brachten slechts 45(!) 
toeristen een bezoek - volgens de officiële cijfers van CBS 
Bali ( januari tot oktober). Hoe staat het (misschien wel) 
mooiste eiland ter wereld er nu voor?

Tekst: HARRI THEIRLYNCK Beeld: HARRI THEIRLYNCK, BALI TOURISM en UNSPLASH
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Op weg naar Bali ver-
toonde ruim de helft 
van de stoelschermpjes 
de Bali-hit Ticket to 
Paradise, met Georgia 

( Julia Roberts) en David (George 
Clooney).  Een uitstekende film om 
alvast in de stemming te komen. 
Georgia en David hebben - in de film 
dan - een slecht huwelijk. Twintig 
jaar na de scheiding treffen ze elkaar 
noodgedwongen op godeneiland 
Bali, want dochter Lily gaat daar 
trouwen met een zeewierboer. 

Een beetje jammer, zegt mijn 
buurman, dat de Bali-beelden van 
Ticket to Paradise zijn geschoten in 
Queensland, Australië. En zo kijken 
veel passagiers tijdens de vlucht 
nietsvermoedend naar de ‘Bali’-stran-
den bij Brisbane, aangekleed met 
extra palmen, hutjes en figuranten 
in traditionele Balinese kleding. Wat 
gamelan-klanken eronder en vooruit 
maar. En de film was al niet zo best. 

Voor uw verslaggever is het alweer ruim 22 jaar geleden. Ik herinner me Bali 
als household name voor een tropisch walhalla. De eerste stap op luchthaven 
Denpasar (na 16,5 uur vliegen, overstap in Singapore) voelt alsof ik een ver-
trouwd huis binnenkomt. De zoete geuren op het vliegveld, subtiele klanken 
van bamboefluiten, de kleuren; ze prikkelen terstond je reptielenbrein. Ja, zo 
was het! 

Ook de onontkoombare heksenketel in de zuidelijke trechter van het eiland, 
direct na het vliegveld, en het stroperige verkeer rond en in feestdeel Kuta 
voelen als oude kennissen. Bali richt zich weer op. Tachtig procent van de 
Balinese economie, chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel, rondvaartbedrijven, 
scooterverhuurders (daarover straks meer) en bar- en beachclubeigenaars kan 
weer opgelucht ademhalen. 

LAPTOP OP STRANDBEDJE 
Even het geheugen opfrissen. Bali is zo groot als onze provincie Noord-Bra-
bant. Het kleine hindoe-eiland ligt in het midden van de ruim 3000 kilo-
meter lange Indonesische archipel. Voor honderdduizenden Nederlanders, 
vaak frequente bezoekers, is Bali nog altijd ‘een feest voor de zinnen en een 
bad voor de ziel’.  Ze kennen het eiland als hun broekzak, van de shotjes op 
de drukke feestplekken tot de stilte in het midden en westen van Bali. Hun 
familie woonde er ooit. Hier zelf wonen en werken, liefst met de laptop op je 
strandbedje, was vóór de pandemie de grote droom. Mijn missie: hoe staat 
het met de magie en de soundtrack van Bali, de kleurenorgie, bloemblaad-
jes, geesten, beelden, spiritisme, sarongs, de verre trommels en bellen, de 
rijstvelden en vooral de hartelijkheid. Is het er allemaal nog? ’s Avonds na 

REISREPORTAGE _ Bali

“De zoete geuren, 
de klanken van 
bamboefluiten, 
ze prikkelen je 
reptielenbrein”

rechterpagina van links 
naar rechts: Een van de vele 
versierde godenbeelden bij de 
tempel van Pura Besakih. / De 
beroemde tempel in het meer.
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een lange vlucht bekaf aankomen in een Balinees resort en een uurtje op je 
eigen veranda zitten, het schenkt een bijna dierlijke blijheid. Even boven 
de stad Ubud ligt Alila Ubud, een doodstil resort met een design pool; een 
donkerblauwe streep in de jungle. De wildernis marcheert bij mij binnen in 
de gedaante van een rij makaken, langstaartapen, mij brutaal aankijkend 
vanaf het dak van mijn bungalow. Ik sluit snel ramen en deuren, overdreven 
bang voor mijn spulletjes. Spannend douchen in de buitenbadkamer tussen 
tropische planten, gladde rivierkeien op de grond, een houten waterbekken, 
wanden van natuursteen, veel meditatieve kleuren vol tinten beige, balsem 
voor de oogbol, spierwitte rolletjes handdoek, riet, bamboe en een meditatief 
stortbad. De badkamers weerspiegelen de traditionele openbare badplaatsen 
van het platteland. 

Kreun… ik was het bijna vergeten: wat zijn de Balinezen daar toch goed in, 
sfeer en stemming maken. Standbeelden ‘wrappen’ in zwart-wit geruit textiel, 
want donker kan niet zonder licht. De sierlijke tuinen. Hotels, restaurants en 
spa’s die zijn doordrenkt van Balinese spiritualiteit. De zonsondergang op de 
veranda, met een hemel vol oranje tanden. Op de achtergrond krijsende apen 
en getsjirp van krekels en gekwaak van kikkers: de piep-knor jazz van de Bali-
nese jungle. Het blaast je van de sokken, of je wilt of niet. 

PARADIJS VOOR INSTAGRAMMERS 
De volgende dag direct de vuur-
doop: de mannen en vrouwen van 
de groep krijgen een sarong om, wat 
schreeuwt om een Instagramplaatje. 
Bali is een magneet voor influen-
cers, die op Bali een makkie hebben. 
Het eiland is geschapen voor tegel-
tjeswijsheden. Op internet vind je 
speciale sites vol weeë Bali-quotes 
voor Instagrammers. ‘You can leave 
Bali, but it will never leave you.’ ‘Take 
only memories, leave only footprints.’ 
‘I don’t need therapy. I just need Bali.’ 
Heel erg is: ‘Having such a rice time 
in Bali.' We brengen een bezoek 
aan de Pura Besakih, de gigantische 
‘moedertempel’ in het midden van 
Bali, op de flanken van de Gunung 
Agung-vulkaan. Een heilig tempel-
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Een eind rijden waard: het hoogland 

van JEMBRANA in het BALI BARAT 

NATIONAL PARK. Uitvalsbasis voor 

bijzondere wandelingen is CEKIK, vijf 

autominuten ten zuiden van Gilimanuk. 

Typisch Bali: beklim een vulkaan. DE 

GUNUNG AGUNG (hoger dan 3000 

meter) is serieus werk, de wandeling 

naar de minikegel van BATUR is stuk-

ken minder inspannend. 

Vergeet het universum ONDERWATER 

niet: snorkel of duik tussen schildpad-

den, roggen, haaien en dolfijnen. Top-

locaties zijn MENJANGAN ISLAND en 

NUSA PENIDA'S MANTA POINT. 

O ja: zeker in het zuiden zijn CREDIT-

CARDS welkom, evenals DOLLARS en 

EURO’S. Haal wel wat ROEPIES uit de 

ATM, handig voor tips en voor attracties 

waar alleen CASH wordt geaccepteerd. 

Er komt een nieuwe romkom: regisseur 

JOHAN NIJENHUIS draait dit jaar op 

BALI zijn nieuwe film ‘VERLIEFD OP 

BALI’, in 2024 in de bioscopen (en in 

het vliegtuig) te zien.

NICE 
TO KNOW!

complex bovenop een berg, bereikbaar over een eindeloos lijkende trap. Een 
rituele klauterpartij tussen piekfijn aangeklede families, de vrouwen met volle 
offermanden op het hoofd, mannen torsen de zware picknickmanden. ‘Bijna 
vergeten’ nummer twee: half Bali lijkt - vooral in het weekend - onderweg van 
de ene ceremonie naar de andere. Families op scooters of SUV’s vol kinderen 
met hun offergeschenken op excursie naar een tempel, meestal op een berg 
gelegen, want daar wonen de goden. Het fenomeen tempelfiles. Op Bali kent 
elk gezinslid zijn blije taak: boze geesten wegjagen, voorouders eren, samen 
offers brengen.

SMOOTHIES EN HAVERMELK 
Remember Ubud. Stad van healing, mindfulness, tempels, smoothies en coffee-
shops met havermelk. Maar ook van voortreffelijke museums, toprestaurants 
en serieuze kunstgaleries. Druk, jawel, nog steeds. Maar kunststad Ubud is 
nog altijd uniek in Zuidoost-Azië. Je paradeert met blijdschap over de Jalan 
Raya Ubud, de vitale hoofdstraat vol bars, tempels en workshops met links en 
rechts smalle, landelijke straatjes die naar glinsterende rijstvelden leiden. Bij 
een van de kleine eetkraampjes bestellen we saté lilit: kipgehakt met sjalotten 
en citroengras, gegrild op houtskool, daardoorheen geraspte kokosnoot en 
dikke kokosmelk, citroensap en peper. Een Balinese hit wat ons betreft.

“De wildernis 
marcheert mijn 

kamer binnen 
in gedaante 

van een rij 
langstaart

-apen”

linkerpagina: De Hemel-
poort in Pura Lempuyang, met 
de Mount Agung op de achter-
grond. rechterpagina van 
links naar rechts: Vrolijk 

verkleedpartijtje op het Bedugul 
Resort. / Zondagmiddagdansles 

voor jong en oud in Ubud.
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Vijf minuten boven Ubud heerst de 
stilte. Je fietst er à la Julia Roberts 
in de film Eat, Pray, Love (naar het 
beroemde boek uit 2006) langs de 
fameuze Tegallalang rijstterrassen. 
Een wereld zo groen en sereen dat 
je vederlicht wordt. De belangrijkste 
zin uit Eat, Pray, Love was: “What if 
your life belongs to you?” Je loopt hier 
gevaar al fietsend per whatsappje je 
saaie Nederlandse baan op te zeggen 
om hier eeuwig te blijven. 
Onze gids vertelt het liefst over eten, 
vooral over alle soorten groenten 
die op Bali groeien. Soms lijkt het of 
we een cursus ‘groenteboer op Bali’ 
volgen. Bali is voer voor de geest, 
maar vergeet buik en de gevoelige 
tong niet. Balinees eten is warm en 
zoet met een scala aan kruiden. Kori-
ander, kardemom, pepers, knoflook, 
gember en kruidnagel, garnalenpas-
ta, citroenbasilicum en schaafsel van 
gedroogde kokosnoot - het houdt niet 
op - zorgen voor kleine aroma-explo-
sies in de huig. Balinezen houden van 
een maaltijd van kleine hapjes ter 
grootte van een snack. Als de lunch-

REISREPORTAGE _ Bali

“Soms 
lijkt het 
of we een 
cursus 
groenteboer 
op Bali 
volgen”

Een van de rustige 
luxe-resorts aan 
de oostkust van Bali.
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tijd nadert, lezen we in de auto elkaar 
voor uit menukaarten en recepten. 
Het klinkt als een sappige reisroman. 
“Langzaam geroosterde kippendijen, 
zacht kippenborstvlees ingesmeerd 
met een kardemom-kruidenmengsel. 
Een kurkuma-getinte spies van kip-
saté bovenop een fluwelige berg witte 
rijst, een gefrituurd kaantje…” Alles 
vers bereid. Uiteraard. 

OVERSPOELD? KOM OP!
Je hoort wel zeggen dat Bali over-
spoeld en bedorven is. Kom op. 
Zeggen ze dat niet over elk mooi 
eiland (Ibiza, Mallorca, Texel, Sicilië, 
Kos) dat te lang in de picture is? Het 

Harri reisde met TUI en KLM naar 

Bali en bezocht de volgende hotels/

resorts.

LEGIAN BEACH HOTEL: een 

levendig CITYHOTEL in KUTA aan 

het STRAND en de BOULEVARD. 

Tropische TUINEN met opmerkelijk 

STILLE villa’s en een EIGEN zwembad. 

Westkust, dus zonsondergang!

GRAND HYATT BALI: groot 5-STER-

REN beachresort op schiereiland 

NUSA DUA, vlakbij het VLIEGVELD, 

pure LUXE. Familiehotel.  

PURI SANTRIAN: kleinschalig ogend 

4-STERRENHOTEL, direct aan ZEE 

(en een onverwacht FIETSPAD!). Vier 

ZWEMBADEN, aan de rustige kant van 

Bali, DENPASAR op vijftien minuten.

		

CANDI BEACH RESORT & SPA: 

PRIVÉSTRANDJE, INFINITYPOOL, 

ROOFTOPBAR, in TUINACHTIGE 

omgeving, een plaatje van een hotel 

aan een rustige oostkust. Diner met 

GAMELANORKESTJE, wat natuurlijk 

heel erg Bali is.

ALILA UBUD: stijlvol 5-STERRENHO-

TEL aan de groene AGUNG-VALLEI, 

APEN op het dak, uitzicht op JUNGLE, 

VULKANEN en RIVIER; pendeldienst 

naar UBUD (op vijf kilometer).

Prijsidee met vlucht KLM (via Sin-

gapore) vanaf € 1300,- (tien dagen, 

logies/ontbijt, transfer) per persoon. 

Zie verder tui.nl. 

HOTEL/
RESORTS

West-Bali kent verlaten stranden. 
Rond Medewi strekken die zich kilo-
meters uit, met veel vulkanisch zand, 
kokospalmen en weinig zonnebed-
jes. Het westelijke uiteinde van Bali 
beslaat bijna honderden vierkante 
kilometer onbewoond oerwoud: 
het Taman Nasional Bali Barat, het 
nationale park van Bali, op het meest 
westelijke puntje van het eiland. 
Het thuis voor herten, gigantische 
monitorhagedissen, neushoornvogels 
en vliegende vossen. Jembrana is een 
van de meest afgelegen en verlaten 
gebieden van Bali. Gilimanuk is het 
startpunt voor bijzondere wandelin-
gen, ver weg van Kuta. 

is snobistisch wereldreizigers-speak, 
om te laten zien dat je een man/vrouw 
van de wereld bent. ‘Het oude Bali’ 
is verdwenen, hoor je dan. Jawel, 
er is een nieuw Bali, maar het oude 
verdwijnt nooit. Je moet alleen weten 
waar je moet zijn. Voor nachtbraken 
ga je naar Kuta. Voor meer rust naar 
de vredige oostkustresorts. Of verder 
naar het midden en het westen van 
het eiland. De rivierinham bij Peran-
cak bijvoorbeeld, met de traditionele 
houten vissersboten. Witte strepen op 
de romp, blauwe dekken en versierde 
kraaiennesten. Spreek een visser aan 
en vaar mee op zo’n uitbundig beschil-
derd Vikingschip. 

linkerpagina links: 
De Tibumana-waterval. rech-

terpagina:  Uitzicht over de 
Unesco-rijstvelden.
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Azië
de officiële nationale taal is Bahasa Indonesia, 
in de toeristische gebieden spreekt en verstaat 
iedereen Engels.
rupiah (1 euro is circa 16.000 rupiah)
paspoort moet nog minstens zes maanden 
geldig zijn. Een visum is verplicht, kun je bij 
aankomst in Denpasar kopen voor 35 dollar/euro. 
januari: 25 tot 31 graden. Juli: 25 tot 28 graden.
mei, juni, september. Regenseizoen van 
oktober tot mei.
overal kun je onze ‘Nederlandse’ stekkers 
(type C en F) gebruiken.

continent:
taal:

valuta: 	
visum:

temperatuur:
beste reisperiode:

stekker:

fun fact: “Wat heten er toch veel Balinese mannen Wayan”, hoor je vaak. Logisch. 
De namen gaan in de volgorde van geboorte. Het eerste kind heet Wayan, de tweede 
Made, de derde Nyoman en de vierde heet Ketut. Een vijfde baby heet weer Wayan, 
enzovoort.

hoe kom je er: De vliegtijd naar Bali is circa 17 uur. In de meeste gevallen is er 
een korte (tank)stop in Singapore, waar je door de douane wederom geheel en al 
wordt gecheckt, het is niet anders. Vliegen met KLM of Singapore Airlines. Met 
Emirates (stop in Dubai) kan ook, maar dan duurt de vlucht veel langer. 

BALI

Nusa Penida

BALI

Indonesische Zee

Java Zee

Denpasar

Kuta

UbudPerancak

Singaraja
Tejakula

Gilimanuk

Ngurah Rai airport

Nusa Dua

Medewi 
Beach

Nationaal park 
Bali Barat

Pura Besakih

Tegallalang 
rijst terrassen

Gunung 
Agung 
vulkaan
3142 m

20 km

BALI

I N D O N E S I Ë

REISREPORTAGE _ Bali

DE SCOOTERTJES VAN BALI
Dít moet je vooral niet vergeten te 
vragen, zeiden collega’s me vóór 
vertrek. Geldt de ‘Bali bonk ban’ 
(Australisch voor het Balinese 
buitenechtelijke neukverbod) straks 
ook voor toeristen? En het belang-
rijkste: kunnen toeristen nog op hun 
scootertje over Bali toeren? Haren 
wapperend in de warme wind, van 
strandje naar yoga. Een paar wij-
ze hoteltycoons stellen gerust. De 
scootertjes - ‘mo-tórrr’ zeggen ze hier 
- blijven gewoon verhuurd worden. 
“Er komt wel meer handhaving op 
helm dragen en snelheid.” En die 
wet over buitenechtelijk vrijen? “Dat 
gaat nooit gebeuren, zeker niet voor 
toeristen, we zijn niet gek. Wetten 
en uitvoering zijn hier twee dingen. 
Islamitische Hardliners krijgen deels 
hun zin via mistige formuleringen in 
het wetboek. Dat is de bedoeling: on-
zekerheid inbouwen.” Ofwel balans, 
zegt een hoteldirecteur. “Alles op Bali 
draait om balans.”

Wat eeuwig blijft: de heilige drie-een-
heid van eten, natuur en meditatie 
met uitzicht op zee, vulkaan of 
smaragdgroene rijstvelden. Zie 
het elders maar eens voor elkaar te 
krijgen. De zonsondergang is hier 
verpletterend, maar de prille ochtend 
- zwemmen, yoga, stilte - is gewijd en 
barstensvol licht. En heb je niks met 
yoga: je zweeft al als je op Bali je bed 
uitkomt. Pokon voor de neurotische 
grote-stadsbewoner. 

onderste foto: 
Vroege ochtendyoga aan 

zee is overal populair.
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➊ DE WERELD IN 
JE BROEKZAK 
Time to Momo: je 
kent ze misschien 
wel van de boek-
jes over meer dan 
vijftig verschillende 
steden in de we-
reld. Aan culinaire 
tips, wandelroutes, 
shopping tips en be-
zienswaardigheden 
geen gebrek. Wist je 
dat er ook een app 
is, die misschien nog 
wel makkelijker in 
gebruik is? Stad in 
app: €11,99, fysiek 
boekje: €18,99, 
twee jaar online 
toegang tot 52 
steden: €39,99 via 
timetomomo.com

➋ LAAT JE ZINTUI-
GEN SPREKEN
Tegenwoordig 
mogen gevulde 
waterflessen door 
de security check 
op Schiphol. Wil je 
puur water drinken 
dat toch de smaak 
van cola, perzik of 
bosbessen heeft? 

Dat kan met air up. 
Deze waterflessen 
kun je uitrusten met 
zogenoemde pods 
die te verkrijgen zijn 
in meer dan dertig 
verschillende sma-
ken. Deze pods geven 
een geur af waardoor 
jij daadwerkelijk 
deze smaak proeft 
tijdens het drinken 
van je water. Mensen 
proeven namelijk 
voor tachtig procent 
met hun reuk. €34,95 
(inclusief drie pods) 
via air-up.com

➌ ZEG MAAR DAG 
TEGEN LEKKENDE 
VLOEISTOFFEN 
Je hebt het vast wel-
eens meegemaakt: 
je gaat op reis en 
neemt je favorie-
te shampoo en 
douchegel mee. Om 
er op de plaats van 
bestemming achter 
te komen dat het 
flesje heeft gelekt. 
Met de flexibele reis-
flesjes van Matador 
is dit verleden tijd. 

Deze hervulbare 
zakjes voor vloei-
stoffen zijn sterk, erg 
licht en lekken niet. 
Ieder zakje heeft een 
inhoud van negentig 
milliliter, waardoor 
het ook in je handba-
gage door de security 
mag. €15,- via 
amazon.nl 

➍ HANDSFREE 
SERIES KIJKEN
Geen scherm in 
je vliegtuigstoel? 
Clampy lost dit voor 
je op! Klem hem 
eenvoudig achter je 
klaptafeltje en kijk 
comfortabel jouw 
favoriete films en 
series op ooghoogte. 
De telefoonhouder 
kan 360 graden 
draaien, om zo van-
uit iedere hoek het 
kijkgemak te waar-
borgen. De houder 
is ontwikkeld door 
ingenieurs van de 
TU Delft en past op 
95 procent van alle 
vliegtuigstoelen.
€20,- via bol.com

➎ WATERDICHTE TAS
Je waardevolle 
spullen nat door 
een vloedgolf of vies 
door zand? Met een 
Dry Bag is dat verle-
den tijd De tas kan je 
hermetisch afsluiten, 
is waterdicht en 
kras- en vuilbesten-
dig. De ideale metge-
zel voor een dagje op 
het strand of aan het 
zwembad. Ook bij 
andere activiteiten 
als een survivaltocht 
komt de tas goed van 
pas. 20L tas: €11,50 
via bol.com 

➏ KOFFIE, KOFFIE, 
LEKKER BAKKIE 
KOFFIE
Is er geen koffie-
apparaat voor-
handen, of is de 
beschikbare koffie 
niet naar wens? 
Met de Javapress 
commuter van GSI 
Outdoors zet je in 
een handomdraai 
twee heerlijke ‘bak-
kies’ koffie. Stop wat 
gemalen koffie in de 

Javapress en giet er 
heet water bij. Wacht 
enkele minuten, duw 
de Javapress zachtjes 
naar beneden en 
voilà: een koffie voor 
twee is klaar. Er is 
zelfs een apart klepje 
om melk en suiker 
toe te voegen.
€39,95 via bever.nl

➐ BLIJE ZEEPJES
Je shampoo, dou-
chegel, deodorant, 
zonnebrand en 
andere verzor-
gingsproducten 
meenemen zonder 
enig plastic? Dan 
biedt HappySoaps 
uitkomst. Zij leveren 
allerhande produc-
ten in vaste vorm, 
waardoor plastic 
verpakkingen over-
bodig worden. Alle 
producten zijn vegan 
en dierproefvrij. 
Daar word je toch 
blij van! Shampoo 
bar: €7,99, body-
wash bar €6,99 via 
happysoaps.com

1
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2120 TRIPTALKTRIPTALK



Zimbabwe. Zuid-Afrika stal ons hart. 
Terug in Nederland ging het idee om te 
emigreren een half jaar in de ijskast. 
We hadden beiden een goede baan, een 
mooi huis, meerdere auto’s. Toch wilden 
we af van dat yuppen-bestaan. We ver-
kochten ons huis en spullen, gaven veel 
weg en bleven met één tas en spaargeld 
op de bank over. Onze familie en vrien-
den verklaarden ons voor gek, maar 
eenmaal terug in Zuid-Afrika voelde ik 
mij verlost van de ratrace in Nederland. 
De wereld stond weer open op mijn 36e; 
het voelde als een nieuw begin.”

WAT BRACHT DIT NIEUWE BEGIN? 
“Via een Nederlandse familie nam Peter 
een bedrijfje over in Kaapstad. We had-
den ineens personeel en kregen hierdoor 
een verblijfsvergunning. Ik werkte voor 
een touroperator en kreeg een kan-
toorbaan, terwijl ik in Nederland als 
psycholoog en binnenhuisontwerper 
nooit voor een baas had gewerkt. Dat 
was even wennen! Al snel zette ik mijn 
eigen reisgezelschap op en organiseerde 
ik rondreizen door Zuid-Afrika.”

TRIENKE BOUWT AVONTUUR ONDER DE ZON

Alles achter je laten en vertrekken naar het buitenland: elk jaar gooien Nederlanders 
het roer om en zoeken hun geluk elders. Wie zijn deze mensen en wat drijft hen? 

Dat emigreren soms gepaard gaat met de nodige obstakels, weten de in Zuid-Afrika 
wonende Trienke Lodewijk (59) en haar man Peter de Wit (62) als geen ander. 

Zij overleefden ternauwernood een terroristische aanslag, kregen meerdere malen 
malaria en zijn slachtoffer van woninginbraak. Toch zou de Friezin niet meer terug 

willen naar haar geboorteland. “Ontwortelen zorgt voor avontuur en geeft vrijheid.”

Tekst: JISKA KROON Beeld: Trienke Lodewijk

  NAAR 
AFRIKAANSE
WILDERNIS

VOELDE HET ONDERNEMEN IN 
ZUID-AFRIKA NIET OPNIEUW 
ALS EEN RATRACE?
“Nou, we vertrokken naar Afrika met 
het idee om iets te doen tegen armoede. 
Ook wilden we ‘iets’ met duiken doen. 
Maar zo ondernemend als dat wij 
zijn, hadden we in een mum van tijd 
weer een rijk bestaan opgebouwd. Dat 
was nou juist het leven dat we achter 
ons hadden gelaten in Nederland. We 
schaften in 2006 een Landrover aan en 
reden door Mozambique; op zoek naar 
een stuk grond om een lodge te bou-
wen. We verkochten onze bedrijven in 
Zuid-Afrika en vonden in het noorden 
van Mozambique 800 hectare grond. 
We huurden 250 locals in en met lokale 
materialen bouwden we de Nuarro 
Lodge. Een plek waar gasten kunnen 
overnachten én duiken. Doordat de 
mensen uit de directe omgeving in de 
lodge werken, kunnen we onze idealen 
verwezenlijken en ons steentje bijdra-
gen tegen armoede.”

IK VERTREK _ Afrika

VAN
FRIESE

POLDER 

WAAROM BEN JE NAAR 
ZUID-AFRIKA GEËMIGREERD?
“Wij hadden vroeger als Fries gezin 
een Novib-spaarkistje waarin we elke 
maand wat geld stopten. Dat bracht 
ik naar school. Daar werd het aan het 
goede doel gedoneerd. Ik vond het altijd 
heel indrukwekkend om via foto’s te 
zien wat er met het geld gebeurde in 
arme Afrikaanse landen. Vooral de 
beelden van de ondervoede kindjes 
raakten mij altijd. Toen ik tien jaar 
was, schreef ik een opstel over mijn le-
ven in Afrika als ik ouder was. Waar ik 
veel honden zou hebben en eten gaf aan 
arme kinderen. Dat beeld klopt aardig 
met hoe ik mijn leven nu leidt. In 1999 
ben ik met mijn man geëmigreerd naar 
Afrika.”

HOE HEBBEN JULLIE DIT 
AANGEPAKT? 
“Veel Afrikaanse landen zijn gevaar-
lijk om te wonen. Om te ontdekken 
welke gebieden wél veilig genoeg zijn, 
huurden we een camper en crosten door 
Botswana, Zuid-Afrika, Namibië en 

Vanuit Namibië op 
weg naar klei-vallei 

Sossusvlei.

Vriendelijke ontmoeting 
in wildreservaat Ithala, 
Zuid-Afrika. 

Ontbijten in 
Botswana.

Avontuur is ook een 
lekke band vervan-

gen onderweg. 
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MET WAT VOOR UITDAGINGEN 
KREGEN JULLIE TE MAKEN?
“De wetgeving is ingewikkeld in 
Zuid-Afrika en Mozambique. De bu-
reaucratie is nog erger dan in Neder-
land. Het grootste struikelblok waar 
we mee te maken kregen, is dat ons 
personeel door de burgeroorlog geen 
ID-kaart had. En voordat zij voor ons 
mochten werken, moesten ze de juiste 
stempels hebben. We raakten verzand 
in het papierwerk. Toen de ID-kaar-
ten waren geregeld, bleken geboorte-
data niet te kloppen. Bij veel mensen 
staat nu 1 januari op hun ID, kun je je 
dat voorstellen? Verder was het soms 
communiceren met handen en voeten. 
Mozambique was een Portugese kolo-
nie; ik leerde voorafgaand aan de bouw 
van de lodge Portugees. Wat blijkt? De 
oudere locals spreken vooral Mak-
huwa, een inheemse taal. Ook konden 
sommigen niet lezen en schrijven.” 

OP WELKE MANIER DRAAGT DE 
LODGE BIJ AAN JULLIE IDEALEN?
“Veel personeelsleden hadden nog 
nooit een schep in hun hand gehad. 
Diezelfde mensen hebben geleerd een 
lodge te bouwen. Anderen hadden nog 
nooit met lepel en vork gegeten en wer-
ken nu in het restaurant. En sommige 
locals hadden zichzelf nog nooit in de 
spiegel bekeken of witte mensen gezien. 
Mijn blonde haren werden soms uit de 
borstel gevist. Het is bijzonder om te 

zien hoeveel er in een relatief korte tijd 
is veranderd door de bouw van onze 
lodge. Veel locals spreken inmiddels 
een beetje Engels of Portugees. We heb-
ben ook een school en kliniek gebouwd, 
waar vrouwen kunnen bevallen en 
kinderen een ID en inentingen krijgen. 
We hebben momenteel bijna honderd 
mensen in dienst en creëren werkgele-
genheid. Veel personeelsleden hebben 
een fiets of brommer kunnen kopen en 
een mobieltje. Hun wereld is een stukje 
groter geworden. En we hebben een 
huisrif, een privé strandje waar mensen 
kunnen duiken. We doen er alles aan 
om het koraal te beschermen.” 

WAAROM WONEN JULLIE 
ER ZELF NIET MEER? 
“Niet iedereen in de omgeving was blij 
met onze komst en de nodige verande-
ringen. Sommige locals waren boos dat 
ons huisrif privéterrein is en zij daar 
niet meer konden vissen. Voor andere 
locals gingen de veranderingen juist 
niet snel genoeg. Zij dachten dat wij als 
westerlingen geld aan bomen konden 
laten groeien en wilden altijd meer. 
Er kwamen ook steeds meer schooien-
de kinderen in de buurt van de lodge. 
Veel bezoekers geven geld, ondanks ons 
advies dit niet te doen. De internetver-
binding was in die tijd niet fantastisch. 
We hadden hierdoor weinig contact met 
vrienden en familie. Ons sociale leven 
bestond uit de contacten met personeels-

leden en zakenpartners, dat voelde soms 
best eenzaam. Ondertussen was het een 
uitdaging voor ons om gezond te blijven, 
omdat er bijvoorbeeld geen tandarts of 
dokter in de buurt is. Toen ons geld op 
was, zijn we naar Oeganda vertrok-
ken. Peter kreeg daar een baan voor een 
Nederlandse stichting, die hem na een 
aantal jaar een functie in Zuid-Afrika 
aanbood. Hierdoor konden we weer wat 
geld sparen.”
 
WAAROM IS DIT VOOR JULLIE EEN 
FIJNERE PLEK OM TE WONEN?
“Het is welvarender, vrijer, er zijn 
meer medische voorzieningen en 
mensen spreken Engels. Wij hebben 
een Zuid-Afrikaans ID, wat het leven 
voor ons daar makkelijker maakt. We 
hebben de Nuarro Lodge niet verkocht 
hoor! We zijn mede-eigenaren en re-
gelen veel op afstand. Peter werkt nog 
steeds voor de stichting en ik heb een 
andere droom gerealiseerd: een glam-
ping in de wildernis van Zuid-Afrika 
genaamd Hluhluwe Bush Camp.” 
 
WAT HAD JE ANDERS AANGEPAKT 
MET DE KENNIS DIE JE NU HEBT?  
“Ik had iemand aangenomen die de 
community in Mozambique op zijn 
duimpje kent, goed in gesprek gaat met 
locals en stamhoofden en daardoor meer 
afgewogen beslissingen maakt. We heb-
ben inmiddels voor de lodge in Mozam-
bique een communitywerker in dienst.”

IK VERTREK _ Afrika

HEBBEN JULLIE JE 
WELEENS  ONVEILIG 
GEVOELD IN AFRIKA? 
“We zijn vaak gewaarschuwd, maar 
hebben in Afrika weinig criminaliteit 
meegemaakt. Op twee inbraken bij 
ons thuis na dan. En we zijn meerdere 
malen doodziek geweest door mala-
ria, dat was ook geen pretje. Maar de 
enige keer dat ik mij echt onveilig heb 
gevoeld in mijn leven en doodsangsten 
heb uitgeslagen, was tijdens de terro-
ristische aanslag in de zomer van 2016 
op Atatürk Airport. Peter en ik waren 
op dat moment vanuit Nederland on-
derweg naar ons huis in Zuid-Afrika, 
we hadden een overstap in Istanbul. 
Op het moment dat wij onze bagage, 
schoenen en riemen op de band voor de 
x-ray legden, kwam er iemand aange-
lopen met een geweer die wild om zich 
heen begon te schieten.” 

HOE LIEP DIT AF? 
“We doken allemaal op de grond, toch 
zijn er aardig wat slachtoffers geval-
len. Peter en ik hebben het gelukkig ter-
nauwernood overleefd. Onze paspoor-
ten en portemonnee zaten in de tas die 
op de band voor de x-ray lag, gelukkig 
hadden we een creditcard in de broek-
zak om onze overnachting in Istanbul 
te financieren. Het bloed, de geur van 
een gelost schot; het staat allemaal op 
mijn netvlies gebrand.”

HEBBEN JULLIE DIT 
EEN PLEK KUNNEN GEVEN? 
“We hebben er samen heel veel over ge-
praat, maar ook met een professional. Dat 
ik zelf psycholoog ben, heeft ook geholpen. 
We moesten helaas wel zelf hulp zoeken, 
van nazorg was geen sprake.”

JULLIE ZIJN AL LANG SAMEN, 
WAT IS JULLIE GEHEIM? 
“We raakten op jonge leeftijd smoorver-
liefd en dat gevoel is eigenlijk nooit over-
gegaan. Peter was 18, ik 15. We hebben to-
taal verschillende karakters, maar vullen 
elkaar goed aan. En laten elkaar vrij; het 
is belangrijk dat je in een relatie ook je 
eigen leven hebt. We hebben bewust geen 
kinderen gekregen, er leven al genoeg 
mensen op deze aardbol. In Kaapstad 
hadden we vier Afrikaanse kinderen in 
huis, dat was erg leuk. Tegenwoordig zijn 
we ouders van twee honden. Ons leven is 
één groot avontuur onder de zon.” 
 
WAT HEEFT EMIGREREN 
JOU GEBRACHT? 
“Ik kan heel basic leven, maar heb ook 
geleerd om iets vanuit niets op te bouwen. 
Voordat we in Afrika begonnen met 
ondernemen, hebben we twee jaar in 
een kleine caravan gewoond waar we 
ons wasten met water uit een emmer. We 
hadden geen stromend water of elektri-
citeit. Ik heb zoveel meegemaakt, ben 
ondertussen nergens meer bang voor. 
Vroeger dacht ik als kind dat ik nergens 

goed in was en slecht was in talen. Inmid-
dels spreek ik meerdere talen en kan ik 
mijzelf ook redden waar niemand mijn 
taal spreekt. Het allerbelangrijkste is het 
gevoel van vrijheid: ik doe wat ik leuk 
vind, heb geen overvolle agenda meer en 
geniet elke dag van mijn leven. In Neder-
land moest ik van alles van mijzelf, zoals 
drie keer per week naar de sportschool, 
de allerlekkerste maaltijden koken voor 
vrienden, een dijk van een carrière heb-
ben. Ik ben uit mijn comfortzone gestapt 
en voel mij bevoorrecht dat ik nu een veel 
vrijer leven leef.”

MIS JE IETS AAN NEDERLAND? 
“Mijn familie is reislustig, iedereen komt 
gelukkig zo nu en dan deze kant op. Ze 
zijn heel trots op ons en dat is fijn. Juist 
omdat ze onze emigratie eerst uit ons 
hoofd wilden praten. Maar hoe langer 
ik in Afrika ben, hoe meer ik mijn meest 
dierbaren mis. We gingen altijd één keer 
per jaar naar Nederland, quality time 
met vrienden en familie is heel belangrijk. 
Inmiddels zijn we al vier jaar niet meer 
teruggevlogen. In de coronaperiode kon-
den we niet reizen. Daarna was ik druk 
met de bouw van de glamping. Als ik foto’s 
ontvang, krijg ik soms een brok in mijn 
keel. Ik kan soms best jaloers zijn op een 
vriendinnetje die nooit de behoefte heeft 
gehad om te reizen. Zij haalt haar geluk 
uit hele andere zaken. Emigreren moet 
je niet romantiseren, maar ontwortelen 
zorgt wel voor avontuur en geeft vrijheid.”

Trienke en haar man 
Peter op het strand 
bij Nuarro Lodge.

Trienke's Hluhluwe 
Bush Camp.

Op kantoor van 
Nuarro Lodge.

Hluhluwe 
Bush Camp.
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EEN CHARMANTE 
STAD VOL 
ONONTDEKTE 
PARELS

Tallinn, de hoofdstad van Estland, is de 
perfecte bestemming voor een stedentrip. 
Het is rijk aan historie en cultuur, heeft een 
creatief, rauw randje én is ontzettend ge-
zellig. TripTalks Renée Hoes reisde af naar 
deze onontdekte stad. Tipje van de sluier? 
Het eten brengt je naar de zevende hemel. 
Reis je mee?

Tekst en beeld: RENÉE HOES   



ETEN VAN TOPKWALITEIT 
Ik begin mijn stedentrip in een res-
taurant waar je ‘u’ tegen zegt. In Pull 
eet je de lekkerste zalm van je leven. 
Op hout gebakken, afgemaakt met 
asperges en een citrussaus. Ik zou er 
voor teruggaan. Al roep ik dit in elk 
restaurant tijdens deze trip. 

In Tallinn vind je namelijk veel 
restaurants, waaronder Pull, die 
door Michelin worden aanbevolen. 
Schrik niet, dit zijn geen restaurants 
waar je de hoofdprijs betaalt of 
alleen opgedoft mag aanschuiven. 
Een hoofdgerecht kost je in deze 
restaurants gemiddeld tussen de 15 
en 30 euro. Geloof mij: dit eten is van 
topkwaliteit. En kleding- en andere 
voorschriften zijn er eigenlijk niet. Je 
komt zoals je bent. Ook in een T-shirt 
en met een paar sneakers schuif je 
zonder gêne aan. De mensen in Tal-

linn zijn erg nuchter. Goed om alvast 
te weten: alle restaurants in dit artikel 
zijn door Michelin aanbevolen. 

KOFFIE EN KANEELBROODJES 
Na een fijne eerste kennismaking met 
Tallinn loop ik nog even door het Ro-
termann district, waar het restaurant 
zich bevindt. Deze wijk ligt in het 
hart van Tallinn, tussen de Old Town, 
de haven en Viru Square. Rotermann 
voelt levendig en tegelijkertijd rustig. 
Hier wonen en werken vooral locals. 
En dus vind je er leuke wijnbarretjes, 
gezellige terrasjes en verrassende 
boetiekjes. Een plek waar je je al snel 
thuis voelt. En samen met de locals 
ook in de rij wilt staan bij RØST. Een 
bakkerij met steengoede koffie en ka-
neelbroodjes die je al van ver ruikt. Je 
bent bij deze gewaarschuwd: je moet 
sterk in je schoenen staan om deze 
geur te kunnen weerstaan.

Als om 06.00 uur mijn 
wekker gaat en ik met 
slaperige ogen mijn 
tanden poets, probeer ik 
mij nog maar een keer 

voor te stellen waar ik zo heen ga. Ik 
sta namelijk over vijf uur in Tallinn, 
Estland. Een van de drie Baltische sta-
ten in Noordoost-Europa. En ja, ik heb 
echt geen idee wat me te wachten staat. 

Eenmaal in Tallin bevestigt onze gids 
Kristiina vrijwel direct mijn innerlij-
ke verwarring. “Estland staat op nie-
mands bucketlist”, zegt ze. Ik knik, 
met een schuldgevoel, meteen. Een 
tip om een weekend naar het mooie 
Tallinn te gaan heb ik nog nooit 
gekregen. En zelf heb ik de drang om 
die kant op te gaan nooit gevoeld. En 
toch sta ik hier op het vliegveld van 
Tallinn. Klaar om verrast te worden.

REISREPORTAGE _ Tallin

TIP!
Boek een ROND- 

LEIDING door VANA-
LINN. De VERHALEN van 
VROEGER brengen je echt 

helemaal terug naar de 
MIDDELEEUWEN. 

linkerpagina:  Het oude stadscentrum 
van boven. In de benedenstad kun je 

terecht voor leuke boetiekjes en gezellige 
terrasjes. rechterpagina van links 

naar rechts: Ontdek de middeleeuwse 
straten van Vanalinn. / TIP: Bakkerij 

RØST in het Rotermann district. / 
De kleurrijke straten van Tallinn.

“Ik begin in 
een restaurant 
waar je ‘u’ 
tegen zegt”
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REISREPORTAGE _ Tallin

TERUG IN DE TIJD
Met een kaneelbroodje op zak reis ik 
door naar Vanalinn, de oude binnen-
stad van Tallinn. Dit historische cen-
trum staat op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco en na tien minuten strui-
nen snap ik meteen waarom. Tallinn 
ligt aan de Finse Golf en kent een rijke 
geschiedenis door de deelname aan 
de Hanze, een handelsverbond uit de 
late Middeleeuwen. Dit bracht Tallinn 
veel welvaart en rijkdom. En daarmee 
ook ontzettend veel aanvallen, met als 
laatste de Sovjet-Russen aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Je zou 
denken dat deze aanvallen samen-
gingen met veel verwoestingen, maar 
niets is minder waar. 

Het oude stadscentrum van Tallinn is een van de best bewaarde middeleeuw-
se stadsdelen van Europa. Kastelen, oude pakhuizen en andere prachtige 
architectuur uit de 13e en 14e eeuw zijn al die jaren goed bewaard gebleven. 
De kronkelende straten, sommige nog origineel bedekt met stenen uit 1500, 
verborgen hofjes en voormalige stadsmuren, brengen je direct terug in de tijd. 

Vanalinn is opgedeeld in twee delen, de bovenstad en de benedenstad. Ja-
renlang werden deze twee delen gescheiden door een enorme stadsmuur en 
verbonden door twee straten: Lühike Jalg (Korte Been) en Pikk Jalg (Lange 
Been). De bovenstad wordt ook wel de Domberg of Toompea genoemd en 
ligt op een groene heuvel. Hier heb je veel mooie uitkijkpunten als Patkuli en 
Kohtuosta, die je zicht geven op het oude centrum. In de benedenstad wordt 
er geleefd. Je vindt er veel pleinen met gezellige terrasjes, pittoreske straatjes 
en leuke boetiekjes. 

LIEFDESVERDRIET 
Tip van Flip: drink een kop koffie en eet een stukje marsepein in het oudste 
café (1864) van Tallinn: Cafe Maiasmokk. Wist je dat ze jarenlang in Estland, 

en misschien nog steeds wel, ge-
loofden dat marsepein werkelijk alle 
problemen oplost? Vooral bij liefdes-
verdriet lag er overal waar je kwam een 
stukje marsepein voor je klaar. Je zou 
het er haast om doen. 

Tiramisu met eekhoorntjesbrood
Toen de avond viel, bewogen we ons 
naar 38. Bij binnenkomst word je ver-
welkomd door een honkbalknuppel 
met de tekst complaints en daarmee 
is de toon gezet. Dit is namelijk niet 
zomaar een restaurant. 38 zoekt het 
randje op, is rauw en tegelijkertijd 
ontzettend elegant. Die contradictie 
komt ook terug in het moderne in-
terieur, met waanzinnige, modieuze 

muurschilderingen die goed contras-
teren met de historische buitenkant 
en de schilderachtige setting van de 
oude stad. Een match made in heaven. 
De gerechten hebben subtiele Azia-
tische invloeden en worden gepre-
senteerd als ware kunstwerken. Qua 
smaak kun je niet echt de fout in 
gaan. Al is er een dessert dat je abso-
luut wilt proeven: A Walk to the Fo-
rest. Tiramisu met eekhoorntjesbrood 
( je leest het goed) en hazelnootijs. 

EILANDLEVEN 
Op dag twee van deze reis word ik erg 
vrolijk wakker. Ik ben nu al zo verrast 
door deze stad dat ik bijna op het punt 
sta het van de daken te schreeuwen. 

Ik hou me in en pak mijn tas. Vandaag 
vertrekken we namelijk naar een van 
de 2222 eilanden van Estland: Prangli 
Island. De meeste eilanden rondom 
Estland bestaan vooral uit natuur 
en zijn voor de natuur. Een aantal 
eilanden, waaronder Prangli Island, 
kun je bezoeken. Het is een 600 jaar 
oud visserseiland waar nu nog zo’n 
70 mensen wonen. Vooral ouderen en 
welgeteld zeven kinderen. 

Volgens de legende leefden er ooit 
piraten en rovers op het eiland die zich 
schuilhielden in een dik sparrenbos. 
Om van hen af te komen hebben ze het 
hele bos platgebrand. Een van hen is 
op wonderbaarlijke wijze ontsnapt, de 

NICE 
TO KNOW:

TALLINN is niet groot. 
Vrijwel ALLES in de 

STAD is in 15 MINUTEN 
rijden te bereiken, zelfs 

het VLIEGVELD. 

linkerpagina met de klok mee:  Voor een 
diner dat je nog lang bijblijft, schuif je aan bij 
restaurant 38. / Stadsmuur. rechterpagina: 
Op Prangli Island waan je je in een andere we-
reld. Een wereld waarin je niet alleen de vogels, 
maar ook de wind hoort zingen. Wat een rust. 
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rest ligt vermoedelijk begraven op de 
hoogste plek van het eiland Kullamägi. 
En de schat van de piraten? Die is tot 
op de dag van vandaag niet gevonden. 
Het gewone leven op Prangli is van-
daag de dag iets minder spannend dan 
deze legende. Al is het wel indruk-
wekkend. Zo zijn er bijvoorbeeld geen 
bankautomaten op het eiland. Geld 
komt met de post en het postkantoor 
is maar drie dagen, anderhalf uur 
open. Eten wordt veelal zelf verbouwd 
en werkelijk alles op het eiland wordt 
gerecycled. Zo reden wij het eiland 
over in een zelfgemaakte open air tou-
ringcar met stoelen, inclusief pedalen 
- uit een bus - onder de stoel voor je. 
Vreemd, maar ontzettend grappig.

Op Prangli vind je gevarieerde en 
ongerepte natuur. Zo is een groot 
deel van het binnenland bedekt met 
dennenbossen en vind je in het wes-
telijke deel juist weer kustweiden met 
zoutminnende vegetatie. Je kunt er 
goed vogelspotten, heerlijk wande-
len, zwemmen en goed buiten leven. 
Prangli is een fijne uitvalsbasis als je 
de stad wilt ontvluchten voor een dag 
of misschien wel een paar dagen. 

ETEN IN EEN RUBBERFABRIEK 
Eenmaal terug op het vasteland was 
het na een frisse douche en powernap 

tijd om te eten. Iets waar ik de hele 
dag, na de voorgaande restaurants, 
erg naar uitkeek. We schoven aan 
bij restaurant Barbarea in de Põhjala 
Factory. Ook wel de oude rubberfa-
briek op het schiereiland Kopli. Meer 
dan 100 creatieve bedrijven vor-
men hier een waanzinnig cultureel 
centrum. En wat levert dat op? De 
tofste en meest inspirerende barre-
tjes, bakkerijen, restaurants en cafés. 
Veel festivalletjes, evenementen en 
kunsttentoonstellingen. Én natuur-
lijk ateliers waar je kunt winkelen. 

SHARED DINING 
Barbarea is overdag een bakkerij en ‘s 
avonds een stijlvolle, ontspannen bis-
tro. Met stip mijn favoriete restaurant. 
Mede door het moderne slash vintage 
interieur, gecombineerd met out-of-
the-box kunst. Het is edgy en lekker 
creatief. Maar ook de waanzinnig goe-
de gerechten maakten mij enthousiast. 
Ze zijn volgens het seizoen, simpel en 
zitten vol smaak. Denk aan brandne-
tel gnocchi met peulvruchten en vin 
jaune saus. Of kardemom tiramisu met 
mascarpone en rum. Hmm! Barbarea 
is trouwens het perfecte restaurant als 
je houdt van shared dining. En als je 
niet houdt van delen (ja, betrapt!) of 
weet wat je wilt, kun je de gerechten 
ook goed ‘los’ bestellen. 

TALLINN staat BEKEND om haar 

vele SAUNA’S en SPA’S. Je kunt dan 

ook NIET naar HUIS voordat je in een 

spa bent geweest of in een sauna hebt 

gezeten. Veel hotels hebben een EIGEN 

spa, dus neem ALTIJD je BADKLE-

DING mee naar Tallinn. 

Heeft je hotel GEEN sauna? Ga naar 

IGLUPARK. Dit zijn allemaal VER-

SCHILLENDE sauna’s in de vorm van 

IGLO’S, aan de rand van de zee, waar 

je heerlijk in kunt AFKOELEN. Wil 

je het helemaal op z’n Estlands doen? 

Ga dan op zoek naar een ‘SMOKE 

SAUNA’. Geloof mij, je komt terecht in 

een hele ANDERE wereld. 

SAUNA
TIME

REISREPORTAGE _ Tallin

linkerpagina:  De mooiste street art van 
Tallinn vind je in de wijk Telliskivi. rech-
terpagina van links naar rechts: Hou 
je van shared dining? Reserveer een tafeltje 
bij restaurant Barbarea. / Streetart in de 
wijk Telliskivi. / De lekkerste dumplings van 
Tallinn vind je bij restaurant Tuljak.
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REISREPORTAGE _ Tallin

MAN IN ONDERBROEK 
Op de laatste dag van mijn reis 
door Tallinn word ik wakker in een 
container. Als ik mijn gordijnen 
opendoe, zie ik mijn overbuurman 
in zijn onderbroek naar mij zwaaien. 
Een beetje ongemakkelijk, al moet ik 
er meteen om lachen. Ik sliep in het 
Hektor Container Hotel, een duur-
zaam en modern hotel in het hart van 
de wijk Telliskivi. 

Ook een wijk waar je de creativiteit 
en het rauwe randje van Tallinn goed 
leert kennen. Hier word je namelijk 
op elke hoek van de straat omver 
geblazen door de mooiste streetart. 
‘s Avonds en vooral in het week-
end verandert de wijk in een soort 
openluchtfestival. Op verschillende 
plekken staan de foodtrucks, buiten 
barretjes en livemuziek je al op te 
wachten. Hier moet je zijn voor een 
hapje, een drankje en misschien wel 
een dansje. 

TERUG IN DE TIJD 2 
Vandaag duik ik in de traditionele landelijke levensstijl van Estland in het 
Open Air Museum. Op zo’n 15 minuten rijden van het centrum staan midden 
in een bos 14 oude boerderijen. Het openluchtmuseum laat zien hoe gezinnen 
uit verschillende lagen van de samenleving in de 18e tot 20e eeuw leefden. Het 
is een echt dorp. Met een kerk, herberg, schoolgebouw, molens, winkels en 
zelfs een brandweerkazerne. 

Mensen lopen er rond in oude klederdracht, je kunt er traditionele Estse ge-
rechten proeven en workshops volgen. Als je vergeet twee keer met je ogen te 
knipperen zou je haast denken dat je terug in de tijd bent gesprongen. 

NAAR DE KUST 
Vanuit het bos reis ik door naar de kust van Tallinn. Je raadt het al: het is 
lunchtijd. En deze lunch nuttigen we bij Lore Bistroo. In een toen onderzee-
bootfabriek, nu een levendige plek met goede restaurants, ateliers, musea en 
vele culturele evenementen. Het heeft een mooie haven waar je niet alleen 
wilt rondlopen, maar ook zeker op een van de terrasjes wilt ploffen voor een 
drankje. Ik begin me er steeds meer thuis te voelen. 

Lore Bistroo is een bistro met karakter. Als je er binnenloopt, wil je het liefst 
even op de pauzeknop drukken om alles in je op te nemen. Stalen balken, roze 
velvetbanken, keramieken tegels, betonnen pilaren en een grote open keuken. 
Dit is je eigen ding doen. Dit is je hart volgen. En ja, die ziel en zaligheid proef 
je ook terug in het eten. De gerechten zijn geïnspireerd op de wereldse reizen 

die de eigenaren hebben gemaakt. En 
zijn dus anders dan anders. Denk aan 
kwartel met gegrilde kool, jalape-
no-pecanboter, tapenade en romige 
pastinaak-cashewcrème. Een mond-
vol, letterlijk. Kun je niet kiezen? Ga 
voor de Lore Experience en laat je 
verrassen. 

BEETJE FIETSEN 
Na de lunch staan onze fietsen al 
klaar voor een fietstocht door de stad 
en vooral langs de kust. Een fietstour 
is de perfecte manier om dit gedeelte 
van de stad te ontdekken. Het brengt 
je naar de zee, verschillende parken 
(en dat zijn er nogal wat in het groe-
ne Tallinn) en het Kadriorgpaleis. Nu 
een kunstmuseum waar je nog steeds 
de wisseling van de wacht kunt 
bekijken. In een paar uur tijd weet je 
alles over Tallinn, waar je wel en niet 
moet zijn, en ontdek je de favoriete 
plekken van locals. 

Op onze laatste avond eten we bij 
Tuljak, met uitzicht op zee en de 
ondergaande zon. Ja, dit wil ik 
gezegd hebben, want wauw. Wat een 
locatie en wat een gerechten. Nooit 
eerder heb ik zo lang gedaan over het 
eten van vijf dumplings. Dumplings 
met lam, wijn-botersaus, bieslook, 
gerookte zure room en chili-olie. Ik 
wilde niet dat ze opraakten. 

Na het eten en de vele cocktails, 
kleurde de lucht zonder dat ik het 
doorhad roze en oranje. Ik rende 
zo snel als ik kon samen met mijn 
reisgenoot richting de zee, om de 
allerlaatste zonnestralen in me op te 
kunnen nemen. Het was een bijzon-
der einde van een bijzondere reis. 

DUIK IN HET ONBEKENDE 
Tallinn brengt iets in je naar boven 
wat moeilijk te omschrijven valt. En 
dus kun je dat het beste zelf gaan 

ontdekken. Soms moet je namelijk 
een duik in het onbekende nemen. 
Voor zover ik weet, word je daar het 
meest verrast. 

Waar onze gids Kristiina het begin 
van mijn reis door Tallinn aftrapte 
met de woorden “Estland staat op 
niemands bucketlist”, pas ik ‘m na 
mijn ervaring graag iets aan. Estland 
staat op niemands bucketlist, maar 
hoort daar wel op te staan.

METROPOL SPA HOTEL

Een MODERN hotel met een 

mooie WELLNESS in het Rotermann 

district. Vanaf hier loop je zo 

naar bakkerij RØST.

HOTEL L`EMBITU

Een prachtig BOETIEKHOTEL, 

met SPA. Dit hotel ligt in een iets RUS-

TIGER gedeelte van de stad en dichtbij 

het VLIEGVELD. Een fijne plek om tot 

RUST te komen. 

HEKTOR CONTAINER HOTEL

Dat leuke CONTAINER hotel met 

HALFNAAKTE buren in de streetart 

wijk TELLISKIVI.

3X
HOTELS

linkerpagina van links 
naar rechts:  Zo zagen de 
mensen en het interieur er 
vroeger uit. / Tallinn, in een 
oud jasje. rechterpagina 
van links naar rechts: 
Fietstour. / Tijdens je wan-
deling door de haven lunch 
je bij Lore Bistroo.

“Als ik mijn gordijnen 
opendoe, zie ik mijn 

overbuurman 
in zijn onderbroek 
naar mij zwaaien”
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JE HOEFT GEEN UREN TE VLIEGEN OM IN TROPISCHE SFEREN TE 
KOMEN. DE GROENE OASE VAN HOTEL JAKARTA BRENGT AZIË 
NAAR HARTJE AMSTERDAM.

Tekst: SARA LUIJTERS
Beeld: HOTEL JAKARTA

TROPISCHE 
VERRASSING 

IN HARTJE 
AMSTERDAM 
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 BIJZONDER OVERNACHTEN _ Hotel Jakarta

Tussen de metershoge bananenbomen, palmen 
en ander tropisch groen waan je je in de In-
donesische jungle. Als je de houten loopbrug 
oversteekt, verwacht je ieder moment een 
exotische vogel of aapje dat tussen de takken 

slingert. De subtropische binnentuin, gerealiseerd in sa-
menwerking met de Hortus Botanicus, is een van de eye-
catchers van het viersterren Hotel Jakarta by WestCord, 
op het Amsterdamse Java-eiland. De tuin loopt vanaf Bak-
kerij Westers, aan de achterkant van het hotel, helemaal 
door tot aan de punt, in Café Jakarta. Het is onderdeel van 
een reeks openbare binnentuinen op het Java-eiland. Stuk 
voor stuk vernoemd naar bekende natuurgebieden op het 
Indonesische eiland Java. Het hele Java-eiland heeft een 
reeks binnentuinen die allemaal vernoemd zijn naar een 
seizoen en die zeker een wandeling waard zijn. De subtro-
pische tuin van Hotel Jakarta, opgebouwd als een sawa, is 
de afsluitende tuin van het eiland.  

CRUISESCHIP Het hotel bevindt zich op de plek waar 
vroeger schepen richting Jakarta vertrokken. Het is 
gebouwd als een reusachtig cruiseschip en geïnspireerd 
op de plek waar de schepen van de beroemde Stoomvaart 
Maatschappij Nederland vertrokken en arriveerden. De 
maatschappij bestond van 1870 tot 1970 en staat bekend 
als Nederlands oudste, grootste en mooiste scheepvaart-
maatschappij. In die honderd jaar dat het schip heeft 
gevaren, verscheepte het, samen met de Rotterdamsche 
Lloyd, vele tonnen aan goederen van en naar Neder-
lands-Indië. Naast goederen gingen er ook passagiers 
zoals zakenlui, militairen, ambtenaren en avonturiers aan 
boord richting Azië. 

Het hotel is niet alleen letterlijk een groene oase, maar 
ook heel energieneutraal, met zonnepanelen op het 
dak die onder meer het water van de douches in de 200 
kamers verwarmen, en regenwater dat wordt opgevangen 

linkerpagina: Entree buitenkant.
rechterpagina met de klok mee:  
Café Jakarta. / Stijlvol én ecologisch.
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BIJZONDER OVERNACHTEN _ Hotel Jakarta

PRIJS: Kamers vanaf 283 euro 
per nacht, INCLUSIEF ontbijt. 
Voor meer informatie:
www.hoteljakarta.com

Hotel Jakarta Amsterdam, 
Javakade 766 in Amsterdam.

om de binnentuin te bewateren. Ook in de keuken en in 
de wasserette staat klimaatvriendelijkheid voorop, net als 
bij de drie hoofdelementen van het interieur: CLT-hout 
(veroorzaakt geen uitstoot maar slaat CO2 juist op), gere-
cycled beton en glas.

JAVA IN AMSTERDAM Ik moet mijn hoogtevrees 
trotseren als ik de oversteek maak over de smalle glazen 
loopbrug naar mijn kamer op de vijfde etage (niet naar 
beneden kijken!). Gelukkig is er voldoende afleiding, 
want vanaf hier heb je een mooi uitzicht over de toppen 
van de groene oase beneden. De Waterfront Superior 
kamer, waar ik verblijf, heeft een mooi ligbad, een aparte 
regendouche en een sofa. Het ruime balkon kijkt uit over 
het IJ, met historische pakhuizen aan de overkant en in de 
verte het Centraal Station.  

Op het kingsize bed vol kussens staat een zoete verrassing 
op me te wachten: verse aardbeien, een koekje en een zalige 
praliné. Eigen gemaakt in de bakkerij beneden: Bakkerij 
Westers. De waterfles in de mini koelkast is een cadeautje 
van het hotel en in de kast hangen comfortabele witte bad-
jassen, met de initialen van het hotel - HJA - erop gebor-
duurd in gouddraad. Onmiddellijk valt de drukke werkweek 
van me af. De komende 24 uur doe ik alsof ik op dat andere 
Java-eiland ben, meer dan tienduizend kilometers verderop. 

BAMBOE EN BINTANG Mijn middag begint met 
wat ontspannen in de spa Wellcome Wellness, met een 
zwembad met massagestralen, witte handdoeken en 
riante ligbedden met uitzicht over het water. Een trapje 
hoger vind je de wellness, met een voetenbad, kleine 
sauna, Turks stoombad en een behandelruimte; voor wie 

linkerpagina: Hoog boven de 
toppen van de jungle. 
rechterpagina: Interieur 
detail. / Bakkerij Westers.
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BIJZONDER OVERNACHTEN _ Hotel Jakarta

toe is aan een bamboemassage of een gezichtsbehande-
ling. Na mijn bezoek aan de spa is het tijd voor een hapje 
en drankje in de zon op het terras aan het water, waar een 
verkoelende bries waait. Van de fusionkaart, met een mix 
tussen Aziatische en Westerse gerechten, bestel ik - om 
in de vakantiesfeer te blijven - een Indonesisch Bintang 
biertje en een kom geurige soto ajam. Aan andere tafeltjes 
zie ik gasten genieten van nasi goreng, rendang daging 
en saté. Mijn appartement aan de andere kant van het 
water lijkt nog steeds héél ver weg.

SKYBAR In de avond spreek ik met een goede vriend in 
de Malabar af, de indrukwekkende skybar op de achtste 
etage. De bar is, net als de spa, ook toegankelijk voor 
niet-gasten van het hotel. Het mooiste tafeltje van de bar, 
helemaal in de punt met uitzicht over het water en het 
Centraal Station, is reeds bezet door een verliefd koppel 
(leuk voor een Titanic fotomoment!). Wij nemen plaats 
in een van de draaiende fauteuils aan het raam. Beneden 

varen schepen af en aan voorbij en in de verte schitteren 
de lichtjes in de Amsterdamse nacht. We zijn het erover 
eens, hier moeten we vaker heen voor a drink with a view. 
De cocktails op het menu hebben exotische namen als 
Jakarta Papa Daiquiri, Jungle Gibson en Batavia Milk 
Punch. Ik kies voor de Barak ‘51 & Stormy, een cocktail 
met een jenever met Molukse twist: Barak ‘51. 

TROPISCHE ESCAPE Na het drankje verwen ik mezelf 
met een warm bad, waarna ik als een blok in slaap val 
in het goddelijke bed (eerlijk: deze kamer schreeuwt om 
een meer vurige nacht...). De volgende ochtend word ik 
uitgerust wakker voor een uitgebreid ontbijt in het Café 
Jakarta beneden. Er zijn gepocheerde eitjes met zalm en 
spinazie op toast, croissants, vers fruit en pannenkoeken. 
Als ik om 12 uur uitcheck, ben ik weer helemaal opgela-
den en klaar voor de hectiek van de hoofdstad. Voor een 
tropische escape hoef je niet altijd de hele wereld over te 
vliegen. Wel zo goed voor je ecologische voetprint. 

+ De BOTANISCHE binnen-
tuin, het ETEN, de WELLNESS. 
Hotel Jakarta is een ticket 
TO THE TROPICS in eigen 
hoofdstad.

- De Amsterdamse BINNEN-
STAD IS NIET OM DE HOEK, 
maar met de gerecyclede fietsen 
van het hotel ben je er zo. 
Of pak het ov voor de deur.

linkerpagina: Ontstressen in de 
wellness. rechterpagina met 
de klok mee: Junior Suite met 

IJ-zicht. / Wellness.  / Fusion rijstta-
felen in Café Jakarta.
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STAD VAN
MOIN EN 

MARSEPEIN
Tekst: SYBYLLE KROON Beeld: SYBYLLE KROON en LUBECK TOURISMUS
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Meteen naast de hippe Papagayo Beach 
Club ligt het unieke Papagayo Beach 
Hotel. De eigenaren hebben architect 
Cees den Heijer binnengehaald en dit 
gecombineerd met de coolste technische 
snufjes en luxe designspullen. Denk: 
licht-remote om de sfeer te bepalen, 
inloop regendouche voor een rise-and-
shine start van de dag… Hoe hip kan een 
hotel zijn! 

Daarom Papogayo Beach Hotel:
 Op zoek naar hip en luxe?
 Hier krijg je waar voor je geld
 Direct aan het Jan Thiel strand
 Gratis toegang tot de gym
 Met recht een populair hotel
 Gratis WiFi: vakantiefoto's delen

Curacao
Papagayo Beach Hotel 4

Klantbeoordeling: 8,5
9 dagen, logies
Vertrek augustus t/m november 2023

Per persoon al vanaf 1199,-

Direct aan de Jan Thielbaai

Genoemde prijs is een vanafprijs p.p. o.b.v. 2 p.p., tenzij anders vermeld, excl. 40,- kosten per boeking. 
(Voor) ter plaatse te betalen kosten zie accommodatiepagina. Kijk voor overige voorwaarden op TUI.nl/actievoorwaarden.

Op een toplocatie
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lekkernij werd beschouwd, maar als medicijn. Het mocht 
dan ook alleen gemaakt worden door apothekers. Nou 
vooruit, tijdens de vastentijd deden ze er niet moeilijk over 
als het tijd was voor je ‘medicijn’. De hele ontwikkeling 
van het eeuwenoude goedje, van medicatie tot lekkernij, is 
te zien in het gratis toegankelijke marsepeinmuseum. Het 
moeilijkste deel moet dan nog komen: hoe verlaten we dit 
pand waar je bloot staat aan zoveel verleidingen? Met een 
klein tasje, maar toch goed voor drie marathons aan calo-
rieën, staan we even later op straat. Het is inmiddels druk 
op straat en de eerste smachtenden staan al in de ijs-rij. 
Hoogste tijd om Lübeck verder te verkennen. 

BINNENSTAD OP EEN EILAND 
Het is bijna onmogelijk om te verdwalen in de oude bin-
nenstad, ook al is het een wirwar aan straten en steegjes. 
Het centrum ligt namelijk op een eiland en wordt omsloten 
door rivier de Trave en de Wakenitz. Voordat je het weet, 
loop je over een eeuwenoud marktplein omringd met 
historische gebouwen, door een romantisch straatje met 
kinderkopjes of beland je via een laag steegje in een hofje 
waar de stokrozen je tegemoet knallen. Op het eiland staan 
vijf roodbakstenen kerken waarvan twee met twee spitsen, 
de een nog hoger dan de andere, als gevolg van een ‘wa-
penwedloop’ in voorgaande eeuwen. Gelovige kooplieden 
en bisschoppen wilden een hogere, grotere en imposantere 

kerk dan de concurrenten. Nu vormen de torens van de 
kerken en de toegangspoort (Holstentor) de skyline van 
Lübeck en zijn ze handig om je weg terug te vinden. 

Natuurlijk is Lübeck met zijn tijd meegegaan en zijn er 
talloze winkels waar je eindeloos kunt shoppen, maar mijn 
aandacht wordt getrokken door een apotheek op de hoek 
van de Königstraße en Dr.-Julius-Leber-Straße. Nu struikel 
je in Lübeck over de apotheken, maar deze heeft een wel 
heel bijzondere etalage: er staat gin in, Gin für mehr Toleranz. 
Ook ben ik benieuwd of ze daar nog iets met marsepein 
doen. Marcus Niendorf, vierde generatie bij de Löwen Apo-
theke, maakt zelf geen marsepein, maar gin. Gewoon, voor 
de lol: “Er zitten toch medicinale kruiden in gin?”, lacht hij. 
Zijn motto staat op elke fles: Alles kan, niks moet. Daarnaast 
biedt hij marsepeinworkshops aan, om toch in de traditie 
van zijn Hanze-voorvaderen te blijven. Bovendien maakt 
zijn apotheek zo’n zestig crèmepjes, zalfjes en etherische 
oliën die zonder recept verkrijgbaar zijn. Zo is zijn Heilsalbe 
22 ontwikkeld door zijn overgrootvader en nog steeds een 
bestseller. Het is een soort 1000-dingen-crème waar menig 
Lübecker bij zweert. Klinkt ouderwets en stoffig, zo’n 
apotheek, maar sinds Markus’ vrouw en muze Dietlind de 
marketing en styling op zich heeft genomen, is de uitstraling 
van zelfs voetencrème en hooikoortsspray Instagrammable 
geworden. Net als de hele apotheek, trouwens. 
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Lübeck is de marsepeinstad 
van Duitsland, misschien 
zelfs wel van Europa. Sinds 
1795 zijn tientallen marse-
peinmakers actief geweest 

in de stad, in 1926 zelfs 35 tegelijkertijd. 
Nu, bijna honderd jaar later, zijn er nog 
maar een handvol, waarvan Niedereg-
ger (anno 1806) veruit de bekendste is. 
De ‘flagstore’ van het bedrijf staat in de 
Breite Straße, tegenover het zwartstenen 

Rathaus - dat óók een bezoek waard is, helemaal als je van 
dertiende-eeuwse Noord-Duitse baksteengotiek houdt. De 
marsepeinwinkel is te herkennen aan de lange rij wachten-
den voor het ijsloket. Want naast marsepein in honderd-
duizend varianten en prachtige taarten verkopen ze hier 
ook - volgens de kenners - het lekkerste ijs van de stad. 

Wil je de mensenmassa in de winkel vermijden, sta dan 
- net als ik - meteen om 9 uur op de stoep, dan heb je het 
marsepeinrijk helemaal voor jezelf. Met een vriendelijke 
‘moin’ gooit een medewerker de deur open. Al snel blijkt 
dat dit meer dan een snoepwinkel is. Op de eerste verdie-
ping zit een aangenaam café waar je kunt ontbijten en 
natuurlijk kaffee mit kuchen kunt bestellen. De Lübecker 
nusstorte omhuld in marsepein is een absolute must eat 
als je in de stad bent. Op de tweede verdieping loop je 
zo de marsepeinhistorie in. Hier ontdek je hoe de zoete 
lekkernij in Lübeck is beland. Heeft alles te maken met 
het feit dat de stad in de Middeleeuwen deel uitmaakte 
van de Hanze (een soort EU avant la lettre) en via dit 
verbond van kooplieden en handelssteden kennis maakte 
met marsepeinhandelaren in Venetië. Die op hun beurt de 
zoetigheid van amandelen en suiker ontdekten in Perzië. 
Bijzonder gegeven is dat marsepein in die tijd niet als 

Je weet dat je in het noorden van Duitsland bent, als je begroet wordt met moin. In de trein van 
Hamburg naar Lübeck ontvangt TripTalks Sybylle Kroon haar eerste moin en voelt zich meteen 
welkom. Ze gaat op ontdekkingstocht door de historische marsepeinstad aan de Trave met een 
‘tropische verrassing’ aan de monding van deze rivier. 
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In Friesland zeggen ze ‘HOI’, in 
Groningen ‘MOI’ en vanaf Ostfries-
land via Zuid-Denemarken tot 
aan Polen kun je in het noorden 
van Duitsland met ‘MOIN’ of ‘MOIN 
MOIN’ begroet worden. Het is 
hallo en tot ziens in een woord. In 
Lübeck hoorde ik het in een wat 
verlengde vorm, 'MOO-IEN', met 
de eerste lettergreep hoog en de 
laatste lettergreep in lage toon. 

linkerpagina: Marsepein uit Lübeck. 
rechterpagina: In Lübeck wordt al 
eeuwenlang marsepein gemaakt. Nu door 
bedrijven als Niederegger, vroeger door 
apothekers, zoals de voorouders van Mar-
cus Niendorf. In zijn apotheek vind je aller-
lei huisgemaakte crème, zoals Heilsalbe 22, 
ontwikkeld door zijn overgrootvader.
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FRANSE WIJN MET DUITSE AFDRONK 
Even verderop loop ik weinbar Barrique 
aan de Beckergrube binnen. Niet echt 
een bar, maar een winkel stampvol 
wijn, likeur en olie. Ik wil weten of het 
klopt dat Lübeck zijn eigen wijn heeft. 
Bijzonder, want er zijn - voor zover ik 
kon nagaan - geen wijngaarden in de 
omgeving. Eigenaar Jano Römer weet 
precies hoe dit komt. Rotspon heet de 
wijn en heeft alles te maken met de 
Hanzetijd. Vanuit Lübeck werden over 
zee vaten vol zout geëxporteerd naar 
andere Hanzesteden, onder meer naar 
Bordeaux. De roodbakstenen zoutop-

slag-panden (Salzspeicher) staan er nog steeds, aan de 
Trave, naast de Holstentor. Om niet met lege handen 
terug te komen, werd in de zoutvaten rode wijn gegoten. 
Tot op de dag van vandaag geldt dat Rotspon-wijn alleen 
zo mag heten als het wijn uit het zuiden van Frankrijk 

betreft én in Lübeck gebotteld wordt. Eigen etiket erop en 
klaar is uw Lübeckwijn, vernoemd naar de rode kleur van 
de binnenkant van de spanen van het vat. Flesje mee voor 
thuis, uiteraard. 

KONINGIN VAN DE HANZE 
Om nog iets meer over het Hanzeverleden te weten te 
komen, wandelen we via de oevers van de Trave naar 
het Europese Hansemuseum. De ene na de andere fraaie 
gevel van voormalige koopmanshuizen komt voorbij. 
Daarmee vergeleken is het museum een en al moderniteit. 
Binnen wordt het verhaal van het Hanzeverbond in het 
algemeen en van Lübeck in het bijzonder op interactieve 
wijze verteld. Lübeck vormde geografisch zo’n beetje het 
middelpunt van alle Hanzesteden en werd (en wordt) 
daarom ook wel de Koningin van de Hanze genoemd. 
Ik kom er al snel achter dat de Hanze meer was dan wat 
marsepein, zout en rode wijn, wát een imposante historie. 
De tweehonderd steden die hiermee verbonden waren 
- gelegen aan de Oostzee en Noordzee en langs grote 

rivieren, want vervoer ging toen voornamelijk over water 
- kenden alle een ongekende rijkdom, welvarendheid en 
macht. Die hoogtijdagen zijn allang voorbij, de Hanze 
hield stand tot de zeventiende eeuw. Lübeck, Hamburg en 
Bremen waren de laatste leden van het verbond, waar-
van het doek in 1862 definitief na zes eeuwen viel. Als ik 
even later weer buiten op de keien sta, flaneer ik langs de 
oever van de Trave naar het eerstvolgende terras. Genoeg 
gedaan voor vandaag. Morgen verder stroomafwaarts.

MONDAINE BADPLAATS MET VERRASSING 
Zo’n twintig kilometer stroomafwaarts, aan de mon-
ding van de Trave, ligt nog een stadsdeel van Lübeck: 
Travemünde. Vanuit de haven gaan grote vrachtschepen 
en ferry’s de Oostzee over en ook cruiseschepen meren 
regelmatig af aan een van de kades. Travemünde is een 
heuse stad, met stadrechten en al. Maar in 1329 kwam de 
stad in het bezit van Lübeck. Zijn ze het in Travemünde 
tot de dag van vandaag niet mee eens, maar ze kunnen 
ermee leven. 

Ik reis in twintig minuten met de trein naar de mondai-
ne badplaats, maar ik had ook de boot kunnen nemen, 
die een paar keer per dag over de Trave tussen beide 
steden heen en weer pendelt. Op zomerse dagen is het 
op de kilometerslange promenade langs de kust, in de 
winkelstraat, in de parken en op de vele terrassen een 
drukte van belang, want Travemünde heeft namelijk nog 
een pluspunt: strand! Met vintage strandwachttorens en 
honderden kleurrijke strandkorven die staan te wachten 
op de badgasten die een duik in de verfrissende Oostzee 
willen nemen. Hier staat niet alleen de oudste vuurtoren 
van Duitsland (anno 1316), ook de lelijkste. Het schattige 
vuurtorentje lijkt een dwerg vergeleken met Maritim, 
het enorme flatgebouw dat de skyline van Travemünde 
bepaalt. Nu een hotel en baken voor de scheepvaart, maar 
in de Koude Oorlog gebouwd om overlopers en over-
zwemmers uit Oost-Duitsland in de smiezen te houden. 
De grens (en het IJzeren Gordijn) tussen oost en west liep 
hier namelijk. Lübeck en Travemünde lagen toen in het 
‘vrije Westen’. 
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de deelstaat Sleeswijk-Holstein, in het noorden van 
Duitsland. Vanaf Utrecht is het zo’n 500 KILOMETER 
rijden. Met de trein doe je er zo’n ZES tot ACHT UUR 
over, maar je moet wel een paar keer overstap-
pen. Vanaf Schiphol kun je naar Hamburg vliegen 
en daar overstappen op de trein naar Lübeck. Het 
station ligt op LOOPAFSTAND van de HISTORISCHE 
BINNENSTAD. Er gaat ook een trein naar Travemün-
de, die zet je binnen 25 MINUTEN af bij het strand of 
de haven. Om op het schiereiland Priwall te komen, 
pak je de voetgangersferry (bij de vuurtoren) of 
de ‘gewone’ ferry bij het stadscentrum. Dan ben je 
binnen VIJF MINUTEN aan de overkant van de Trave. 
Voor meer informatie: WWW.VISIT-LUEBECK.COM en 
WWW.TRAVEMUENDE-TOURISMUS.DE

Dit artikel lees je misschien 
wel in een heerlijke herfstzon, 
maar minstens zo fijn zijn de 
KERSTMARKTEN van LÜBECK. 
De toch al zo sfeervolle 
stad is tijdens de laatste 
weken van het jaar (van 27 
NOVEMBER tot 30 DECEMBER 
2023) extra gezellig, met op 
vier locaties kerstmarkten en 
tal van andere activiteiten. 

linkerpagina: In de grote, roodbak-
stenen panden aan de Trave werd in de 
Hanzetijd zout opgeslagen. Zout werd geëx-
porteerd in grote vaten, die op de terugweg 
vanuit Frankrijk weer gevuld werden met 
rode wijn om in Lübeck gebotteld te wor-
den. rechterpagina: In hartje Lübeck, 
rondom de Markt, staan historische gebou-
wen zoals het Rathaus, een pronkstuk van 
Noord-Duitse baksteengotiek.
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GEHEIMTIPP: PRIWALL
Ik ga af op een geheimtipp die ik van een 
local heb gekregen. Aan de andere kant 
van de Trave ligt namelijk een schierei-
land, Priwall genaamd. Er ligt een grote 
viermaster, de Passat, er is een haven en 
een vakantiepark. Maar wat daaráchter 
ligt, is minstens zo interessant, zo niet 
interessanter. Om er te komen, pak ik de 
ferry. Is trouwens ook de enige moge-
lijkheid om aan de overkant te komen. 
Priwall is als een tropische verrassing. 
Niet alleen heeft het een fijn (naakt)
strand waar het veel rustiger is, er is 
ook een natuurgebied waar het heerlijk 
fietsen is. En er is een soort minidorpje: 
twee onverharde straten van ongeveer 
een kilometer lang waar schattige 
huisjes staan. Vroeger woonden hier de 
allerarmsten. Nu zijn de tiny houses, die 

in de duinen liggen met de zee op hoor- en kruipafstand, 
onbetaalbaar. Die ene van 35 vierkante meter die te koop 
staat, gaat niet onder de vijf ton weg. Nou ja, er moet 
wat te dromen overblijven. Dat doe ik even later, op het 
strand, in zo’n heerlijke Strandkorbe. Camera en telefoon 
uit, rabarberschorle aan. Moin!
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Twee dagen in Lübeck is eigenlijk te kort, helemaal als je ook de 
omgeving en Travemünde nog wilt zien. Het DUITS VERKEERSBU-
REAU wil ook graag dat toeristen uit Nederland (en andere landen) 
wat langer in Duitsland blijven, met het oog op DUURZAAMHEID. 
Samen met DIGITALISERING is dat een van de hoofdthema’s 
van het verkeersbureau. Hoe langer je ergens blijft, hoe minder 
reisbewegingen en hoe lager je CO2-FOOTPRINT, is de gedachte. 
Qua duurzaamheid scoort Duitsland al hoge cijfers, maar het wil 
toerisme verder VERGROENEN, ook omdat steeds meer bezoekers 
op zoek zijn naar groene bestemmingen en transportmogelijk-
heden. Daarom wordt ook samengewerkt met luchtvaartmaat-
schappijen waaronder LUFTHANSA en treinbedrijf DEUTSCHE 
BAHN. De komende tijd zal het Duits Verkeersbureau met specifieke 
campagnes toeristen wijzen op hoe ze (meer) duurzaam in Duitsland 
vakantie kunnen vieren. Meer informatie: WWW.GERMANY.TRAVEL

Travemünde ligt - zoals de naam al 
zegt - aan de monding van de Trave. 

Het heeft naast een grote haven en 
jachthaven een lang strand.
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VAN DE ANDES NAAR 
HET AMAZONEGEBIED 
DOOR ADEMBENEMEND

Zo vredig als de natuur in Ecuador, zo gewelddadig 
was de aanslag op presidentskandidaat Fernando 
Villavicencio. Nog voordat het land de noodtoe-
stand afkondigde, reisde TripTalks Kees Bikker van 
de Andes naar het Amazonegebied door adembe-
nemend Ecuador. Een land zo klein, dat het haast 
voelt als Zuid-Amerika in zakformaat.

Tekst: KEES BIKKER beeld: KEES BIKKER en 
ANNEMARIE KLEVE (AVILA REIZEN)



Happend naar adem 
bereiken we het dak van 
de Iglesia de San Fran-
cisco in het centrum van 
Quito. Het is echter niet 

het uitzicht over de stad dat ons de 
adem beneemt. Maar met zijn ligging 
in een dalkom van het Andesgeberg-
te, zitten we hier op 2850 meter. Aan 
die hoogte moet je lichaam wel even 
wennen als je net bent aangekomen.

Wat we te zien krijgen smaakt naar 
meer. Aan onze voeten ligt het 
uitgestrekte historische centrum 
van Quito met zijn indrukwekkende 
gebouwen, kerken en pleinen. Zo 

indrukwekkend, dat Quito in 1978 direct bij de allereerste locaties zat die op 
de Unesco Werelderfgoedlijst werden geplaatst. Het centrum ligt tussen twee 
bergketens van de Andes ingeklemd. Aan beide zijden klotsen de gebouwen 
tegen de berghellingen op.

ZONDAGOCHTEND IN QUITO 
Het is zondagochtend en vanuit alle kerken klinkt gezang en gepreek. Het 
lijkt wel of de diensten hier non-stop de hele dag doorgaan. Met de deuren 
wagenwijd open loapen mensen tijdens de dienst in en uit. Sommigen nemen 
plaats en anderen doen hun eigen ding in een van de zijkapellen. 

We lopen ook nog even de kathedraal van Quito binnen, aan de Plaza Grande, 
waar ons de mond open valt door het rijk versierde, gouden altaar. Dan wordt het 
gezang in de kerk overstemd door aanzwellend lawaai en gezang dat van de straat 
komt. Een stoet mensen draagt een Mariabeeld door de stad terwijl geestelijke 
liederen worden gezongen en er kwistig met rozenblaadjes wordt gestrooid. Alles 
staat op deze zondagochtend in het teken van de religie. De stad leeft en bruist.

REISREPORTAGE _ Ecuador

linkerpagina: Het rijke interieur 
van de Iglesia de San Francisco in 
Quito, de oudste kerk van Ecuador.
rechterpagina van links naar 
rechts: De kleur van de typisch Ecua-
doraanse hoedjes zegt uit welke regio 
de persoon komt. / Gevels van huizen 
en gebouwen in het historische centrum 
van Quito zijn nooit saai.

Vanwege de MOORD op presidentskandidaat 
FERNANDO VILLAVICENCIO is op 10 augustus 
2023 in heel Ecuador de NOODTOESTAND 
afgekondigd voor een periode van 60 DAGEN. 
Met de noodtoestand heeft de politie meer 
bevoegdheden om de orde te handhaven. 
Ook mag het leger hierbij assisteren. De 
redactie van TripTalk besloot de reportage 
toch te plaatsen, in de HOOP dat de RUST 
snel TERUGKEERT in voorheen een van de 
veiligste landen van Zuid-Amerika. Houd tot 
die tijd WWW.NEDERLANDWERELDWIJD.NL in 
de gaten voor het huidige reisadvies.
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duurt niet lang of ik zie het enorme 
monument al opdoemen langs de 
weg. “Deze skippen we even want hij 
staat op de foute plek”, zegt Ramiro 
terwijl ik me afvraag waarom we 
daarvoor in de plaats even verderop 
een kleine parkeerplaats opdraaien. 
“Dit is de échte plek waar hij loopt”, 
legt hij uit. Tja, men was destijds 
bij de ‘ontdekking’ van de evenaar 
misschien wat al te voorbarig te werk 
gegaan met het bouwen van het 
kolossale monument. Bleek bij nadere 
berekeningen dat de lijn die de aarde 
verdeelt nét even verderop ligt.
En zo krijgen we in het interactieve 
museum Intiñan niet alleen de echte 
evenaar te zien, maar ook een paar 
praktische demonstraties om aan 

te tonen waarom dit de enige juiste 
plek is. Zo laten we op de evenaar 
een ei op een spijker balanceren en 
proberen we met gesloten ogen en de 
armen wijd over de evenaar te lopen 
(spoiler: je verliest je evenwicht). 

JUNGLEGELUIDEN IN CUYABENO
Tijd voor heel wat anders. Er staat 
een tocht naar het Amazoneregen-
woud gepland. Een korte vlucht naar 
de luchthaven van Puerto Francisco 
de Orellana. Een hele mond vol. 
Daarom wordt het junglestadje in de 
volksmond ook wel Coca genoemd, 
naar de gelijknamige rivier die hier 
met de Napo rivier samenvloeit. 
Maar wij zijn nog niet op onze 
bestemming. Er staat een minibusje 

voor ons klaar dat ons verder brengt 
door een steeds groener wordend, 
relatief vlak landschap. Het is een 
stuk heter en vochtiger merken we 
direct na aankomst. Na een rit van 
drie uur stoppen we bij een brug 
over een riviertje. We zien kano’s 
klaarliggen en onze bagage wordt er 
al in gehesen, terwijl wij ons gereed 
maken voor het vervolg van de tocht: 
twee uur varen over de sterk meande-
rende rivier door dichte jungle.

Onderweg stoppen we regelmatig 
om vogels en apen te spotten die 
zich in de bomen langs de oevers 
ophouden. Ineens valt het ons op dat 
het bos onder water lijkt te staan. 
Alsof er verderop een dam is doorge-

broken. Onze bootgids Fabricio legt 
uit dat we inmiddels in het reservaat 
Cuyabeno Wildlife zijn aangekomen. 
Dit deel van het reservaat bestaat 
voornamelijk uit vloedbossen. Deze 
bossen staan voor het grootste deel 
van het jaar onder een laag van vier 
tot vijf meter water. ’s Avonds maken 
we een tocht vanuit de Cuyabeno 
Lodge over het meer waaraan de 
lodge gelegen is. De overal opdoe-
mende boomtoppen boven het water-
oppervlak geven de plaats een beetje 
een post-apocalyptische sfeer.
In de Cuyabeno Lodge hoor je alleen 
de geluiden van de jungle. We worden 
snel bekend met de verschillende 
vogel- en apengeluiden en het is 
prima in slaap vallen met al dat 

Quito is met zijn twee miljoen 
inwoners de hoofdstad van Ecuador 
en een logisch beginpunt van onze 
rondreis door dit kleine, maar o zo 
veelzijdige Andesland, dat genoemd 
is naar de evenaar. En omdat op deze 
plek, aan het eind van de 18e eeuw, 
door een Franse expeditie de exacte 
locatie van de evenaar werd bepaald. 
Daar waren de Ecuadorianen zo trots 
op, dat ze bij de onafhankelijkheid in 
1830 hun land naar de evenaar ver-
noemden. Toen al een knap staaltje 
toeristische marketing.

Maar dan die evenaar. Waar loopt 
die dan? Daarvoor moeten we toch 
even de stad uit. Onze gids Ramiro 
brengt ons erheen met zijn auto. Het 

gekrakeel om ons heen in onze com-
fortabele kamer. Het leven in de lodge 
is eenvoudig: eat, safari, sleep, reapeat. 

Per dag heb je al snel drie activitei-
ten, allemaal per kano. En zo krijgen 
we alle uithoeken van het Cuyabeno 
Wildlife reservaat te zien. Soms in 
sluipgang gaat het onder lage bomen 
door en op de meest onverwachte-
momenten liggen we ineens stil. Het 
waarom ontgaat ons, maar Fabricio 
heeft weer iets gespot. Vervolgens 
duurt zeker drie minuten voordat wij 
ook zien, wat hij al lang in het vizier 
heeft. Dat kan een bijzondere vogel 
zijn (een ara, macaw of andere pape-
gaaiensoort of een toekan), het kan 
ook een aap of een luiaard zijn. 

linkerpagina van links naar 
rechts: Vrouw in een dorp in het 

regenwoud vertelt hoe je cassavemeel 
maakt. / Exact op de evenaar ligt het 

Intiñan Museum, met allemaal weetjes 
over de evenaar. rechterpagina 

van links naar rechts: Langs de 
Cuyabeno rivier kan je verblijven in 

een jungle lodge. / Muziek in het altijd 
levendige park El Ejido in Quito.

“Onderweg 
stoppen we 
regelmatig om 
vogels en apen 
te spotten die 
zich in de bomen 
langs de oevers 
ophouden”
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Weer een andere keer stuurt hij de 
kano frontaal door het struikgewas 
aan de oever, waarna we bijna oog in 
oog staan met een anaconda die zich 
tussen de takken ophoudt. Op het 
meer jagen we op de roze rivierdol-
fijn, waarvan we inderdaad enkele te 
zien krijgen en dichter bij de oever 
varen we gevaarlijk dicht langs een 
stel alligators die roerloos in het 
ondiepe water liggen.

Op onze telefoon heb je hier geen 
streepje ontvangst, maar aan de 
GPS-functie die nog wel werkt, kan 
ik zien dat we wederom op nog geen 
kilometer van de evenaar af zitten. 
Fabricio legt tijdens een wandeling in 
de jungle uit dat vanwege de ligging op 
de evenaar het hier bijna nooit waait 
of stormt. Om die reden zijn de bomen 
ook niet diepgeworteld en liggen al 

REISREPORTAGE _ Ecuador

hun wortels vrij dicht onder de oppervlakte. Op diezelfde wandeling krijgen we 
mieren te eten die naar citroen smaken en soppen we met onze rubberen laarzen 
enkeldiep door de modder. 

‘s Avonds bij het eten vertelt Fabricio dat al het geld dat het park via toerisme 
ontvangt direct wordt besteed aan natuurconservatie. Maar ook aan het 
creëren van banen voor de lokale inwoners. Zelf is hij woonachtig op een 
half uur buiten het park en door zijn werk als gids hoeft hij niet te verhuizen 
naar een grote stad om elders werk te vinden. Onze dagen in Cuyabeno waren 
prachtig geweest met veel zon en geen regen. Maar nog tijdens het avondmaal 
klinkt in de verte gerommel aan de hemel. “Horen jullie dat?” vraagt Fabricio. 
Dat betekent de hele nacht en de volgende ochtend regen. Jullie worden om 5 
uur wakker gemaakt voor de terugreis. 

En inderdaad, de volgende ochtend komt het water weer met bakken uit de 
hemel. We trekken onze poncho’s aan en bereiden ons mentaal voor op een 
kleddernatte terugreis. Terwijl we de kano instappen, vliegt een enorme apen-
familie onder luid gekrijs boven ons van tak naar tak. Alsof ze ons uitgeleide 
doen. In de kano hebben wij de capuchons van onze poncho’s diep over ons 
gezicht getrokken. Door een gordijn van water scheuren we over de Cuyabeno 
rivier, bocht na bocht, totdat we na twee uur weer bij de brug aankomen. Je 
bent niet in de Amazone geweest zonder een keer kletsnat te zijn geworden.

linkerpagina: Waterval Pailón del Diablo.
rechterpagina met de klok mee: Deze 
anaconda was zonder Fabricio's scherpe blik 
nooit gespot. / Junglegids Fabricio speurt het 
regenwoud af naar vogels, apen en insecten. / 
Het is niet moeilijk om verschillende soorten 
apen te spotten in het regenwoud.
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DE GEESTEN VAN DE COTOPAXI VULKAAN 
De overgang van de vochtige en hete Amazone naar de koele, droge hoog-
vlakte van de Andes kan haast niet groter zijn. Werden we vanochtend nog 
wakker onder onze klamboes, vanavond logeren we in een kamer met een 
eigen open haard. En die heb je in elke kamer van de Hacienda La Cienega. Je 
hoeft alleen maar even de receptie te bellen en hij wordt voor je aangestoken. 
Best lekker als het buiten maar vijf graden is ‘s avonds. 

La Cienega is een haciënda zoals je je dat zou voorstellen. Een statige oprij-
laan omzoomd met ranke eucalyptusbomen, een klassieke gevel en krakende 
houten vloeren. Zwartwitfoto’s aan de muren uit lang vervlogen tijden. Deze 
plek ademt geschiedenis. We bevinden ons inmiddels een stuk ten zuiden van 
Quito, aan de voet van de iconische Cotopaxi vulkaan. Dat wordt ook onze 
bestemming van de volgende dag. 

Maar als we ‘s ochtends voor het hek van het Cotopaxi National Park staan, 
hangt er een dikke wolkenlaag om de vulkaan heen. Geen nood, Ramiro heeft een 
plan. En hij pikt Carmen op. Een lokale gids die op de hellingen van de vulkaan 
woont. Zodra ze achter in de auto zit bij ons, begint ze te zingen. Ramiro legt uit 
dat ze met haar ‘Cotopaxi lied’ de geesten van de berg gunstig wil stemmen, zodat 
ze zich aan ons zal gaan vertonen. Eerst zien dan geloven is onze houding. Vooral 
als ze daarbij nog een kleurrijk wollen masker over haar hoofd trekt. 

En dan gebeurt toch datgene wat wij 
niet meer hadden verwacht: in een 
periode van nog geen vijf minuten 
verandert de kleur van de mist van 
grijs naar wit, het wordt steeds lichter 
en nog even later breekt de zon door, 
waarna ook de laatste wolken voor de 
vulkaan wegschuiven. En daar ligt de 
perfecte, sneeuwbedekte witte kegel 
van de Cotopaxi (5897 meter) recht 
voor ons. De enige wolken die we 
nog zien zijn de wolken die worden 
veroorzaakt door de aspluim die uit 
de top van de vulkaan komt.

Het is al eerder gezegd: in Ecuador 
is geen dag hetzelfde. Van de kraters 
op bijna 4000 meter hoogte dalen 
we weer af naar de stad Baños die op 
1800 meter ligt. Dat doet natuurlijk 
wat met het klimaat. Want Baños is 
de toegangspoort naar de Amazone. 

linkerpagina: Wolken trekken weg 
voor de majestueuze Cotopaxi vulkaan.
rechterpagina met de klok mee: 

Logeren in de sfeervolle Hacienda La Cie-
nega geeft je een echt VIP-gevoel. / Gids 

Ramiro vertelt over de Cotopaxi, een van 
de hoogste actieve vulkanen ter wereld.

“Deze 
plek 
ademt 
geschie-
denis”
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Ramiro vertelt ons dat de Chimbo-
razo een nationaal symbool is voor 
Ecuador. Zo belangrijk zelfs dat hij 
voorkomt in het wapen op de natio-
nale vlag. Onze volgende bestemming 
is de zuidelijke stad Cuenca, waarvan 
het historische centrum vergelijkbaar 
is met dat van Quito. Naast de kathe-
draal is een levendige bloemenmarkt, 
vlak voor het Monasterio del Carmen 
de la Asunción, een klooster waarvan 
de nonnen onzichtbaar moeten 
blijven voor de buitenwereld. Het is 
de nonnen dan ook niet toegestaan 
ook maar één stap buiten het klooster 
te zetten. Toch houden zij zichzelf in 
leven, onder meer door de verkoop 
van rozenwater, wat gretig aftrek 
neemt vanuit de lokale bevolking. 

De Quilotoa Loop is een POPULAI-

RE ROUTE in Ecuador, die je door 

het HART van de ANDES voert. Het 

hoogtepunt van de rit is de QUI-

LOTOA-KRATER, een spectaculair 

KRATERMEER met TURQUOISE 

WATEREN, gelegen op een hoogte van 

meer dan 3.900 METER. Plan je op 

een zaterdag je tocht in, sla dan niet de 

MARKT van ZUMBAHUA over. Wer-

kelijk een KLEURRIJK schouwspel. 

Reken ongeveer 1,5 dag als je met de 

auto bent, maar er zijn ook MEER-

DAAGSE TRAILS om te lopen met als 

bestemming het Quilotoa kratermeer. 

REPORTAGE _ Ecuador

Hier vandaan gaat de E30 verder omlaag de jungle in. De weg staat beter 
bekend als de Ruta de las Cascadas: weg van de watervallen. En of we die te 
zien krijgen. 

We zweven in een geïmproviseerde kabelbaan over de rivier Pastaza tot we stil 
hangen boven de Cascada Manto de la Novia en verderop langs de weg dalen 
we af naar de ‘kookpot van de duivel’. Dit is de plek waar je heel dichtbij het 
punt kan komen waar het water met enorme kracht te pletter slaat. 

HET SYMBOOL VAN ECUADOR 
Weer een dag later bevinden we ons terug op grote hoogte in de Andes, om 
de hoogste top van Ecuador van dichtbij te bewonderen. Gids Ramiro kan 
zijn geluk niet op als we alweer een vulkaantop ontdaan van mist en nevel 
in zijn volle glorie te zien krijgen: de machtige Chimborazo (6263 meter). 
We slingeren omhoog langs grazende vicuña’s totdat de weg stopt bij een 
bergstation op 4800 meter. Ademloos staan we opnieuw naar een imposan-
te Andestop te staren. Want de berg beneemt ons ook letterlijk de adem als 
we een klein stukje omhoog willen klimmen. Niet voor de eerste keer op 
deze reis moeten we het vanwege de hoogte eventjes rustig aan doen.

DE 
QUILOTOA 
LOOP	

DE GROTE AFDALING 
Cuenca is zo’n stad waar je wel dagen 
zou willen blijven. Je kan er uren 
op een bankje zitten in het Parque 
Caldéron, luisterend naar de warme 
klanken van een orkestje en kijkend 
naar omaatjes die hun kleinkinderen 
er laten spelen. Maar het is onze voor-
laatste dag in Ecuador. De volgende 
ochtend verlaten we de stad, maar 
ook deze laatste dag had nog nieuwe 
verrassingen voor ons in petto. Via een 
groene vallei klom de weg omhoog 
door het Cajas National Park tot een 
hoogte van bijna 4100 meter. Het weer 
was fris en de lucht kraakhelder. Over-
al lagen glinsterende bergmeertjes. 
Het water was zo helder en stil dat het 
een perfecte spiegel vormde voor de 
omliggende bergen en wolken.

linkerpagina van onder naar 
boven:  Quilotoa krater. / Straatbeeld 

Cuenca. rechterpagina met de 
klok mee: Vicuña's op de hellingen 

van de Chimborazo vulkaan, de hoogste 
berg van Ecuador. / Straatbeeld Cuenca.
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Toen we over de hoogste bergkam heen 
waren, zagen we ineens recht onder 
ons een enorm pluizig wit wolkendek. 
Vanaf hier begon het grote afdalen. Tot 
zeeniveau. Het duurde niet lang of het 
kraakheldere weer had plaatsgemaakt 
voor een zeer dichte mist. Behoedzaam 
slingerde Ramiro met zijn wagen de 
bergweg af, hier en daar op de weg 
liggend puin omzeilend. 

Ik denk dat we zo meer dan een 
uur door de mist aan het rijden zijn 
geweest, totdat het ineens lichter 
werd en we de weg weer voor ons 

REISREPORTAGE _ Ecuador

konden zien liggen. Het landschap 
was compleet veranderd. Langs de 
weg weelderige vegetatie en zodra we 
over de kustvlakte reden, zagen we 
overal cacao en bananenplantages. 
Guayaquil bereikten we door het 
oversteken van de Guayas rivier, die 
hier kilometers breed was. 

Flanerend over de Malecon 2000, 
de boulevard met de kleurrijke en 
koloniale huizen van de wijk Las 
Peñas boven ons, benam de hete en 
vochtige lucht ons haast de adem. 
Niet voor het eerst in Ecuador.

continent:
taal:
valuta: 	
visum:

temperatuur:

beste reisperiode: 

stekker:

fun fact: De beroemde 'Panamahoed' komt eigenlijk oorspronkelijk uit 
Ecuador. Deze hoeden worden met de hand geweven van fijne strovezels en zijn 
een iconisch accessoire geworden over de hele wereld. In Cuenca kan je de fabriek 
van Homero Ortega bezoeken.

hoe kom je er: KLM vliegt drie keer per week direct naar Quito en 
vervolgens via Guayaquil weer terug naar Amsterdam.
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Venezuela

Colombia

Peru

Brazilië

Ecuador

Zuid-Amerika
Spaans
Amerikaanse dollar
geen, paspoort moet nog zes maanden 
geldig zijn bij aankomst.
Quito 20 graden, Amazonas 28 graden, 
Guayaquil 31 graden.
er zijn geen grote verschillen over het jaar heen, 
vanwege de ligging rond de evenaar. Houd wel 
rekening met grote klimaatverschillen tussen de 
kustregio, de Andes en de Amazone.
Type A of B

met de klok mee: Kleurrijke huizen 
in de favella op de heuvel van Santa 
Ana in Guayaquil. / Moeder met kind 
in Cuenca poseerden graag voor de 
camera. / De sjaaltjes die deze vrouw in 
Quito verkoopt zijn niet duur.
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FUN FACTS

Voor wie niet houdt van MUGGEN 
(iedereen dus), kan het beste EMI-
GREREN naar IJSLAND. Daar zijn 
ze NIET te vinden!  

NEW YORKERS drinken ZEVEN 
KEER meer koppen KOFFIE op een 
dag dan de rest van Amerika. En 
eigenlijk de hele wereld. Dat ze nog 
kunnen SLAPEN… 

Grijze WALVISSEN zijn net zulke 
REISVERSLAAFDEN als wij. Ze 
leggen namelijk gerust 20.000 
KILOMETER per jaar af.  

PORTUGAL heeft de meeste ZONU-
REN in Europa. Sommige plekken 
hebben zo’n 300 ZONNIGE DAGEN 
per jaar. Wie verhuist er met ons mee?  
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Waar verkopen ze de MEESTE 
CHOCOLA van de wereld? Juist, in 
BELGIË! En niet zomaar ergens: op 
BRUSSELS AIRPORT. Daar gaan flink 
wat CADEAUS over de TOONBANK.  

Acht van de tien LANGSTE STAND-
BEELDEN in de wereld zijn BOED-
DHA’S. De langste vind je in India: 
STATUE OF UNITY, met zo’n 182 meter. 

In KOREA zeggen ze bij het nemen 
van een FOTO niet CHEESE maar 
KIMCHI. Ook leuk! 

Wist je dat de ZONSONDER-
GANGEN op MARS BLAUW 
zijn? Misschien toch maar 
SPAREN voor een TRIPJE 
naar de RODE PLANEET.  

FUN _ Facts

Wist je dat NEDERLANDSE 
MANNEN de LANGSTE mannen 
ter WERELD zijn? Het gemiddelde 
van onze mannen is 1.84 meter. 
Die hebben we in the pocket!  

De meeste KOEIEN in de wereld vind 
je NIET in NEDERLAND, maar in 
INDIA! De koe is daar HEILIG en 
dus zijn ze er in groten getale: 330 
MILJOEN om precies te zijn. 

In AUSTRALIË leven meer KANGOE-
ROES dan MENSEN. Je zou er bijna 
voor verhuizen.  
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Curaçao

★★★★★

The Rif at Mangrove Beach
Ultra All Inclusive

PREMIUM

The Rif at Mangrove Beach is onderdeel van ons premium label. 

In dit spiksplinternieuw hotel zul je genieten van een onbezorgde 

vakantie. Met ruime, luxueuze kamers en suites, diverse bars 

en restaurants waaruit je kunt kiezen, een privéstrand en niet 

te vergeten: je mag gebruikmaken van alle faciliteiten van het 

naastgelegen Corendon Mangrove Beach Resort.

Dit geweldige resort, onderdeel van Curio Collection by Hilton, 

wordt aan drie zijden omringd door een mangrovebos dat bijna 

nergens anders in het Caribisch gebied te vinden is. Het heerlijke 

privéstrand ligt voor de deur met uitstekende duikmogelijkheden, 

een eigen duikcentrum en diverse watersportmogelijkheden.

Hotel opening 15 decemberNIEUW

✆ 023 751 06 06 |  corendon•nl

Vlieg nu rechtstreeks met Corendon naar Curaçao 
• Vlieg met de hypermoderne Airbus A350-900

• Nederlandstalige crew

•      Incl. persoonlijk entertainment systeem     

met films, series, magazines en games 

• Incl. maaltijd, snack en drankje naar keuze

• Incl. 10 kg handbagage

• Wifi

• XL-stoelen met extra beenruimte

• Buy-on-board servie

✔ Spiksplinternieuw hotel

✔  Direct aan het privé zandstrand 

✔ Op loopafstand van Willemstad

✔ Ultra All Inclusive van 10:00 - 02:00 uur

✔ Taartjes, koffi e, thee en snacks 24/7

✔ Premium drankjes & service aan tafel

✔   7 voortreffelijke à-la-carterestaurants 

onder meer Mexicaans en Turks

✔  Genieten van een heerlijke kop koffi e 

bij WPS Starbucks Coffee (24/7)

✔  Gratis roomservice

✔  Speciale swim-up kamers en juniorsuites ook boekbaar
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ALLE 
TINTENC

Het geel van de landhuizen, rood van de 
keuken, groen van de natuur en het blauw 
van... natuurlijk de zee. Geen (ei)land zo 
kleurrijk als Curaçao.

Tekst en beeld: FLORIEN VAN REES



REISREPORTAGE _ Curaçao

Lees je over Curaçao, dan 
staat er een foto bij van de 
handelskade in Willem-
stad: monumentale pan-
den in opvallende kleuren. 

Altijd dacht ik: de rest van het eiland 
ziet er vast minder vrolijk uit. Al die 
tijd heb ik mij vergist. Curaçao is een 
en al kleur: de natuur, mensen, drank-
jes en, echt waar, álle huizen. 

Er doet een hardnekkig verhaal 
de ronde over de achtergrond van 
de kleurrijke façades. Ruim twee-
honderd jaar geleden kondigde de 
toenmalige gouverneur aan dat 
alle huizen op Curaçao een pastel-
tint moesten krijgen. Een arts zou 
namelijk hebben vastgesteld dat veel 
mensen oogproblemen en hoofdpijn 
kregen door de weerkaatsing van de 
zon op witte muren. Iedereen sloeg 
aan het schilderen. Na zijn dood 
bleek dat de gouverneur minder edele 
motieven had gehad: zijn familie was 
eigenaar van een verffabriek.

De verfwet is maar kort van kracht geweest, maar de Curaçaoënaars hielden 
inmiddels van de vriendelijke uitstraling van hun huizen. De vrolijkheid en 
gezelligheid passen bij hun aard. De gekleurde huizen zijn onderdeel van hun 
cultuur. En alleen pasteltinten zijn het allang niet meer: alles mag en alles is er 
dan ook. Van gifgroen en feloranje, tot knalblauw, vuurrood en pimpelpaars. 
Op veel plaatsen ook nog eens verrijkt met streetart. Zelfs de begraafplaatsen 
zijn kleurrijk.  

GEEL
Een historische tint is het geel van de landhuizen, de boerderij-achtige villa’s, 
gebouwd tussen de zeventiende en de negentiende eeuw, voor de eigenaren 
van plantages. “De gele kleurstof is aloïne, afkomstig van de aloë vera”, vertelt 
gids Bigala, die privétours langs landhuizen organiseert. “Ongeveer honderd 
landhuizen zijn er nog. Die van de overheid zijn vervallen, de tientallen pan-
den van de Stichting Momentenzorg worden gerestaureerd en daarna ver-
huurd. Als huizen, maar ook als bijvoorbeeld een museum of een restaurant.’’

Zo is Landhuis Klein Santa Martha in Soto een hotel geworden. Buiten is het 
bloedheet, binnen is het heerlijk. De meeste landhuizen staan op een heuvel. 
“De voor- en achterdeur liggen recht tegenover elkaar, pal op de wind. De 
eeuwige passaat waait ongehinderd door de gang. De hoge ligging had ook 
andere voordelen. De landheren konden de plantages, het werk van de slaven 
overzien en ze konden met elkaar communiceren. Dat deden ze met koe-
hoorns en rooksignalen. Bij een eventuele opstand was de boerderij ook beter 
te verdedigen.’’ 

linkerpagina eerste foto: 
Streetart in Otrobanda. 

Ook zonder kunst knallen de 
kleuren van de muren.

“Zelfs de 
begraaf-
plaatsen 

zijn 
kleur-

rijk”
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Uitkijkend over de groene omgeving 
vanaf het terras van Klein Santa 
Martha, met op andere heuvels nog 
meer landhuizen, kun je je voorstel-
len hoe het er destijds aan toe ging. 

Zo prachtig als sommige landhuizen 
er nu bij staan, zo gruwelijk is hun 
verleden. Landhuis Jan Kok bijvoor-
beeld is nu een galerie met figuratief 
werk van de inmiddels overleden 
lokale kunstenares Nena Sanchez. 
Reusachtige blauwe vrouwenbeelden 
in de tuin, binnen schilderijen van 
onder meer vogels, vissen en bloe-
men in de felst mogelijke kleuren. 
Hartstikke vrolijke bedoening, maar 
op deze plek woonde ooit wel de 
wreedste aller landheren: Jan Kok. 

Gids Bigala vertelt over een rondlei-
ding waarbij iemand uit haar groep 
misselijk en duizelig werd en het 
perceel moest verlaten. “Het was een 
spirituele vrouw, ze voelde de nega-
tieve energie van de martelingen die 
op het erf en de zoutplantage hebben 
plaatsgevonden.’’

ROOD
Landhuis Cas Cora (het rode huis) 
is van oorsprong een zuivelbedrijf, 
sinds een jaar of acht is het een 
biologische boerderij waar de oogst 
naar het eigen restaurant en winkel 
gaat. Een beetje chaotische maar 
gezellige plek, waar hipsters allerlei 
soorten cakes en shakes serveren en 
broodjes met kaas van eigen geiten 

klaarmaken. De geiten scharrelen vrij 
over het erf. In de weekenden kun je 
er voor een biologische brunch alleen 
terecht met een reservering want het 
farm to table-concept is razend popu-
lair, ook bij locals. 

Met Hofi Cas Cora is het rijke restau-
rantaanbod van Curaçao nog gevari-
eerder geworden. Die rijkdom is niet 
zo vreemd, want er wonen mensen 
uit honderdvijftig landen. Een erfenis 
van Shell, waarvoor hier van 1915 tot 
1985 zo’n vijftienduizend mensen uit 
de hele wereld werkten. Heb je trek 
in macaroni, patat, curry of Chi-
nees: in Willemstad vind je het. De 
wijk Pietermaai, met ontelbaar veel 
monumentale panden, is een hotspot 
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van moderne, goede restaurants. De 
lokale keuken heet krioyo. Om het 
bij rood te houden: rode bonensoep 
(sòpi di boonchi korá), tutu (maïsmeel 
met rode bonen), stoofschotels en 
natuurlijk, zoals op elk eiland, veel 
vis, zoals rode snapper. 

Wie pas laat trek heeft, kan terecht 
bij truk’i pan’s: foodtrucks met 
eenvoudige gerechten. Om res-
taurants te beschermen tegen hun 
concurrentie mogen deze pas om 
acht uur ‘s avonds open. Op Curaçao 
wordt veel geluncht. Levendiger 
dan in Plasa Bieu wordt dat niet. In 
een hal naast de overdekte markt in 
Willemstad zitten zes keukens met 
goed en betaalbaar eten. Tegenover 

de keukens zitten locals en toeristen, 
rijk en arm, bij elkaar aan tafel aan 
de geitenstoof, pompoenpannenkoek 
of cactussoep. 

Ook een belevenis: restaurant Jaan-
chies, op de westpunt. Dit oudste 
restaurant van het eiland voedt niet 
alleen mensen maar ook vogels. Het 
is dan ook een gekwetter van jewelste 
van gele suikerdiefjes en oranje troe-
pialen, terwijl je aan de kleine botjes 
van een gestoofde leguaan kluift. 

In Sint Willibrordus ontmoeten we 
Marfa, een hyperactieve vijftiger. Na 
banen en reizen over de hele wereld 
keerde ze in 2006 terug naar haar 
geboortedorp, kocht er het winkeltje 

DINAH VEERIS (83) is het KRUI-

DENVROUWTJE van de CARIBEN. 

Het is heel interessant om haar TUIN, 

haar LEVENSWERK, in het uiterste 

OOSTEN van CURAÇAO te bezoeken. 

Dinah raakte in de jaren zeventig ge-

ïnteresseerd in de HELENDE werking 

van PLANTEN en GEWASSEN. Ze 

vroeg OUDE MENSEN hun KENNIS 

aan haar over te dragen. VIJF JAAR 

hebben de GESPREKKEN met haar 

LEERMEESTERS geduurd, daarna had 

ze vijf jaar nodig om alle PLANTEN en 

ZADEN uit de verhalen te verzamelen. 

Een rondleiding door de PARADIJSE-

LIJKE tuin is inspirerend en kan in het 

winkeltje maar zo leiden tot het kopen 

van CARDO MARIA-THEE voor de le-

ver of HOSLIT-OLIE tegen oorsuizen. 

KRUIDEN-
VROUWTJE

linkerpagina eerste foto: De 
figuratieve kunst van de Curaçaose 
Nena Sanchez is te zien in landhuis 
Jan Kok. rechterpagina Overal 
kun je leguanen tegenkomen. Bij 
restaurant Jaanchies staan ze ook op 
de menukaart, net als rode snapper.

“Zo prachtig als 
sommige land-

huizen er nu bij 
staan, zo gru-

welijk is hun 
verleden”
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langs de weg en bouwde er een bar en 
restaurant bij. Het is een relaxte hang 
out geworden. Met grote neonletters 
op de heuvel tegenover haar zaak 
heeft Marfa haar slaperige dorp op de 
kaart gezet als Williwood. Maar het 
meest trots is ze op de ontwikkeling 
van haar williburger: een burger van 
geitenvlees, geserveerd met zoete 
aardappel en willinaise. Na jaren van 
testen en verbeteren van het broodje, 
de burger en de saus, is het gerecht 
inmiddels een begrip op Curaçao en 
staat het ook bij twee andere restau-
rants op de kaart. “Ik ben nu op zoek 
naar een investeerder die de willibur-
ger naar Nederland haalt”, zegt ze. 

GROEN 
Van Sint Willibrordus is het maar tien minuten rijden naar Barber. Een dorp 
waar Hofi Pastor ligt, een verwilderde boomgaard met twee kruip-door-sluip-
door paadjes rond een magische plek: een kapokboom van honderden jaren 
oud. Volgens de beheerder van het park zelfs achthonderd jaar oud. De boom 
is een monstrueuze verschijning met grillige vergroeiingen en wortels als 
muurtjes. Maar hij ontroert ons. Zoveel geschiedenis heeft hij meegemaakt en 
overleefd, zoveel gezien en gehoord. We kunnen niet anders dan hem om-
helzen. Ik druk mijn hart tegen de stam in de hoop dat de boom iets van zijn 
levenskracht aan mij overdraagt.

Zo intiem als natuurreservaat Hofi Pastor is, zo uitgestrekt is het Christof-
felpark. Het beslaat een groot deel van het noordwesten. Pure ruigte met in 
het midden de puntige Christoffelberg. We gaan die piek van 372 meter hoog 
beklimmen. En dat moet heel vroeg, anders wordt het te warm. Een gruizig 
pad van rode aarde met keien slingert tussen vreemde planten en struiken met 
dun gebladerte. En cactussen, overal metershoge zuilcactussen. Die kadushi is 

sowieso de meest voorkomende be-
groeiing van Curaçao. Witstaarther-
tjes komen we helaas niet tegen.

Als de zon opkomt, is het bewolkt. 
De lucht kleurt diffuus oranje, de 
wolken krijgen een fel gele randje. 
Hoe smaller de berg wordt, des te 
steiler het pad. Na ongeveer veertig 
minuten is er geen sprake meer van 
lopen maar wordt het klauteren, over 
grote rotsblokken. Dat een mens 
zo kan zweten! Achter het laatste 
bochtje, op de top, strekt zich een 
prachtig panorama over het eiland en 
de oceaan uit en worden we verkoeld 
door de wind. 

Weer terug bij de auto is het pas 8.30 
uur, nog koel genoeg voor een bezoek 
aan het naastgelegen Shete Boka 
Park. In de verte zien we het water 
al opspatten tegen de rotsen. Van 
dichtbij is het ronduit spectaculair 
hoe woeste, metershoge golven tegen 
de kliffen slaan. Het is een aaneen-
schakeling van explosies. In de wolk 
van druppels vliegen krabben door 
de lucht. De hele noordkust van 
Curaçao is zo ruig. In Shete Boka is 
een pad van tien kilometer aangelegd 
langs tien inhammen en worden 
de zeeschildpadden beschermd die 
hier soms hun eieren leggen. Shete 
Boka is een populaire excursie voor 

NICE 
TO KNOW:

De drank BLUE CURAÇAO 
wordt gemaakt van de ge-

droogde schillen van de LARA-
HA, een ZURE SINAASAPPEL die 
op het eiland groeit. Het blauw is 

KLEURSTOF. De rode, groene, 
oranje en witte CURAÇAOLI-

KEUR smaken precies 
hetzelfde.

linkerpagina met de klok mee: Om 
Sint Willibrordus wat glamour te geven, 

is het omgedoopt tot Williwood. / In Hofi 
Pastor staat een kapokboom van honder-

den jaren oud. / In het restaurant wordt 
van geitenvlees de williburger gemaakt.
rechterpagina met de klok mee:  

Vroeg op voor de zonsopkomst in het Chri-
stoffelpark. / In Shete Boka Park loopt een 

makkelijk pad langs de woeste kust.

“De hele 
noord-
kust van 
Curaçao 
is ruig”
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BOEK ZORGELOOS

� �remium merk drankjes en sterke dranken verkrijgbaar bij �3 bars.
� Infinity pool op � niveaus.

�eniet van de �armte van de zon in Santa �arbara op Curaçao. �ijdens een vakantie op dit 
resort kom je niets tekort. �et meer dan acht restaurants, drie food trucks en een heerlijke 
all-inclusive verzorging hoef je nergens aan te denken. Kom tot rust op het privéstrand 
en geniet van het prachtige uitzicht. Een vakantie in Sandals Royal op Curaçao staat garant 
voor een droomvakantie!

���� DR�����K���IE ���R
S��D��S R���� �� C�R����

) s�ereldsmeestgerenommeerdeall-inclusiveresorts
)�olopland-en�atersportactiviteiten, zelfs duiken is inbegrepen
)�ll-inclusive uitgebreid naar nog eens acht restaurants over het hele eiland
)Infinity pool op t�ee niveaus

REISREPORTAGE _ Curaçao

Strand de Grote Knip, aan de westkust van het eiland.
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Zuid-Amerika, maar het is een land 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Papiaments is de eerste taal, vrijwel iedereen 
spreekt ook Nederlands en Engels.
de Antilliaanse gulden en de Amerikaanse dollar.
geen
het hele jaar, dag en nacht, gemiddeld 
26 tot 31 graden.
van oktober tot en met december heb je de meeste 
kans op regen, in augustus en september kan de 
wind wegvallen (heet dus).
A, B en soms F (de Nederlandse).

CURAÇAO

C a r i b i s c h e  Z e e

C a r i b i s c h e  Z e e

Willemstad

Soto 

Sint Willibrordus

Jan Thiel 

Barber

Westpunt

Hofi Pastor

 Shete Boka Park
Playa 
Grandi

Daaibooi Beach

Mambo 
Beach

Tugboat Bay 
Pietermaai

Punda
Otrobanda

Oostpunt

Christoffel-
park

10 km

CURAÇAO

DOMINICAAMSE
REPUBLIEK

ARUBA
CURAÇAO

BONAIRE

VENEZUELA

C a r i b i s c h e  Z e e

continent:

taal:

valuta: 	
visum:
temperatuur:

beste reisperiode: 

stekker:

fun fact: Het land is ongeveer zo groot als de Noordoostpolder.

hoe kom je er: KLM en TUI vliegen dagelijks en soms twee keer per dag van Amster-
dam naar Willemstad. Sommige vluchten maken een tussenstop op Aruba of Bonaire.

REISREPORTAGE _ Curaçao

cruisereizigers, in de vroege ochtend 
hebben we het park nog bijna voor 
onszelf. 

BLAUW 
Beetje chillen onder een palapa, een 
koud drankje van de strandbar, even 
bruinen in de brandende zon en dan 
wat snorkelen om af te koelen: dat 
is toch waarvoor de meeste mensen 
naar Curaçao komen. Dat gebeurt 
vooral in baaien, allemaal aan de 
zuidkant van het eiland, beneden-
winds. Tientallen grote en kleine 
baaien, betaald of gratis, ingenomen 
door resorts of nog stil en afgelegen, 

met kiezels of met zand. Je moet een 
beetje ontdekken welke je leuk vindt, 
gewoon op pad gaan met de auto om 
plekken uit te proberen en sferen te 
proeven. 

Cruisereizigers laten zich met de bus 
afzetten bij Playa Grandi, om met z’n 
allen te zwemmen met zeeschildpad-
den. Veel jongeren strijken neer op 
het lange Mambo Beach. Wij voelen 
ons thuis in de kleinere baaien, zoals 
Daaibooi en Jeremi en snorkelen bij 
Tugboat. Scheepswrakken kunnen 
vaak alleen door duikers worden 
gespot, maar de sleepboot die hier 

is gezonken is ook voor snorkelaars 
bereikbaar. Het krioelt er van het 
leven, heel zen om er van bovenaf op 
te kijken. 

Op de stroming laten we ons terug-
drijven om bij de steiger naast de 
strandbar nog even te zoeken naar 
zeepaardjes. Ze zijn er niet. Geeft 
niet, hebben we een goede reden 
om morgen terug te komen. Na een 
biertje en een hotdog (het enige eten 
bij Tugboat) vallen we in slaap bij de 
klanken van Bob Marley. 

met de klok mee: Sightseeing bus. / 
Vanaf het kleurrijke strandje van Tug-

boat (rechts) kun je snorkelen bij een 
scheepswrak. / Restaurant Lionfish, 
in Willemstad, serveert uitsluitend 

koraalduivel, onder meer als ceviche. / 
Typisch baaitje op Curaçao.
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Voor meer informatie of om te boeken, contacteer onze reserveringsafdeling via 0800-7245425 (gratis),
ga naar hollandamerica.com of contacteer je reisspecialist

*Voorwaarden: Vermelde tarieven zijn gebaseerd o.b.v. een dubbele bezetting, gebaseerd op de afvaart waar een * achter is geplaatst, inclusief belastingen, havengelden en heffingen. Exclusief optionele Crew Appreciation. Beperkingen kunnen 
gelden. De aanbieding is beschikbaar op geselecteerde 2023/2024 Caribbean cruises en beschikbaar voor gast 1 en 2 die een hut delen. 3e/4e gasten komen in aanmerking voor de geldende 3e/4e persoons cruisetarieven met vluchten en pre-
cruise hotelarrangement. Luchthaventransfers zijn van Fort Lauderdale (FLL) of Miami (MIA) luchthaven naar het schip en van het schip naar FLL/MIA luchthaven. Pre-cruise hotelaccommodaties zijn beschikbaar bij geselecteerde hotels in Miami. 
Aanbieding is afhankelijk van beschikbaarheid en o.v.v. prijswijzigingen, druk- en zetfouten. Voor de volledige voorwaarden kijk op hollandamerica.com. Fly&Cruise Caribbean promotie eindigt 30 september 2023. Registratie schepen: Nederland.

Geen zin in de koude wintermaanden? Boek dan een cruise naar de Caribbean met Holland America Line. Geniet van de 
parelwitte zandstranden, azuurblauwe zee en ontdek de karakteristieke stadjes op de diverse eilanden. Onze Caribbean cruises 
zijn nu tijdelijk inclusief vliegreis, pre-cruise hotelovernachting en luchthaven transfers. Boek optioneel het Have it All-pakket 
erbij voor slechts €45,- p.p.p.d. inclusief wifi, drankenpakket en meer. Bekijk hieronder een selectie uit ons aanbod en ontdek het 
volledige aanbod op hollandamerica.com.

CARIBBEAN – NU TIJDELIJK INCLUSIEF FLY&CRUISE PAKKET!

Rondreis Fort Lauderdale
Schip: Rotterdam
22 okt, 12 nov*, 3 dec 2023
14 jan, 4 & 25 feb, 17 mar 2024

Vanaf €2.099,-* 
p.p.

12 nachten
Panama Sunfarer

Rondreis Fort Lauderdale
Schip: Rotterdam 
3 & 24 nov* 2023
5 & 26 jan, 16 feb, 8 & 29 mar 2024

Vanaf €1.699,-* 
p.p.

9 nachten
Zuidelijke Caribbean Seafarer

• Cruise o.b.v. volpension
• Vliegreis
• Pre-cruise hotelovernachting
• Luchthaven transfers

Boek voor 30 september en 
ontvang inclusief:

COLUMN _ Nicolline van der Spek 

De lucht vult zich met grij-
zen van gewassen inkt en 
dat klopt niet. In het de-
cor van de western dient 
de zon te schijnen. En wel 

verzengend. Marlboro Country. "Is dat 
nou regen?" Mijn medereiziger buigt 
zich naar voren en inspecteert druppels 
op de voorruit.

We zijn op weg naar Monument Valley, 
op de grens van Utah en Arizona. Dank-
zij de films weten we wat we gaan zien. 
Op Highway 163 besluit Forrest Gump 
na drie jaar, veertien dagen en zestien 
uur te stoppen met rennen. Hij is moe 
en keert om naar Alabama. Die iconi-
sche weg, daar rijden we nu, en gelukkig 
komt ook de zon weer te voorschijn.  

Beeldherkenning, dát stemt je gelukkig 
wanneer je op reis bent. In New York 
maakt je hart een sprongetje als je zo’n 
oude yellow cab voorbij ziet rijden, blok-
jes er nog op, zo een uit de tijd van Ko-
jak. In San Francisco zien we de Golden 
Gate het liefst boven de mist uitstijgen. 
In Monument Valley wil je luchtspie-
gelende wegen zien verdwijnen aan de 
horizon. 

Easy Rider is er opgenomen, Back to the 
Future deel drie en natuurlijk een vuist-
vol zinderende westerns, zoals het epi-
sche Once Upon a Time in the West. Het 
Wilde Westen in longshots.

Saillant detail: er zijn nooit settlers in 
Monument Valley geweest. Het 'wilde 
westen' uit de films is een uitvinding van 
ene Harry Goulding, die in 1923 op de 
grens van Monument Valley een handel-
spost had opgezet. De Great Depression 
deed zijn business bepaald geen goed en 
Goulding besloot met zijn laatste dollars 
af te reizen naar Hollywood om John 
Ford te overtuigen van de filmgenieke 
kwaliteiten van Monument Valley. En 
zie: Ford kwam en Hollywood volgde. In 
1939 maakte de film Stagecoach een ster 
van John Wayne. In 1968 kwam Claudia 
Cardinale. En nu sta ik hier, in het be-
roemdste filmdecor ter wereld. De mu-
ziek van Ennio Morricone hoor ik al, nu 
alleen die bromvlieg nog...

Nicolline van der Spek 
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De fijnproever, historicus, luiaard of avonturier: Barbados 
heeft voor ieder wat wils. Van hagelwitte stranden met 
een azuurblauwe zee tot Unesco-werelderfgoedlocaties. 

Je drinkt er rum als limonade en de verse, lokale 
keuken is om je vingers bij af te likken. 

Tekst: JISKA KROON Beeld: BARBADOS TOURISM MARKETING INC. 
en SHUTTERSTOCK

BETOVEREND



Barbados is zo’n tropisch 
eiland dat veel Neder-
landse vakantiegangers 
zullen aanwijzen als 
de ideale bestemming, 

maar waarvan weinigen het kun-
nen vinden op de wereldkaart. "Dat 
ligt toch érgens in de Cariben?”, tot 
"Bedoel je niet de Bahama’s, Jis-
ka?”, rolt er over andermans lippen, 
wanneer ik enthousiast vertel dat ik 
voor een reportage naar Barbados 
vertrek. Ik frons meerdere malen 
mijn wenkbrauwen als ik ontdek hoe 
weinig mijn omgeving van het eiland 
weet, maar betrap mijzelf erop dat 
ik ook niet verder kom dan geboor-
te-eiland van zangeres Rihanna en 
bakermat van de traditionele rum. 
Maar wanneer zelfs de Koninklijke 
Marechaussee op Schiphol tijdens de 
controle van je paspoort een tikkeltje 
jaloers naar je vliegticket kijkt, dan 
weet je dat je onderweg bent naar een 
veelbelovende bestemming.

Het eiland ligt in het meest oostelijke gedeelte van de Cariben en behoort tot de 
Bovenwindse Eilanden van de Kleine Antillen. Met nog geen 300.000 inwoners 
en een oppervlakte van 430 vierkante kilometer is het bijna net zo groot als Texel, 
maar zeker twee keer zo groen. Europese zeevaarders zetten in 1492 voor het 
eerst voet op het eiland. Het waren de Engelsen die in 1627 de eerste succesvolle 
vaste kolonie stichtten. Daarmee was het eiland lang onderdeel van het Britse 
Rijk. Barbados wordt daarom ook wel Little England of Bimshire genoemd. 

VAN KOLONIE NAAR REPUBLIEK
Het vlakke landschap en het gunstige klimaat maakte Barbados ideaal voor de 
verbouwing van suikerriet. Het stond hierdoor lang bekend als het rijkste land 
in de Europese kolonies van het Caribische gebied. Deze geschiedenis van de 
suiker kent ook zijn sporen in het culturele erfgoed, zoals statige plantagege-
bouwen als de Colleton House. Schaduwzijde van de verbouwing van suikerriet 
is contractarbeid en slavernij. Een verleden die een grote stempel heeft gedrukt 
op de geschiedenis van het eiland. De formele banden met de kolonisator zijn 
in 2021 verbroken, toen het eiland zichzelf uitriep tot republiek en afscheid nam 
van Queen Elizabeth als staatshoofd. De huidige bewoners zijn een bonte mix 
tussen de Cariben, Europese kolonisten en afstammelingen van Afrikaanse sla-
ven. Ze combineren een snufje Britse beleefdheid met een vleugje Caribische re-
laxedheid. Dat de Engelsen hier lang met de scepter hebben gezwaaid, merk je 
nog aan het alledaagse leven op het eiland: van levendige pubs, een potje cric-
ket tot links rijden op de weg. En de voertaal mag dan Bajan zijn - een Creoolse 
taal gebaseerd op het Engels - de officiële taal is Engels. Barbados voelt dan ook 
bij vlagen als Groot-Brittannië in een zonnig, excentriek Caribisch jasje. 

Niet zo vreemd dat veel Britse vakantiegangers afreizen naar de vele luxe (all 
inclusive) resorts die Barbados rijk is. Verschillende vluchten vliegen je vanaf 
Londen Heathrow in nog geen negen uur naar Bridgetown Airport. Reis je 
vanaf Schiphol, dan ben je vanwege een overstap langer onderweg. KLM 
vliegt, slechts drie jaar nadat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de be-
stemming aan haar dienstregeling toevoegt, vanaf deze winter niet meer naar 
het eiland. Barbados klinkt dan ook niet alleen ver weg, het is hierdoor ook 
verder weg dan de ABC-eilanden. Zeg je Cariben, dan denken wij Nederlan-
ders daarom al snel aan Aruba, Bonaire of Curaçao. Het Caribisch deel van 
het Koninkrijk der Nederlanden. Wat behoort tot de Benedenwindse Eilan-
den van de Kleine Antillen. Waar er naast Papiaments, Nederlands wordt 
gesproken en wij Nederlanders op onze beurt een stempel hebben gedrukt.

HANG NAAR EEN LANGZAMER TEMPO
Als de ABC-eilanden onze populaire klasgenoten zijn, dan is Barbados de leer-
ling die tijdens gymles als laatste wordt gekozen. Want wat als het onbekende 
tegenvalt? Maar Barbados is eigenlijk alles dat actief wordt in je visuele brein 
wanneer je beelden oproept van een tropisch eiland. En eigenlijk nog een 
beetje meer. Gekleurde huisjes, weelderige groene heuvels en adembenemen-
de kliffen met vergezichten schieten voorbij wanneer ik na een lange vlucht in 
een busje vanaf Bridgetown Airport richting Eco Lifestyle & Lodge zoef. Een 
klein boetiekhotel met slechts tien kamers, uitkijkend op de tuin en pittores-
ke kust van vissersdorp Bathseba. Het restaurant serveert lokaal gekweekte 
lekkernijen, je kunt er yogalessen volgen en vooral je eigen ritme bepalen. 
Weg van de drukke wereld. Ondanks dat de hitte en een jetlag samenzweren, 

overwint een kinderlijke blijdschap 
bij aankomst en klim ik voor het sla-
pengaan nog even in de hangmat op 
mijn veranda. Of het nu het ruisende 
geluid van de Atlantische Oceaan is 
of het decor van de immense palm-
bladeren die dansen op het ritme van 
de wind: Barbados brengt mij in een 
meditatieve staat, die maakt dat ik 
spontaan wil verhuizen uit het steeds 
drukker wordende Haarlem.

De hang naar een langzamer tempo 
was voor Kyle en Maryam Taylor, 
eigenaren van Eco Lifestyle & Lodge 
én Eco Sky Water, zeker een reden 
om het New Yorkse stadsleven achter 
zich te laten en met hun kinderen 
te emigreren naar Barbados. "We 
wilden ontsnappen aan de ratrace en 
ons leven op een andere manier in-
vullen”, vertelt Kyle in de brandende 
zon op het terrein van zijn waterpro-
ductiebedrijf Eco Sky Water. De wa-
tervoorraden van Barbados staan al 

REISREPORTAGE _ Barbados

linkerpagina: Van de haven tot 
de binnenstad: ook in de hoofdstad 
Bridgetown vind je kleurrijke gebou-
wen.rechterpagina: Tuur vanuit 
je hangmat naar de weelderige 
binnentuin of volg yogalessen op 
het strand: bij Eco Lifestyle & Lodge 
bepaal je je eigen ritme.

“Barbados voelt 
bij vlagen als 

Groot-Brittannië 
in een zonnig, 

excentriek 
Caribisch jasje”
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lange tijd onder druk, vanwege een hoge bevolkingsdichtheid, hoge vraag naar 
zoet water en langdurige droogte. Om op een duurzame manier te voorzien 
in de behoefte naar water, maakt Eco Sky Water gebruik van hydropanel- en 
waterproductietechnologie op zonne-energie om water uit de atmosfeer te ont-
trekken en op te slaan. Het water wordt vervolgens gedistribueerd in flessen 
die in de achtertuin van het bedrijf te composteren zijn en in glazen flessen 
kunnen worden geretourneerd. Diezelfde glazen flessen staan bijvoorbeeld 
in Eco Lifestyle & Lodge. Ook worden er duurzame waterflesjes van maïs ge-
produceerd in plaats van plastic. "We doen op deze manier iets terug voor het 
eiland”, vervolgt de Amerikaan enthousiast. Of het gezin ooit weer terugkeert 
naar The States? "Waarom zouden we? Barbados heeft alles: van surfen op 
de ruige Caribische golven tot hiken door ongerepte natuur. Maar ook gratis 
gezondheidszorg en onderwijs. En het is er nog hartstikke veilig ook.”

NATUUR ALS TOERISTISCHE ATTRACTIE
Ook verknocht aan het eiland is de kranige tachtiger Anthony Hunte, eige-
naar van Hunte’s Gardens. Ooit een suikerplantage, inmiddels door Anthony 
vakkundig getransformeerd tot botanische tuin met meer dan 84 soorten 
vogels, planten en bloemen. Gelegen in St. Joseph, op dertig minuten rijden 
van de populaire plekken Holetown en St. Lawrence Gap. Anthony’s liefde 
voor landbouw en de kneepjes van het vak krijgt hij als kind met de paplepel 
ingegoten. Beide grootvaders werkten in de industrie, terwijl zijn vader een 

plantage beheerde waar het gezin 
woonde. We slenteren gedwee op 
het tempo van Anthony door de 
paden van de tuin die 50 meter diep 
en 150 meter breed is. Onderweg tilt 
hij een paar keer met trillende hand 
zijn wandelstok op en wijst naar 
de paarse lelie, heliconia en andere 
bloemen. Zijn favoriet? "Rozen, maar 
die groeien helaas niet op Barbados 
vanwege de warmte”, vertelt hij met 
een chic Brits accent. Zijn verhaal 
wordt een paar keer onderbroken 
door het ‘hummende’ geluid van een 
kolibrie. Die op zijn beurt overstemd 
wordt door klassieke muziek, wat uit 
verschillende speakers door de tuin 
galmt. De natuur als toeristische at-
tractie. Op de veranda vertelt Antho-
ny honderduit over zijn liefde voor 
Barbados, haar geschiedenis en over 
suikerriet, terwijl hij ondertussen 

verschillende plekjes aanwijst waar je 
in de tuin kunt genieten van een high 
tea. Britser ga je het niet treffen. 

Barbados werd door suikerriet, dat al 
meer dan drie eeuwen op het eiland 
wordt verbouwd en geoogst, een 
belangrijke speler in de productie van 
suiker en rum. Er zijn zelfs historici 
die beweren dat slaven op het eiland 
ontdekten dat een alcoholische drank 
kon worden geproduceerd door het 
rietsap en de melasse te vergisten. 
Barbados telt inmiddels meer dan 
1.500 rumshops, een zaak per 200 
inwoners. De bekendste zijn John 
Moores Bar, One Love Bar, Village 
Bar en Seaside Bar. Ook staat de 
oudste rumfabriek ter wereld op 
Barbados: Mount Gay Rum Distillery, 
opgericht in 1703. Opvallend veel 
rumshops liggen naast een kerk. Een 

De op Barbados geboren ROBYN 

RIHANNA FENTY (35) had in 2021 

een geschat VERMOGEN van 

1,4 MILJARD euro. Het Amerikaans 

zakenblad FORBES riep haar uit tot 

’s werelds RIJKSTE VROUWELIJKE 

MUZIKANT. Maar ook RiRi is klein 

begonnen. Ooit woonde ze met haar 

familie in een klein KANARIEGEEL en 

GROEN HUISJE, met rode trappen en 

felblauwe trottoirs, aan de WESTBURY 

NEW ROAD. De regering van Barbados 

doopte deze straat om tot RIHANNA 

DRIVE. Zeker een bezoekje waard.

NICE
TO KNOW!

gerucht doet de ronde dat eigenaren 
van deze winkels hun deuren open-
den voor de vele taxichauffeurs die 
Bajans zonder auto’s naar een kerk-
dienst brachten. Tegenwoordig kun 
je er boodschappen doen en spelen 
de locals er een potje Domino, terwijl 
ze hun dagelijkse sores bespreken. 
Dit alles onder het genot van een van 
de vele traditionele Bajan gerechten: 
flying vis ( ja, vliegende vis), cou-
cou (een bijgerecht van maïsmeel 
en okra) en mashed yam (aardap-
pelpuree). Met een glas, of fles rum. 
Want of het nu ’s ochtends vroeg of ’s 
avonds laat is: op Barbados drink je 
rum punch en rum sour als limona-
de. Het einde van het suikerrietsei-
zoen wordt in augustus ingeluid door 
Crop Over: een festival waar kunst en 
muziek samenkomen.

RUM IN 
ALLE SMAKEN

De export van rum heeft een 
klein eiland groot gemaakt. 

Wil je de BAJAN-SFEER in huis 
halen? Maak dan zeker een van 
deze RUM COCKTAILS: mojito, 
rum sour, bloody rummy, rum 

punch, daiquiri, dark ‘n 
stormy, of een piña 

colada.

REISREPORTAGE _ Barbados

Kranige tachtiger Anthony 
Hunte vertelt honderduit over 

zijn botanische tuin Hunte's 
Gardens, die meer dan 84 
soorten vogels, planten en 

bloemen heeft.
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GEKAPT OF GEKNUFFELD
De keerzijde van de suikerrietpro-
ductie is ontbossing, waardoor 
veel natuur verloren is gegaan op 
Barbados. Vooral het binnenland is 
stille getuige. Door de ontbossing 
kampt het eiland met gronderosie en 
een voedseltekort. Veel producten 
worden daarom geïmporteerd uit 
Engeland en Amerika, wat het eiland 
relatief duurder maakt dan andere 
eilanden in de Cariben. Om zelfred-
zamer te worden en de tussenteelt 
van fruit en kruiden te introduceren, 
richtte voormalig filmmaker Mah-
mood Patel Coco Hill Forest op. Een 
bos waar een deel van de gewassen 
en vegetatie, die ooit deel uitmaakten 

van het landschap van Barbados, 
nieuw leven wordt ingeblazen. Het 
is een van de herstelprojecten op het 
eiland om te werken aan de biodi-
versiteit, klimaatbestendigheid en 
( jonge) Bajans milieubewuster te ma-
ken. Ook kun je hier ‘forest bathen’. 
Een Japanse natuurtherapie, waarbij 
je al je zintuigen openstelt voor de 
natuur om je heen. Het zou kalmeren 
en verjongen. Volgens sommigen een 
‘ware oase voor de ziel’. 

Forest bathing trekt steeds meer eco- 
en wellnesstoeristen naar Barbados, 
vertelt Kimberley King, gespeciali-
seerd in leefstijlgeneeskunde. "Hoe 
meer mensen zich bewust zijn van 

wat de natuur ons kan geven, hoe meer zij hun best zullen doen om haar in 
ere te herstellen”, stelt de arts. Ook ik word uitgenodigd al mijn zintuigen in 
de natuur te gebruiken. Wat begint met het drinken van ‘forest made’ limo-
nade, zoals hibiscus (bevordert de spijsvetering en remt een hoge bloeddruk), 
mangoblad en kaneel (ontstekingsremmende werking en zorgt voor gewichts-
verlies) en bamboe (goed voor kraakbeen en bindweefsel). Lekker, maar 
ook mierzoet. Tijdens de wandeling over het 53 hectare tellende land vertelt 
Kimberley over de helende werking van de geneeskrachtige kruiden die in het 
bos groeien en hoe de natuur als apotheek kan dienen. Onderweg knuffel ik 
een van de 1.400 bomen, die volgens Kimberley erom bekendstaat ‘te commu-
niceren via geluid’. Of het de aanhoudende jetlag is of het feit dat we zo’n 330 
meter boven de zeespiegel zijn: het geluid van een kabbelend beekje klinkt in 
de boomstam. Alsof ik het water van de wortels naar de bladeren hoor reizen. 
"De boom roept je. Ze vraagt je hulp”, zegt een van de gidsen. "Wat probeert 
ze je te vertellen?” Ik haal mijn schouders op en lach de vraag semi-onge-
makkelijk weg. Het is mij wat zweverig, al zie ik bomen liever geknuffeld 
dan gekapt. De wandeling kun je overigens het beste ’s ochtends vroeg doen, 
wanneer het nog niet warm en klam is.

Fan van de Netflixserie OUTER 

BANKS? Verschillende scènes zijn 

opgenomen op Barbados. En NIET DE 

BAHAMAS, zoals sommigen beweren. 

Het tien slaapkamers tellende VAKAN-

TIEHUIS (Cove Spring House, te zien 

vanaf seizoen 2) van de CAMERONS 

staat tegenwoordig te koop voor een 

luttele 36 MILJOEN euro. Heb je wel 

een DIKKE VILLA op een perceel van 

zo’n 5.000 VIERKANTE METER, met 

een fenomenaal uitzicht over de PLA-

TINUM COAST. Koopje, toch?

NICE
TO KNOW!De Japanse natuurtherapie 

forest bathing trekt steeds 
meer eco- en wellnesstoe-

risten naar Barbados.
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Alle liters rum eruit 
zweten? Op Barbados kun je 
tal van SPORTIEVE ACTIVI-

TEITEN doen: van fietsen, (kite)
surfen, snorkelen tot polo, golfen 

en meer.  De nationale sport is 
STRAATTENNIS. Een mix 
van tafeltennis en tennis 

op het gras. 

DIEP IN DE ZEE
Met een constante temperatuur, 
die het hele jaar tussen de 27 en 32 
graden ligt, is het op Barbados goed 
vertoeven op de meer dan 60 met 
palmbomen versierde stranden. De 
oostkust, waar de enorme, ruige 
golven van de Atlantische Oceaan op 
de rotsen klotsen, is thuisbasis voor 
veel (kite)surfers. Aan de zuid- en 
westkust tref je idyllische stranden, 
zoals het beeldschone Crane Beach. 
Alle stranden in Barbados zijn open-
baar toegankelijk - dus ook die bij de 
meest luxe resorts. De toegang tot 
deze stranden wordt beschouwd als 
een recht van elke Bajan. Minstens 

zo mooi is de kristalheldere onder-
waterwereld, waar je tijdens het 
snorkelen zomaar twee van 's werelds 
zeldzaamste zeedieren kunt spotten: 
de karetschildpad en de lederschild-
padden. Barbados heeft daarnaast 
meerdere wrakduikplaatsen voor de 
avontuurlijke, gevorderde duikers. 

Het grootste wrak, de Stavronikita, 
ligt al veertig jaar onder water en telt 
120 meter aan kajuiten, gangboorden 
en masten. Ik zie de in 1976 gezonken 
Lord Willoughby vanuit duikboot 
Atlantis, op bijna vijftig meter diep. 
Slechts enkele dagen voordat de 
Titan implodeert. In tegenstelling tot 

de Titan, wordt de Atlantis wel aan 
officiële inspecties onderworpen. 
Toch voel ik gezonde spanning als ik 
de benauwde ruimte van de duikboot 
binnenstap en hoor dat dit de laatste 
tour voor de jaarlijkse inspectie is. 
Op wat vissen, een schildpad en het 
scheepswrak na zien we weinig. 
Wanneer de slechte grappen van 
de bestuurder dieper zinken dan de 
onderzeeër, ben ik blij dat we na 45 
minuten varen koers omhoog zetten. 
‘Pling’. Mijn telefoon gaat. Het blijkt 
een berichtje van mijn bezorgde 
vader: of ik het avontuur nog kan 
navertellen.

REISREPORTAGE _ Barbados

LEKKER
ACTIEF
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REISREPORTAGE _ Barbados

Noord-Amerika
Bajan en Engels
Barbadiaanse dollar
geen
op Barbados schijnt het hele jaar de zon, met con-
stante temperaturen rond de dertig graden.
januari tot en met juli, september en november 
en december. In deze periode heb je een warme 
temperatuur en weinig neerslag.
type A en B. De netspanning (115) is niet hetzelfde 
als in Nederland.  

BARBADOS
continent:
taal:
valuta: 	
visum:
temperatuur:

beste reisperiode: 

stekker:

fun fact: De Spaanse en Portugese zeevaarders die Barbados ontdekten, 
vernoemden het eiland naar de veelvoorkomende ‘bebaarde’ vijgenboom: 
Los Barbados. Een soort ficus met baardachtige luchtwortels.

hoe kom je er: KLM schrapt vanaf deze winter haar directe vluchten naar 
Bridgetown Airport. Vluchttijden variëren, afhankelijk van waar je overstapt. 
Via Londen Heathrow kun je in ongeveer 13 uur op Barbados landen.

Car ibische 
Zee

Atlant ische
Oceaan

Bridgetown

Crab Hill

Belleplaine
Speightstown

Holetown

Oistins
Saint 

Lawrence Gap

Six Cross 
Roads

Bathsheba

St. Joseph

Hastings

Prospect

Ragged 
Point

Zuidpunt

Noordpunt

Hunte's 
Gardens

Coco Hill 
Forest

Bridgetown
Airport

Colleton 
House Mount Gay 

Rum Distillery

Eco Lifestyle & LodgeCove Springs 
House

Rihanna 
Drive

Eco Sky Water

Crane Beach

Mt. Hillaby
340 m

5 km

BARBADOS

DOMINICAAMSE
REPUBLIEK

BARBADOS
CURAÇAO

PUERTO
RICO

VENEZUELA

C a r i b i s c h e  
Z e e

PIENTERE HONDERDJARIGEN
Bewust en gezond leven: het is 
volgens fotograaf en visueel histo-
ricus Ronnie Carington een van de 
redenen waarom de levensverwach-
ting op Barbados met 79 jaar interna-
tionaal gezien hoog ligt. Trots houdt 
hij tijdens een busrit over het eiland 
een krant omhoog, waarop een Bajan 
van 107 de cover siert. "De vrouw 
start haar dag met een frisse duik in 
het water, ondanks haar pacemaker”, 
vertelt Ronnie triomfantelijk. "Op 
Barbados leven nog veel meer piente-
re honderdjarigen”, vervolgt hij zijn 
verhaal. Een daarvan is zijn moeder, 
die op het eiland bekendstaat als tan-
te Avis. Al bijna zes decennia deelt 
Ronnie verhalen over ‘zijn’ geliefde 
Barbados. Wat volgens hem nog meer 
bijdraagt aan de hoge levensverwach-
ting? "Schone lucht, veel beweging 
en verse vis: een bezoek aan Barba-
dos houd je jong.” En zo besef ik dat 
Barbados revitaliseert. Als dat geen 
reden is om het eiland aan je reis 
bucketlist toe te voegen!

Volgens fotograaf en visueel 
historicus Ronnie Carington is 
bewust en gezond leven een van 
de redenen waarom de levensver-
wachting op Barbados met 79 jaar 
internationaal gezien hoog ligt.

“Op 
Barbados 
leven veel 

pientere 
honderd-

jarigen” 
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www.bonaire island .com

human nature and mother nature rarely see eye to 
eye. more often, they seem like opposite sides of 
the same coin, but not on bonaire. here we have 
protected marine reserves and animal sanctuaries, 
along with some of the most welcoming people in 
the world. here we have warmth, culture and 
wonder. ours is an island unlike any other and 
while we're fiercely protective of it we can't help 

but share it with you.
why? 

it’s in our nature.

WINTERSPORT
OP Z'N SCANDINAVISCH

SCAN
DINA
VIAN

Denk je aan wintersport, dan ligt de focus al snel op de 
Alpen. Toch zijn er ook andere, minder bekende skigebie-
den in Europa. In het hoge noorden bijvoorbeeld ligt zo’n 
‘hidden gem’. De Scandinavian Mountains – op de grens 
van Noorwegen en Zweden – waren altijd lastig te berei-

ken, maar tegenwoordig kun je ervaren wat wintersport én 
après-ski op z’n Scandinavisch inhoudt. Klinkt ver weg? 

Dit skigebied is dichterbij dan je denkt. 

Tekst: SYBYLLE KROON Beeld: SYBYLLE KROON, BBI TRAVEL, 
ANNA HÅLLAMS, SKISTAR LODGE en STÖTEN  

Mountains



“Wat een ruimte, hè?”, roept Henrik 
Nathanson me toe, terwijl we rustig 
van ‘zijn’ piste in het Zweedse skire-
sort Stöten de zonsondergang tege-
moet zoeven. Het is het eerste wat me 
opvalt in de Scandinavian Moun-
tains: de ruimte en de rust. De pistes 
zijn dan misschien niet heel lang, 
maar wel heel breed en er heerst een 
rustige, familiaire atmosfeer, zonder 
dat het is platgewalst door hordes 
sneeuwtoeristen. Ook fijn: geen 
gestress bij de skilift, niemand heeft 
haast. Het zal de Scandinavische 
inborst wel zijn, vermoed ik. Ik kan 
bijna niet geloven dat ik net twee uur 
geleden vanuit Eelde op het vliegveld 
Scandinavian Mountains Airport 
landde en nu al op de piste sta. Stöten 

is een van de vier skiresorts in deze bergregio. Het is twintig minuten rijden 
met de transferbus of (elektrische) huurauto van vliegveld naar hotel. En hoe 
leuk: ik had ook voor een hondenslee of sneeuwscooter kunnen kiezen. Doe je 
er wel iets langer over, maar het gegeven dat het kán, geeft wel aan hoe ze er 
in Scandinavië alles aan doen om je een unieke wintersportervaring te geven. 

NIEUW VLIEGVELD 
Want uniek, dat is het zeker. Tot een paar jaar geleden waren het voorna-
melijk Noren en Zweden die van de bergketen in het hart van Scandinavië 
gebruik maakten. Velen hebben er een tweede huis of appartement. Voor 
Nederlanders was het gebied in de winter alleen via een tijdrovende omweg 
te bereiken. Tot vier jaar geleden. In 2019 werd midden in de Scandinavian 
Mountains een vliegveld geopend. Een schattig vliegveldje met één landings- 
en startbaan, dat wel, maar met een grote impact op de toeristische sector. Het 
betekende namelijk dat het gebied ontsloten werd voor wintersporters van 
buiten Scandinavië. Corona gooide nog wat roet in het eten, maar eind 2021 
kwam dan eindelijk de eerste charter tussen Nederland (Groningen Airport 
Eelde) en Scandinavian Mountains Airport tot stand. En ondertussen is 
Schiphol erbij gekomen.

REISREPORTAGE _ Scandinavian Mountains

“Geen 
gestress bij 
de skilift, 
niemand 
heeft 
haast”

De Scandinavian Mountains liggen 
op de grens van Zweden en Noorwe-
gen en hebben een eigen vliegveld.
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IKEA IN DE SNEEUW 
In de decennia dat de Scandinavian 
Mountains alleen door Scandinavi-
sche skiërs bezocht werden, ontstond 
ook een eigen wintersportcultuur die 
nauw samenhangt met de Scandina-
vische lifestyle. Een manier van leven 
waarin de familie centraal staat. Hen-
rik legt het me uit, wanneer we na 
onze skitocht een warme wafel eten: 
“Hier is een skivakantie een geza-
menlijk familiegebeuren. ’s Ochtends 
gaan de kinderen naar skiles en de 
ouders samen skiën, ’s middags gaan 
ze met elkaar eten, skiën of op pad 
en activiteiten ondernemen zoals op 
husky- en sneeuwscootersafari.” Vaak 
gaan ze met meerdere families of 
generaties op skivakantie. “Ze zorgen 
voor elkaar, koken met elkaar en pas-
sen op elkaars kinderen. De accom-
modaties zijn daar ook op afgestemd. 
In Scandinavië is een wintervakantie 
echt quality time voor het hele gezin, 
familie- en kindvriendelijk, voor-
zien van alle gemakken. IKEA in de 
sneeuw, noem ik het ook wel.”

TOMBA WAS HERE 
Voor niet zo ervaren skiërs en snowboarders als ik zijn de pistes in de Scandi-
navian Mountains ideaal, met tientallen groene en blauwe pistes. Er zijn wel 
rode en zwarte pistes, maar eerlijk is eerlijk: het zijn de Alpen niet. Hoewel 
Stöten wél bekroonde en zelfs WK-pistes heeft, waar de beroemde Alberto 
Tomba ooit zegevierde. En skiresort Trysil, net over de grens in Noorwegen, 
wordt zelfs gezien als het beste skiresort van de regio. Nog een aanrader voor 
de ervaren wintersporters: je kunt hier veilig off-piste skiën. Dat komt door de 
vorm van de bergen. Hier vind je geen spitse bergtoppen en extreem steile hel-
lingen zoals in de Alpen, waardoor er nauwelijks lawinegevaar is. Hoger dan 
1100 meter zijn de Scandinavian Mountains niet en de toppen zijn afgevlakt. 
Fjells noemen de Noren dat, fjälls zeggen de Zweden.  

MEER DAN SKIËN ALLEEN 
Toch zou het zonde zijn als je alleen maar komt skiën of snowboarden in de 
bergen van Scandinavië. Het gebied heeft zoveel meer te bieden. Zo ontdek 
ik langlaufen. Ook wel crosscountry genoemd. Wát een heerlijke sport is dat. 
Binnen een kwartier heb ik de techniek aardig onder de knie. Maar goed, 
techniek is één, conditie is wat anders. Bij skiën brengt de zwaartekracht je 
naar je eindpunt. Bij langlaufen moet je het zelf doen en dat is behoorlijk 
pittig, kan ik je vertellen. Ik snap nu waarom die professionals zo schaars ge-
kleed zijn. Laat ik het zo zeggen: met een ski-jas ben je echt overdressed. In de 
regio zijn eindeloos veel langlaufloipes, zoals die dubbele sporen in de sneeuw 
worden genoemd. Groot voordeel van langlaufen: je komt door prachtige 
natuur en je kunt rustig stilstaan om een foto van al dat moois om je heen te 
maken (en om een beetje op adem te komen natuurlijk). En dat is zeker in de 
Scandinavian Mountains de moeite waard. Die natuur ervaar je ook goed tij-
dens een husky- of sneeuwscootertocht. Hoewel je het wel moet doen zonder 
het noorderlicht, dat je er in Lapland als bonus bij krijgt. 

Nog even en het is weer DRIVING 

HOME FOR CHRISTMAS-TIJD. Dat 

is NOREN en ZWEDEN op het LIJF 

GESCHREVEN: de KERST brengt men 

met het GEZIN en FAMILIE door. De 

dag voor KERSTAVOND, bij sommi-

gen iets eerder, komt de KERSTBOOM 

in huis te staan en wordt GEZAMEN-

LIJK OPGETUIGD. Ook de rest van 

het huis wordt in kerststijl gebracht. 

KERSTAVOND vormt het HOOGTE-

PUNT. De PAKJES liggen onder de 

boom en na het diner, nog voor de 

cadeautjes worden uitgepakt, DANST 

men HAND IN HAND om de boom en 

worden KERSTLIEDJES GEZONGEN. 

Bij sommige huishoudens komt de 

KERSTMAN langs om de kinderen 

PERSOONLIJK een kerstcadeau te 

geven. De rest van de kerstdagen 

en de periode tot aan oud en nieuw 

wordt gebruikt om het vele ETEN te 

compenseren met actief BUITEN zijn, 

zoals op SKI’S een TOCHT over de vele 

LANGLAUFLOIPES maken. Maar ook 

hiervoor geldt: het samen met familie 

zijn staat voorop.

FAMILY
TIME

REISREPORTAGE _ Scandinavian Mountains

linkerpagina van links naar 
rechts:  Sneeuwscootersafari in 
Stöten. / De bergen in de Scandi-
navian Mountains zijn ideaal voor 
off-piste skiën. rechterpagina van 
boven naar beneden: Skihut. / 
Een skivakantie in Scandinavië is een 
gezamenlijk familiegebeuren.
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APRÈS-SKI SCANDINAVIAN STYLE 
Mijn bioritme raakt aardig van slag 
tijdens de reis langs skiresorts in 
de Scandinavian Mountains. In de 
winter is het namelijk maar zes uur 
licht. De zon komt pas na negenen op 
en rond drie uur zakt hij alweer achter 
de bergen. Ik ben hierdoor bijna elke 
dag getuige van de meest waanzinnige 
zonsopkomsten en -ondergangen. De 
hemel schildert talloze tinten roze, 
oranje en paars om me heen. En bin-
nen een half uur is het aardedonker. 
Fervente skiërs kunnen doorsporten, 
want veel pistes zijn verlicht. Maar 
wie er genoeg van heeft, zoekt de 
warmte op. Of maak nog een nachte-
lijke wandeling, met een beetje mazzel 
pak je ook nog een flard noorderlicht 
mee. De après-ski komt meestal kort 
na zonsondergang op gang. Maar wel 
op z’n Scandinavisch. Er wordt niet 
tot diep in de avond doorgezakt, maar 

tot etenstijd gedronken, gezongen en 
gelachen. Daarna is het weer family 
and friends time. 

Après-ski – of op z’n Scandinavisch 
gezegd: afterski – betekent: relaxen 
voor een knappend haardvuur, lekkere 
geuren uit de keuken en genieten van 
de sauna, met na afloop in adams-
kostuum sneeuwengelen maken voor 
de deur. Een goed glas wijn is onder 
handbereik en een pak kaarten en an-
dere spelletjes liggen op tafel te wach-
ten. Mijn ervaring: sauna, wijn, goed 
gezelschap en lekker eten: check. Ook 
nog gedaan: na het eten een nachtelij-
ke sneeuwschoenwandeling door het 
magische ‘maanlandschap’ gemaakt. 
Maar op de vraag of ik een sneeuwen-
gel in m’n blootje heb gemaakt, kan ik 
alleen maar antwoorden: what happens 
in the Scandinavian Mountains, stays in 
the Scandinavian Mountains.

DE SCANDINAVIAN MOUNTAINS 

hebben een EIGEN VLIEGVELD. 

Vanaf SCHIPHOL en GRONINGEN 

AIRPORT EELDE – waar je gratis kunt 

parkeren – vliegt van 23 DECEMBER 

2023 tot 16 MAART 2024 touropera-

tor BBI TRAVEL met een charter die 

kant op. De VLUCHT naar Scandi-

navian Mountains Airport (SMA) in 

de Zweedse regio Sälen duurt ruim 

ANDERHALF UUR. Het vliegveld ligt 

vlak bij de grens met NOORWEGEN 

en strategisch tussen VIER SKIGEBIE-

DEN en RESORTS die binnen een uur 

te bereiken zijn. SKIGEBIED TRYSIL 

in Noorwegen wordt gezien als het 

GROOTSTE en BESTE SKIRESORT 

in NOORWEGEN en van de SCANDI-

NAVIAN MOUNTAINS. SKIGEBIED 

STÖTEN in ZWEDEN heeft bekroonde 

pistes en ontving in 2020 AWARDS 

voor BESTE SKIRESORT en BESTE 

FAMILIE-SKIRESORT. De Zweedse 

skigebieden KLÄPPEN en SÄLEN 

staan, net als de andere skiresorts, 

bekend om hun FAMILIEVRIENDE-

LIJKE aanpak. Ook hebben bijna alle 

accommodaties in de vier skigebieden 

de piste praktisch om de hoek: SKI-IN, 

SKI-OUT is standaard in deze skire-

sorts. De Zweedse skigebieden liggen 

in de provincie DALARNA. Voor meer 

informatie: WWW.BBI-TRAVEL.NL 

ZO KOM JE ER

Sybylle verbleef op uitnodiging van 

VISIT SWEDEN en BBI TRAVEL in de 

VIER SKIGEBIEDEN van de SCAN-

DINAVIAN MOUNTAINS. Aanraders 

om te verblijven: SKISTAR LODGE en 

RADISSON BLU in TRYSIL, SKISTAR 

LODGE HUNDFJÄLLET in SÄLEN, het 

SKI HOTEL in STÖTEN en de DROOM-

HUTTEN/PRIVÉCHALETS in DÄLEN 

en TRYSIL. Voor meer informatie: 

WWW.VISITSWEDEN.NL  

WWW.BBI-TRAVEL.NL

VERBLIJF
linkerpagina met de klok mee:  In 

de wintermaanden zijn de dagen kort 
maar de spectaculaire zonsopkomsten en 

-ondergangen maken veel goed. / Naast 
skiën en langlaufen kun je in Scandinavian 

Mountains tochten maken met husky's of 
sneeuwscooters. rechterpagina van 

boven naar beneden: De pistes zijn niet 
hoog, maar wel lang en breed - je hebt de 

ruimte in de Scandinavian Mountains.

“De hemel 
schildert 
talloze 
tinten roze, 
oranje en 
paars om 
me heen”
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ADVERTORIAL

OVER STÖTEN
Stöten wordt door velen beschouwd 

als het beste en leukste skigebied van 

skiregio Sälen. Met zijn authentieke 

accommodaties en gemoedelijke 

sfeer is het de perfecte winterbestem-

ming voor wie er even tussenuit wil. 

Stöten ligt hoog, waardoor je een 

prachtig uitzicht over de bergen hebt. 

In Stöten zijn vrijwel alle accom-

en de altijd vriendelijke mascotte 

Vargy, vermaken zelfs de kleinste 

skiërs zich de hele dag. 

EXCURSIES EN ETEN & DRINKEN
In het centrum van Stöten ligt 

Vattufjäll, een uitgebreid activiteiten-

centrum met spafaciliteiten, bowling, 

solaria en een avontuurlijk zwembad 

voor jong en oud. De betoverende 

omgeving van Stöten is perfect voor 

een winterse toertocht op de hon-

denslede of sneeuwscooter. Op de 

pistes en in het dal kun je heerlijk 

eten in één van de uitstekende bis-

tro’s, take-aways of a lá carte restau-

rants. Wil je het échte Scandinavië 

ervaren? Neem dan zelf worstjes mee 

en braad deze op één van de gezellige 

barbecueplekken in de buitenlucht.

VANAF GRONINGEN AIRPORT 
EELDE EN SCHIPHOL  
NAAR SCANDINAVIAN  
MOUNTAINS AIRPORT
Vanaf 23 december 2023 vliegt  

BBI Travel wekelijks met een 

Transavia-charter vanaf Schiphol 

en Groningen Airport Eelde naar 

Scandinavian Mountains. Met de 

gratis transferbus ben je in  

20 minuten in Stöten. Parkeren op 

Groningen Airport Eelde is bij de 

reissom inbegrepen. Bovendien kun 

je naast de standaard 20 kilo aan 

bagage ook gratis 15 kilo aan  

skiuitrusting inchecken. Meer 

weten of direct boeken? Ga naar 

www.skiscandinavië.nl en  

geniet van een onbezorgde  

wintersportvakantie in Zweden!

Wist je dat je in Zweden en Noorwegen fantastisch kunt skiën en snowboarden? BBI Travel neemt 
je mee op wintersport naar het Zweedse Stöten. Midden tussen de met sneeuw bedekte bossen 
van West-Zweden liggen de sprookjesachtige skipistes van Sälen, Kläppen en Stöten. Daar vlakbij 
in Noorwegen, net voorbij de grens met Zweden, vind je het heerlijke skigebied Trysil. Wintersport 
op één van deze bestemmingen is een echt avontuur. Het charmante dorpje Stöten heeft een 
verscheidenheid aan pistes voor zowel beginnende als gevorderde wintersporters. 

Ontdek wintersport 
in het gemoedelijke 
Stöten in Zweden 

REIS-

AANBIEDING  

8-DAAGSE WINTERSPORT

STÖTEN SKI LODGE SOLTORGET

VANAF €581,- P.P.

HOOGTEPUNTEN

• Ski-in ski-out

• Goede faciliteiten voor kinderen

• Breed aanbod excursies

INCLUSIEF

• Overnachtingen

•  Transfer van en naar  

de luchthaven

• Retourvlucht met Transavia

•  20kg ruimbagage en inchecken 

15kg skiuitrusting

•  Vertrek vanaf Schiphol of  

Groningen Airport Eelde

MEER INFORMATIE

BBI Travel

Groningen Airport

Machlaan 8B

9761 TK Eelde

Tel. 050 313 60 00

info@bbi-travel.nl

www.skiscandinavie.nl 

modaties ski-in ski-out, zodat je ’s 

ochtends binnen no time op één van 

de 48 pistes staat. Voor gezinnen met 

kinderen is dit een uitgelezen skige-

bied. Met speciale kinderskigebieden 



25X _ Madrid

YATAI MARKET Yatai Market, een tra-
ditioneel concept in een eigentijds jasje, 
biedt een onvergetelijke Aziatische street-
food-ervaring. De kleurrijke neonlichten, 
diverse geuren én veelzijdige smaken ne-
men je mee naar verschillende Aziatische 
landen. Een topkeuze wanneer je zin hebt 
in iets anders dan de Spaanse keuken!

ANTÓN MARTÍN Met twee verdie-
pingen en meer dan zestig kraampjes 
is er voor ieder wat wils bij Mercado 
de Antón Martín. In het weekend 
vinden de Madrilenen hun weg naar 
deze markt om de geweldige pizza’s 
van Fiaschetteria La Saletta te proe-
ven, de zachte Spaanse cheesecake 
van La Caracola of ga voor Colombi-
aans streetfood bij Majos.

MERCADO DE SAN ANTÓN De 
markthal San Antón in de wijk Chue-
ca kreeg in 2021 een make-over. Oude 
elementen worden gecombineerd met 
hippe neonlichten en strak design. 
Trakteer jezelf op Spaanse klassiekers 
zoals croquetas, of proef een verfris-
sende ceviche. Vergeet niet om naar 
11 Nudos Terraza Nordés te gaan, het 
restaurant op de bovenste verdieping, 
om te genieten van de frisse buiten-
lucht, het indrukwekkende uitzicht 
en een cocktail.

MERCADO DE TIRSO DE MOLINA 
Bij Mercado de Tirso Molina ko-
men verse gerechten samen met een 
stukje geschiedenis. Ondanks dat 
de markthal vlak voor de Spaanse 
Burgeroorlog werd geopend, is deze 
niet onaangetast gebleven. Wanneer 
je je ogen van al het lekkers af kunt 
houden en naar de balken in het pla-
fond kijkt, zie je dat er een aantal zijn 
gebroken. Met een ligging midden in 
het gevechtsfront werd de markthal 
doelwit van granaataanvallen.

SAN FERNANDO Spaanse patatas bravas, 
Duitse biertjes of een Peruaans dessert. 
In Mercado de San Fernando in de wijk 
Lavapiés vind je kraampjes afkomstig uit 
alle hoeken van de wereld. Je kunt er een 
glaasje vermout drinken en neuzen tus-
sen boeken die je per kilo afrekent of een 
avond met vrienden doorbrengen. Goed 
eten en natuurlijk net zo belangrijk: een 
uitnodigende sfeer.

25XMADRID

linkerpagina: Edificio Metrópolis .
rechterpagina van boven 
naar beneden:  San Fernando. / 
Antón Martín. / San Antón.

Madrid wordt vaak over het hoofd gezien bij een Spaanse 
stedentrip, maar wanneer je er bent is je hart snel veroverd. 
De combinatie van historisch en modern, rustig en levendig 
laat je keer op keer verrassen. Duik de klassieke markthal-
len in, bezoek de mooiste dakterrassen en ga niet naar huis 
zonder aan een menú del día te hebben gezeten. 
Tekst en beeld: JANNE BIERSMA
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RIU PLAZA DE ESPAÑA Met een 
dakterras op de 27ste verdieping, een 
360 graden uitzicht en een spannende 
glazen brug om overheen te lopen, is 
het Riu Hotel populair. Of je nu voor 
een rustgevende middagkoffie kiest 
of een avond met muziek, hapjes én 
drankjes, deze plek zal je niet teleur-
stellen. Ga je doordeweeks voor 17.00 
uur naar boven, dan betaal je vijf euro. 
Daarna, en in het weekend, een tien-
tje, maar dat is het meer dan waard.

DOÑA LUZ Op twee minuten lopen 
van het plein Sol, midden in het cen-
trum van Madrid, vind je de rooftop-
bar Doña Luz. De kaart vol hapjes om 
te delen en heerlijke drankjes maken 
het je niet makkelijk. Waar je ook 
voor gaat, uitkijkend over de karak-
teristieke oranje daken en omringd 
door planten, ga je hoe dan ook een 
goede tijd beleven.

PICALAGARTOS SKY BAR & RES-
TAURANT Terwijl je over de Gran 
Vía loopt, passeer je zonder dat je het 
doorhebt verschillende dakterrassen. 
Eén daarvan is Picalagartos Sky Bar 
& Restaurant, op het dak van het NH 
Collection Madrid Gran Vía hotel. 
Gratis entree, een fijn briesje én goed 
zicht op de imposante gebouwen 
rondom het hotel.

AZOTEA DEL CÍRCULO Azotea del 
Círculo is de perfecte plek om kunst 
te combineren met een mooi uitzicht. 
Om naar de rooftop te gaan betaal 
je vijf euro, maar hiermee krijg je 
ook toegang tot de expositieruimtes. 
Win-win! Genoeg kunst gezien? Bo-
ven op het dakterras staan de comfor-
tabele ligbedden op je te wachten.

EL JARDÍN SECRETO DE SALVADOR 
BACHILLER Niet de rooftop waar je 
heen gaat voor het uitzicht, wel om je 
te wanen tussen hangende planten en 
kleurrijke bloemen. Wanneer je het 
leuke terras betreedt, vergeet je even 
in een miljoenenstad te zijn. 

25X _ Madrid

SIETE TETAS Sluit je dag in Madrid af 
door de metro in te stappen richting 
het park Cerro del Tío Pío, ook wel 
bekend als Siete Tetas. Deze, plat 
gezegd, zeven ‘tieten’ bieden een 
geweldig uitzicht over de stad. Neem 
wat snacks mee, iets te drinken en zie 
de zon ondergaan vanaf een van de 
heuveltoppen, terwijl de sterren één 
voor één aan de hemel verschijnen. 

MEE OP FIETSTOUR Nederlanders 
doen het haast in iedere stad: fietsen. 
Laat je in Madrid door een van de 
enthousiaste gidsen van Bisitours 
meenemen langs de mooiste plek-
ken en wie weet ben ik jouw gids. 
Van groen park naar levendig plein 
en van imposante gebouwen naar 
schilderachtige steegjes. Binnen drie 
uur leer je de stad kennen, ontvang 
je goede tips en weet je direct waar je 
nog terug moet komen.

EEN VERMOUT OP ZONDAG De 
typische zondag van een Madrileen? ’s 
Ochtends rondstruinen over de Rastro, 
een van de grootste vlooienmarkten 
van Europa, om daarna een glas ver-
mout te scoren. Ga voor de rode zoete 
variant, of droog of wit. Olijfje ernaast, 
schijfje sinaasappel erin. Leuke barre-
tjes in de buurt van de markt zijn Tasca 
Barea en La Concha.

KUNST IN EEN OUD SLACHTHUIS 
Matadero, een oud slachthuis in het 
zuiden van de stad, is nu een cultu-
reel centrum. Er zijn altijd een aantal 
gratis exposities te bewonderen, maar 
je kunt ook tickets kopen voor the-
atervoorstellingen of films. Trek of 
dorst gekregen? Zoek dan een plekje 
binnen of in de tuin van La Cantina. 

MET DE KABELBAAN Ontdek Casa 
de Campo, het oude jachtgebied van 
de Spaanse koning. Wandel door 
dit immense park, zoek een plekje 
langs het glinsterende meer en kom 
helemaal tot rust. Volg de kabels van 
de kabelbaan en stap een stukje verder 
in het park een gondel in om op een 
relaxte en unieke manier terug te gaan 
richting het centrum.

5X
ROOF
-TOPS 5X

DOEN

van boven naar beneden:  
Casa de Campo. / Bisitours. / 
Tasca Barea. / Matadero. 

van boven naar beneden:  
Azotea del Círculo. / 

Riu Plaza de España. / 
Picalagartos Sky Bar 

& Restaurant.
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7 ISLAS HOTEL Met de hoofdstraat 
van de stad op 200 meter afstand, kun 
je vanuit het 7 Islas Hotel de drukte 
opzoeken op de Gran Vía maar ook 
direct de trendy wijken Malasaña 
en Chueca induiken. Met modern 
ingerichte kamers en een wisselende 
kunsttentoonstelling die de lobby 
siert, is het een ideale uitvalsbasis 
voor een stedentrip naar Madrid. 

THE CENTRAL HOUSE Sleeping is 
optional, is het motto van The Central 
House in de wijk Lavapiés. Door de 
leuke activiteiten die ze organiseren, 
zijn er veel mogelijkheden om het 
slapen uit te stellen. Tours, muzie-
kavonden of ga naar het sfeervolle 
dakterras om te pootjebaden in het 
zwembad. Maar met zowel privé-, 
groeps- als gedeelde kamers moet 
ook het slapen zeker goedkomen.

SILKEN PUERTA MADRID Hoewel 
niet het meest centraal gelegen, is een 
nacht doorbrengen in de futuristische 
kamer van Zaha Hadid in het Silken 
Puerta Madrid Hotel een onvergetelij-
ke ervaring. 19 architecten hebben hun 
creatieve stempel gedrukt op verschil-
lende verdiepingen of aspecten van het 
hotel, waardoor alle 12 verdiepingen 
compleet anders zijn. Het heeft zo’n 75 
miljoen euro gekost, met als resultaat 
een architectonische droom.

THE EDITION The Edition, een vijf-
sterrenhotel in het hart van Madrid, 
biedt een oase van rust en luxe. Ont-
span op de ligstoelen bij het zwem-
bad met uitzicht op de zonsonder-
gang, begin de nacht met een drankje 
in de cocktailbar of waan je in een 
groen paradijs op het dakterras. 

ROOM007 CHUECA Room007 Chue-
ca is meer dan een gewoon hostel. Met 
zowel gedeelde als privékamers, is het 
een accommodatie voor zowel jonge-
ren als koppels. Bonuspunt: sommige 
kamers bieden een balkon of zelfs een 
groot terras. Na het ontdekken van de 
bruisende wijk Chueca, vol barretjes 
en winkels, is dit dé plek om tot rust te 
komen en te herladen.

25X _ Madrid

NOMADE CAFE Of je nu liever zoet 
of hartig eet, bij Nomade Cafe staat er 
genoeg lekkers op de kaart. Ben je er 
aan het begin van de dag? Bestel dan 
hun brunch menu! Dit menu bestaat 
uit een koffie of thee, verse jus, bakje 
yoghurt met granola, een klein gerecht 
en nog een stukje taart. Ja, écht! Hier-
voor betaal je niet meer dan 14 euro.

DELIC Delic is een knus restaurant 
met terras gelegen aan het mooie en 
ook wel een beetje verborgen Plaza 
de la Paja, in de wijk La Latina. Voor 
ongeveer 16 euro krijg je een lunch-
menu én kun je per gang kiezen uit 
een aantal gerechten. Een tip voor de 
zoetekauw: sla het dessert zeker niet 
over – voor de taarten kom je terug!

VI COOL Een restaurant met een 
leuke woordspeling in de naam doet 
het altijd goed. De V wordt in Spanje 
haast als een B uitgesproken. Vi Cool 
(Be Cool) zit aan Calle de las Huertas in 
de historische schrijverswijk. Met veel 
lunchopties in de straat is het moeilijk 
kiezen, maar met ook hier een lunch-
menu voor 15 euro is je keuze snel 
gemaakt. Helaas geen terras, maar het 
heerlijke eten doet je dat zo vergeten.

SAHUARO Kies voor een dagmenu bij 
Sahuaro, een Mexicaans restaurant op 
de grens tussen de levendige wijken 
La Latina en Lavapiés. Met meerde-
re plekjes in het raam wordt buiten 
naar binnengehaald en verfijnde 
Mexicaanse smaken naar het zonnige 
Madrid. Voor het dagmenu betaal je 
nog geen 15 euro, niet verkeerd toch?

VEGA Een driegangenlunch voor min-
der dan tien euro? Ja, in Madrid kan 
het! Bij Vega is het iedere dag weer een 
verrassing wat er op het menu staat, 
maar dat het smaakt is een gegeven. 
Ze hebben twee locaties, maar voor de 
dagschotel moet je aanschuiven bij de 
locatie op Calle del Álamo.

5X
SLAPEN

5X
MENÚ 

DEL 
DÍA

van boven naar beneden:  
Bar 7 Islas Hotel. / 

Entree 7 Islas Hotel. / 
 Room007 Chueca.

van boven naar beneden:  
Buitenkant Delic. / 
Brunch Nomade Cafe. / 
Binnenkant Delic.
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Ze reizen voor hun werk de hele wereld over en leven vaak uit hun koffer. 
Comedian, stemacteur en ondernemer Howard Komproe (51) houdt 

van steden met een strand, zou ook in Thailand kunnen wonen 
en gaat niet op reis zonder zijn JBL-speaker. 

Tekst: SARA LUIJTERS  Beeld: PRIVÉ-ARCHIEF en RTL

DE BEROEPSREIZIGER

HOWARD KOMPROE

DE BEROEPSREIZIGER _ Howard Komproe

117116 TRIPTALKTRIPTALK



DE BEROEPSREIZIGER _ Howard Komproe

WAT BETEKENT REIZEN VOOR JOUW WERK? 
“Voor de coronapandemie waren optredens in het buiten-
land een wezenlijk onderdeel van mijn werk. In samenwer-
king met Nederlandse ambassades en businessclubs kwam 
ik op de meest uiteenlopende plekken, van het Caribisch ge-
bied tot Hongkong. In Shanghai trad ik eens in het geheim 
op in een soort Moulin Rouge-achtige club. Na covid en door 
de huidige inflatie is dat helaas veranderd, maar hopelijk 
komt dit weer terug.” 

KUN JE JE EERSTE WERKREIS IN HET 
BUITENLAND NOG HERINNEREN? 
“In de jaren negentig werkte ik als entertainer in Oostenrijk, 
tijdens een Volkswagen-evenement van drie weken, waar 
drie nieuwe modellen werden geïntroduceerd. Ik was nog 
nooit eerder in Oostenrijk geweest, het was in de zomer 
en ik vond het er prachtig. Later ben ik er met het comedy- 
collectief Fresh Wagon nog eens geweest voor een aantal 
optredens tijdens een skitrip. Ik volgde er een snowboardles, 
maar ik viel steeds op m’n kont. Sowieso snap ik niet waar-
om mensen vrijwillig de kou opzoeken.” 

WELK LAND STAAT NOG OP JE VERLANGLIJSTJE? 
“Ik wil graag een keer naar IJsland. Zuid-Amerika stond 
ook heel lang op mijn verlanglijstje, maar het afgelopen jaar 
mocht ik voor het tv-programma Race Across the World, 
samen met m’n mattie kunstenaar Dré Urhahn, in twee 
maanden tijd het hele continent doorkruisen. Van Mexico 
City naar het zuidelijkste puntje van Argentinië. Op 1 uur en 
20 minuten na werden we tweede. Het was een onvergetelij-
ke ervaring, ook al hebben we sommige landen alleen maar 
vanuit de bus kunnen zien. Vooral Bolivia en de hoofdstad 
La Paz raakten ons enorm. Het was een soort reis terug in de 
tijd, met mensen in traditionele kleding.”

met de klok mee: Met de Rápido Toli-
ma bus van Medellín naar Bogota. / Van 
Curaçao tot Thailand: Howard reist vaak 
met zijn tweeling. / Geluksmoment bij de 
watervallen van Iguaçu in Brazilië.
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DE BEROEPSREIZIGER _ Howard Komproe

WAAR ZOU JE NAAST NEDERLAND KUNNEN WONEN? 
“In Thailand. Ik vind de bevolking te gek, het eten is er altijd 
heerlijk en alles kan daar. In Spanje vind ik het ook heerlijk, 
mijn ouders hebben er een appartement dat voelt als een 
tweede thuis. Op Curaçao zou ik ook kunnen wonen, ik hou 
van het eilandleven en de mooie stranden. Vanuit daar reis 
je makkelijk naar andere landen in Zuid-Amerika, zoals 
Suriname.” 

NAAR WELK LAND HOEF JE NIET MEER TERUG? 
“Ik ben avontuurlijk ingesteld en zie overal het leuke wel van 
in, alleen al de lokale keuken proeven is leuk om te doen. Ik 
heb ooit een teleurstellende vakantie gehad met vrienden 
op Ibiza, maar dat lag aan het te kleine appartement en het 
wc-papier dat voortdurend op was. Ik vermijd liever de plek-
ken op de wereld waar een hoge concentratie is van te hard 
pratende Nederlanders, met kort pittige kapsels, wikkeljur-
ken en polo’s met de kraag omhoog.” 

WAT IS JE MEEST DIERBARE REIS? 
“Zonder twijfel de reis die ik het afgelopen jaar maakte 
voor Race Across the World door Zuid-Amerika, het was 
een geschenk. Maar ook de tournee voor De LULverhalen, 
negen jaar geleden, was heel bijzonder. Samen met Ramon 
Beuk, Richard Groenendijk en Peter Pannekoek traden we 
op Aruba, Bonaire en Curaçao op. Mijn twee dochters waren 
ook mee, waardoor ik werk en privé op een mooie manier 
kon combineren.” 

 IN WELKE STAD KOM JE HET LIEFST? 
“Ik hou van Bangkok, vanwege het fantastische eten en 
omdat je er te midden van alle ongeorganiseerde chaos pri-
ma kunt wandelen of een tuktuk kunt nemen. Valencia en 
Barcelona vind ik heel fijn, ook vanwege het eten en omdat 
het strandsteden zijn. Je kunt er goed fietsen en Barcelona 
heeft hetzelfde overzichtelijke stratenpatroon als New York, 

met de klok mee: Dubbele ceviche en 
gebakken vis in Canta, Peru. / Met vrienden in 

favoriete stad Bangkok. / Een tweede plaats voor 
Howard en vriend Dré tijdens het programma 

Race Across the World door Zuid-Amerika.
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wat ook een favoriete stad is. Ik ga er dit jaar weer een week 
heen samen met mijn tweeling, die in oktober 21 jaar wordt. 
In die week mogen we alle drie een dag ‘cureren’; de vorige 
keer wilde mijn ene dochter naar een basketbalwedstrijd 
met hotdogs in de pauze, mijn andere dochter wilde graag 
shoppen en opgemaakt worden bij Sephora. Ik wilde met 
de pont naar Staten Island. Op zo’n dag moet iedereen alles 
zelf regelen, van de aanschaf van kaartjes tot de route met de 
metro. Het is een leuke manier om mijn kids en hun interes-
ses beter te leren kennen.” 

CAMPING OF HOTEL? 
“Kamperen is niet mijn ding. Uit een tent kruipen na het 
ontwaken vind ik niks, net zomin als gedeeld sanitair. Het 
is mij een raadsel waarom mensen zes weken lang vrijwillig 
het ongemak opzoeken. Hotels vind ik heerlijk. Helemaal 
als er ook een kookgelegenheid op de kamer is, wat buiten 
Europa vaak het geval is. Hoe kort ik ook in een hotelkamer 
ben, ik sla altijd meteen mijn anker uit; ik leef niet uit een 
koffer maar hang mijn kleding aan de hangertjes en pak 
mijn toilettas uit. Een guilty pleasure is het om af en toe een 
weekje vakantie te vieren in een all inclusive resort. Het is 
een goede manier om in korte tijd snel te ontspannen, bij-
voorbeeld tussen twee intensieve projecten in.” 

NEEM JE SOUVENIRS MEE VAN JE REIZEN? 
“Nee, al neem ik wel altijd iets te eten uit een land mee dat ik 
oppeuzel in het vliegtuig. Mijn ene dochter spaarde vroeger 
zand van alle stranden waar we kwamen, ze bewaarde het 
in glazen buisjes. Mijn andere dochter spaarde de kleinste 
geldbiljetten van een land.”

WAT GAAT ER ALTIJD MEE IN JE KOFFER? 
“Een kleine JBL-speaker en een splitter voor de koptelefoon, 
om samen muziek te kunnen luisteren in het vliegtuig. Mu-
ziek helpt me enorm om een plek zo snel mogelijk als thuis 
te laten voelen.”  

Howard Komproe start in 1996 als stand-up comedian 
bij de Comedytrain en richt samen met Najib Amhali en 
Murth Mossel het comedy-collectief Fresh Wagon op. 
Hij maakt ook solo shows, waaronder Luister, Loekoe, 
Yere, Kijk! en Life on Stage en maakt samen met collega’s 
De LULverhalen. Ook treedt hij op met Caribbean Combo, 
Murth Mossel, Roué Verveer en Jandino Asporaat. 
Op zijn YouTube-kanaal Komproeven post hij video’s 
over eten. Vorig jaar lanceerde hij zijn eigen drank- en 
sauzenlijn Komproeven. Ook organiseert hij deze zomer 
live BBQ Battles in verschillende steden in Nederland. 
Dit jaar werd hij tweede in het RTL-programma Race 
Across the World, dat nog te zien is op Videoland. 

DE BEROEPSREIZIGER _ Howard Komproe

naam:
beroep:
leeftijd:
geboren:
reismotto:

aantal stempels
in je paspoort: 

Howard Komproe
Stand-up comedian en stemacteur 
51
Den Haag
"Go slow, op die manier zie je een land 
echt en kom je met locals in contact in 
plaats van alleen met andere toeristen." 
"Geen idee, maar tijdens Race Across 
the World kreeg ik er alleen al zestien 
nieuwe stempels bij."
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VIJF STEDELIJKE PARELS IN NOORD-ENGELAND

Newcastle, Leeds, Liverpool, Manchester en Hull. Vijf steden in 
Noord-Engeland. Geliefd en gevreesd als rauwe industrie- en haven-
steden, maar ook als kraamkamer van ’s werelds bekendste arties-
ten. Fotograaf Ruben Drenth ging op een Magical Mystery Tour, 
de Noordzee over en boemelde kriskras door Yorkshire. Van kunst-
galerij naar voetbaltempel. Langs pubs, pudding en Penny Lane.

Beeld en tekst: RUBEN DRENTH

THE 
FAB FIVE

BEELDREPORTAGE _ Noord-Engeland
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Newcastle is als een oester: lelijk van buiten, parel van bin-
nen. De ferry vanuit IJmuiden spuugt me ’s ochtends uit 
aan de monding van de rivier de Tyne. Een shuttlebus rijdt 
me langs roestige olievaten en zeecontainers tien kilome-
ter stroomopwaarts naar het centrum van Newcastle. De 
metamorfose is compleet: op de Quayside 
(rivierboulevard) is een vlooienmarkt neer-
gestreken. Straatmuzikanten, kraampjes 
met vintage kleding en viskotten met tan-
deloze venters worden omgeven door sta-
tige pakhuizen en fonkelende nieuwbouw. 

Onbetwiste publiekslieveling is de Millennium Bridge, 
die eruitziet als een gigantische haaienkaak en kantelt om 
zijn as om schepen door te laten. Via Dean Street loopt het 
steil omhoog onder het kolossale spoorviaduct door naar 
Grainger Town. Een levendige wijk met een Victoriaanse 

statuur met onder meer het Grey’s Monu-
ment, Royal Theatre en een keur aan hart-
verwarmende pubs. Twee pinten en een 
korte wandeling later stap ik op de trein bij 
het fraaie Newcastle Central Station. 

Newcastle
'Flaneren in vislucht'

Het is vrij gebruikelijk om 
eigen muziekinstrumenten mee 
te nemen naar de pub.

De omgeving rond Grey’s 
Monument trekt veel 

bezoekers.

Struinen in de schaduw van de 
Tyne Bridge, die zich dwars door de 
oude winkelstraten een weg baant.
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BEELDREPORTAGE _ Noord-Engeland

Leeds is een stad van contrasten en een 
broeinest van culturele diversiteit en crea-
tiviteit. Deze stad ademt industrie, met zijn 
bloeiende textiel- en mijnbouwindustrie in 
het verleden. Maar Leeds is ook een paradijs 
voor winkelliefhebbers, met moderne win-
kelcentra, talloze boetieks en de County Arcade, een weelde-
rige Victoriaanse winkelpassage. De 16-jarige Aiden zit voor 
de ingang van de Queens Court pub en wacht op een aantal 
vrienden. “Niet om te drinken hoor!” Er komt een gitaar te-
voorschijn. “Everyone is really friendly and you can just play 

your own thing. It starts at seven!” Dat geeft 
mij mooi de tijd om door de wijk The Calls 
te struinen, ingeklemd tussen het station en 
de rivier de Aire. Overdag een plek om rus-
tig aan de waterkant te zitten, het af en aan-
gaan van boten aan te gapen. s ’Avonds en ’s 

nachts zijn de dragqueens hier de baas. Never a dull moment 
in Leeds! En wat gaat de tijd snel. Uit de Queens Court klinkt 
al muziek en ik kijk naar binnen. Tussen een kier van een 
overvolle kroeg staat Aiden. Achter de microfoon, een flinke 
teug van zijn pint nemend: “If paradise is half as nice…!”

Leeds
'Queer en Victoriaans'

Pakhuizen en boten in 
de wijk The Calls aan 

de rivier de Aire.

Geïnspireerd door de wereldbe-
roemde Milanese galerijen, geeft 
het 19e eeuwse County Arcade de 
stad zijn Victoriaanse statuur. 

Bennetts Butchers in de 
overdekte Kirkgate Market, 
een van de grootste overdek-
te markten in Europa.

In de voormalige 
pand van Tetley’s 
Brewery huist tegen-
woordig The Tetley, 
een galerij voor 
hedendaagse kunst. 

131130 TRIPTALKTRIPTALK



John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Rin-
go Starr begonnen hun opmerkelijke reis in Liverpool. 
Fans van over de hele wereld reizen naar 
deze stad aan de Mersey om de iconische 
locaties te bezoeken die verband hou-
den met de band, zoals The Cavern Club, 
Penny Lane en Strawberry Fields. The 
Beatles Story en het Beatles Museum bie-
den een diepgaand inzicht in het leven en de muziek van 
de Fab Four en is een bedevaartsoord voor Beatles-fans. 

De inwoners van Liverpool, ook wel Scousers genoemd, 
staan bekend om hun warmte, vriendelijkheid en gevoel voor 

humor. Zoals wel vaker bij havensteden heeft 
de stad een ruw karakter, maar is zelden on-
vriendelijk. De oude dokken, zoals Albert 
Dock, zijn omgetoverd tot bruisende centra 
van cultuur en entertainment. Hier vind je 
talloze restaurants, bars, winkels, galerijen 

en musea, allemaal genesteld tussen prachtige gerestaureerde 
pakhuizen. Op naar het treinstation. Met als volgende stop…

Liverpool
'Beatlemania'

Zo’n beetje elke inwoner van Liver-
pool beweert via via wel een van de 
Beatles-leden te kennen. “My mom 
knew one of Lennon’s teachers!”

IIn 2018 werden de bezoekers van het 
rijk versierde Philharmonic Dining 

Rooms getrakteerd op een verras-
singsconcert van Paul McCartney, als 

onderdeel van zijn deelname in Carpool 
Karaoke met James Corden. Kijktip!

The Cavern Club, waar The Beatles 
262 keer optraden in de periode van 
1961 tot en met 1963.  
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Manchester geldt als een van de bakermatten van de industri-
ële revolutie en heeft Londense trekjes. Het is dan ook, op de 
hoofdstad na, het economisch kloppend hart van Groot-Brit-
tannië. Het contrast na Liverpool kan bijna niet groter: druk 
telefonerende zakenlui benend naar een volgende meet-
ing of lunchafspraak. Manchester is de stad van bands als 
The Smiths, Oasis en Joy Division. Maar toch ook van Old 
Trafford, Ten Hag en Aké. Zowel Manchester City als Man-       
chester Uni- ted gelden 
nog steeds als twee van de 
meest voor- aanstaande 
voetbalclubs ter wereld. 

Ten zuidwes- ten van het 
centrum ligt het Bridge-
water Canal. Dit kanaal, dat dateert uit 1761, is het oudste nog 
in gebruik zijnde industriële kanaal ter wereld. Het werd oor-
spronkelijk aangelegd om kolen te vervoeren van de mijnen 
in Worsley naar de groeiende stad Manchester. Vandaag de 
dag biedt het kanaal een idyllische omgeving om te wandelen, 
fietsen of neer te strijken op het terras van The Wharf. Niet 
ver van het treinstation voor mijn laatste stad in deze reeks. 

Manchester
'Van mijnbouw naar 

maatpak'

BEELDREPORTAGE _ Noord-Engeland

Een tombe in 
de Manchester 
Cathedral.

Kolossale bruggen over het 
oude havengebied verraden 
het industriële verleden.

Buiten de bedrijfsflats om, 
hangt er vaak een ontspan-

nen sfeer in Manchester.
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De ferry vaart mij uiterst comfortabel vanuit Hull naar Rot-
terdam. Maar niet voordat ik een bezoek heb gebracht aan 
het prachtige interieur van de Holy Trinity 
Church, The Deep (een aquarium en ma-
ritiem museum) en heb gestruind door de 
fraaie klinkerstraten van Old Town. Hull 
is klein maar fijn. De stad, die volmondig 
Kingston Upon Hull heet, heeft de laatste 

jaren een grote transformatie ondergaan. Dit is goed te zien 
in het havengebied rond Fruit Market en Humber Street. 

Tegenwoordig een hub voor creatievelin-
gen met veel barretjes, cafés, kunstgalerijen 
en vintage kledingwinkels. Begeleid door 
meeuwengetetter en het geschal van de 
scheepshoorn verlaat de ferry de haven. Op 
naar nog de volgende mooie havenstad.

Hull
'Klein maar fijn'

Het fraai versierde 
plafond van de Holy 

Trinity Church. 

Volgens de gids is Prince 
Street de meest ‘Instagram-
mable’ straat van Hull. 

Boven de 10 graden is 
het weer voor korte rok-
jes en een open blouse. 

Houtsculpturen van 
het koorgestoelte in de 
Holy Trinity Church.

The Deep Aquarium 
in Hull, voor op een 
regenachtige dag.
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SPREAD CURACAO MARRIOTT HOTEL

ADVERTORIAL

bevinden zich in de lounge en 

serveren respectievelijk sushi en 

lichte mediterrane gerechten. Het 

restaurant Çspice op de begane 

grond serveert een verfi jnde cuisine 

uit internationale keuken. De Salty 

Iguana Ocean Grill is het restaurant 

aan zee en naast het zwembad, 

geopend tijdens lunch en diner voor 

smakelijke grillgerechten, waaronder 

de perfecte burgers. Bij de poolbar 

bestel je verkoelende drankjes 

en cocktails. En wie op elk moment 

van de dag zin heeft in een 

‘grab & go’ kan bij Papiamentu 

marketplace terecht voor o.a. 

verfrissende smoothies,  sandwiches 

en gezonde snacks. Het ontbijt eet je 

op het schaduwrijke terras of binnen 

voor wie dat prettig vindt. Er is een 

uitgebreid ontbijtbuff et inclusief een 

chef die de lekkerste pannenkoeken 

en eiergerechten voor je klaar maakt. 

Je zou in principe gedurende de hele 

vakantie op het resort kunnen 

blijven, gezien het aanbod van 

restaurants en bars. Maar voor wie 

wil zijn er talloze restaurants en bars 

in Willemstad en daarbuiten. 

ACTIVITEITEN
Aan het strand ligt de duikshop 

met watersportactiviteiten. Er is 

een wandel- en joggingpad, een 

activiteitenprogramma met o.a. 

aquarobics, volleybal en yoga, maar 

ook een moderne fi tnessruimte 

met een uitgebreide selectie aan 

cardio-apparatuur. Verder een Kids 

Club (4 t/m 11 jaar) en er worden Spa 

SLAPEN IN LUXE
Het resort telt 328 moderne kamers 

verspreid over maximaal 4 verdiepin-

gen en zijn ingericht in frisblauwe 

kleurtinten. Het uitzicht varieert en 

bepaal je zelf bij boeken. Zowel jonge 

gezinnen, stellen als vrienden kunnen 

hier naar hartenlust genieten. 

Alle kamers zijn voorzien van een 

kingsizebed of 2 queensizebedden en 

gemeubileerd balkon of terras. Er zijn 

kamers met verbindingsdeur, ideaal 

voor families met kinderen. Er zijn 

verder 8 suites met fenomenaal uitzicht 

op zee, ingericht in een geheel eigen 

stijl, smaakvol en elegant.

Voor meer informatie of reserveringen: 

marriott.com/curpb

behandelingen aangeboden. Genoeg 

te doen dus, leuke uitstapjes buiten 

het hotel, of dat nu een boottocht is 

of een excursie is, kunnen geregeld 

worden, ook autohuur is mogelijk. In 

het verlengde van de lobby en lounge 

ligt op een niveau lager een mooi 

aangelegde tuin met daarin een riant 

zwembad met rondom palmbomen, 

ligbedden en parasols. Even verderop 

bevindt zich het tweede zwembad 

met uitzicht op zee en direct toegang 

tot het strand. In dit zwembad voor 

volwassenen kun je in alle rust 

baantjes zwemmen. Voor iets 

meer schaduw, loop je vanaf het 

strandbedje en parasol slechts enkele 

meters naar één van de cabana’s 

langs de zwembaden.
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IMPOSANTE ENTREE 
Het aanzicht bij aankomst is 

indrukwekkend, zoals je dat  

van een luxueus Caribisch resort 

mag verwachten. Wie binnenkomt 

bij het Curaçao Marriott kan  

niet anders dan direct onder  

de indruk zijn van de grootse  

entree. Een sfeervol ingerichte 

open lobby en een royale lounge  

dat uitkijkt op het zwembad en  

de uitnodigende zee.

 

zit vanaf Piscadera Bay binnen enkele 

minuten op de juiste weg. Naar de 

populaire stranden aan de oostzijde is 

het ongeveer 20 minuten rijden.

 

LEKKER ETEN EN DRINKEN
Curaçao Marriott heeft alles tot in 

de puntjes verzorgd, ook als het gaat 

om lekker eten en drinken. Lunchen, 

dineren en borrelen is op dit resort 

een feestje. Het hotel biedt een aantal 

uitstekende restaurants. Izakaya 

Sushi & Bar én Zala Gastro Lounge 

IDEALE LOCATIE
Piscadera Bay ligt net boven  

Willemstad. Na aankomst op de 

luchthaven is het met de auto slechts 

15 minuten zuidwaarts rijden,  

richting de zee, waar het Curaçao 

Marriott Resort in alle rust op je 

wacht. Het is de ideale uitvalsbasis, 

de beroemde handelskade met de 

gekleurde huizen ligt op nog geen  

5 minuten rijden. Wie naar het  

Westpunt wil rijden, met alle prach-

tige strandjes, wandelroutes en meer, 

Curaçao Marriott Beach Resort lijkt in weinig opzicht op de andere luxe hotels op het eiland. De 
ideale ligging bij Piscadera Bay met een rustig mooi strand, de prachtige kamers, faciliteiten, 
uitstekende service en unieke sfeer, maken het tot een inmiddels geliefd hotel op Curaçao. Luxueus 
en toch heerlijk Caribisch. Een stijlvol strandresort dat werkelijk alle ingrediënten in huis heeft 
voor een heerlijke vakantie, vier uitstekende á la carte-restaurants en alle faciliteiten die je maar 
kunt wensen. De ligging is centraal, dichtbij Willemstad en op nog geen kwartier rijden van de 
luchthaven. De sfeer voelt ongedwongen, maar ademt flair en luxe, niet in de laatste plaats door 
de vriendelijke en uitstekende service, helemaal volgens de Marriott style.

In luxe genieten 
bij Curaçao Marriott
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LEZERS ONTHULLEN _ Spannendste reismomenten

GEWOON EEN BRUINE SPIN 
Joleyn (28) “Begin dit jaar reisde ik af 
naar Suriname. Mijn allereerste keer 
buiten Europa. Ik liep de eerste dag me-
teen met trillende beentjes de jungle in 
vanwege een flinke fobie voor insecten 
en vooral spinnen. Niet de perfecte com-
binatie hoor ik je denken, en dat klopt! 
De eerste dagen gingen mij goed af. Ik 
sliep zelfs in een hangmat boven op de 
Fredberg. Dat we de volgende dag in een 
hutje met een bed én wc verbleven, was 
voor mij de kers op de taart. Tot ik op 
die wc zat en opzij keek. Op zo’n twintig 
centimeter van mijn gezicht zat op de 
deur een enorme, harige spin zo groot 
als mijn hand! Blinde paniek. Ik riep 
mijn reisgenoot en vroeg haar de deur 
open te doen, die zij van schrik meteen 
weer liet dichtvallen. De spin bewoog en 
ik kon geen kant op. De wereld stond stil 
en mijn hart ging tekeer. Toen de deur 
voor de tweede keer openging, heb ik 
zo hard gerend en geschreeuwd dat ie-
dereen meteen buiten stond. Onze gids 
kwam vijf minuten later op z’n dooie 
akkertje aangelopen, pakte de spin op 
en zei met een Surinaams accent: “Oh 
joh, dit is gewoon een bruine spin!” De 
volgende keer blijf ik in Europa.” 

LICHTERLAAIE 
Marie (32) “Op mijn 17e ging ik voor het 
eerst alleen op reis naar Bali. Ik leefde er 
met de dag en besloot spontaan naar het 
eiland Nusa Lembongan te gaan. Ik sliep 
in een klein hutje en douchte buiten. Het 
echte eilandleven. Elke nacht werd ik 
gewekt door de gekko’s die over mij heen 
liepen, tot deze nacht. Ik werd namelijk 
trillend wakker. Half slaperig keek ik 
om mij heen en alles bewoog. Droomde 
ik? Na een paar minuten besefte ik mij 
dat ik midden in een aardbeving zat. Ik 
pakte mijn paspoort, geld en telefoon en 
rende naar buiten. Daar stond ik in mijn 
eentje in de regen. Droomde ik toch? 
Waarom was er niemand buiten? Na een 
half uur stapte ik koud en nat terug in 
bed, waar ik na een paar minuten een 
enorme knal hoorde. Ik rende opnieuw 
naar buiten en zag dat twee hutjes ver-
der de bliksem was ingeslagen. Alles 

stond in lichterlaaie. Het eiland werd 
deze keer gelukkig wel wakker, mensen 
probeerden met man en macht het vuur 
te doven. Ik heb niet meer geslapen. Ik 
heb buiten gewacht tot de zon vuurrood 
op kwam. Er sliep gelukkig niemand in 
het hutje, op wat gekko’s na dan.” 

HAP, WEG VINGER 
Carlos (44) “In mijn jongere jaren heb 
ik in Italië een makkelijke Rifugio wan-
deltocht gemaakt; een tocht waarbij je 
naar een berghut wandelt, daar slaapt 
en eet. Nu, jaren en een dochter later, 
besloten mijn vrouw en ik met z’n drieën 
de wandeling opnieuw te maken. Na een 
paar uur was ik al een aantal keer met 
mijn dochter op mijn rug door de sneeuw 
gezakt en werden we overvallen door 
meerdere hagelstormen. Toch genoten we 
van de natuur en de vele dieren: berggei-
ten, gems, de alpenmarmot. Ze kwamen 
dichtbij en een marmot peuzelde zelfs 
even aan mijn vinger. Eenmaal bij de 
berghut keek de eigenaar ons verward 
aan. We hadden geluk dat hij er was, 
want ze waren nog helemaal niet open. 
Schijnbaar was deze tocht zo vroeg in 
het seizoen veel te gevaarlijk, en indirect 
gesloten. En die marmot? Die had vorig 
jaar nog een vinger van een wandelaar 
afgebeten. Ik denk dat wij een paar en-
geltjes op onze schouders hadden.”

JUNGLE FEVER
Estella (30) “Al van jongs af aan 
droomde ik van een reis door de jungle. 
Toen ik op mijn 21e stage liep in Brazilië 
greep ik dan ook meteen mijn kans. Ik 
boekte een groepstocht van twee weken 
waarbij we te voet en met de kajak door 
de Amazone zouden trekken. Na een 
korte, binnenlandse vlucht stond ik op 
de afgesproken tijd en plek. Helemaal al-
leen. De rest van de groep had afgezegd 
en ik moest in een paar minuten beslis-
sen of ik twee weken met een vreemde 
man het dichte oerwoud in zou gaan. 
Zonder bereik of enige kennis van over-
leven in de jungle. Moest ik mijn droom 
aan mij voorbij laten gaan? Ik koos er, 
op afraden van mijn omgeving, toch 
voor om te gaan. Het werd de mooiste 

ervaring van mijn leven! De jungle heeft 
mij niet teleurgesteld. Net als de vreemde 
man, die de beste gids ooit bleek te zijn.”

CLIFFHANGER
Renate (40) “Tijdens vakanties ben 
ik altijd degene die rijdt. Zo ook deze 
vakantie op Corfu, Griekenland. Elke 
dag bezochten we een ander strand, in 
weer een andere uithoek van het eiland. 
Leuk, tot ik huilend, volledig verstijfd en 
met oncontroleerbaar trillende benen in 
de auto zat. We reden naar een moeilijk 
te bereiken strand, via een steile helling, 
op een klif, met eenrichtingsverkeer. 
Je raadt het al: er kwam een auto aan 
en we konden beiden geen kant op. Ik 
probeerde achteruit te rijden, maar wist 
ineens niet meer hoe. De auto sputterde 
en rolde naar voren. De klif kwam steeds 
dichterbij en ik verstijfde. Uit een reflex 
trok mijn vriendin net op tijd aan de 
handrem. Na tien minuten werd ik rus-
tig en stapte ik wazig uit de auto. Waar 
een man met een grote glimlach op zijn 
gezicht al op mij stond te wachten om 
onze auto terug naar boven te rijden.”   

MET JEZELF 
Chloe (24) “Ik denk dat veel mensen 
zich herkennen in mijn verhaal. Ik 
ging namelijk voor het eerst alleen op 
reis. Een reis die ik drie keer bijna heb 
afgezegd. Niet om de bestemming of de 
onbekende Portugese taal, maar om 
het feit dat ik volledig op mezelf moest 
vertrouwen. Mijn intuïtie moest volgen. 
En niemand had om te volgen of om 
keuzes mee af te stemmen. En dat in 
een klein dorpje waar veel mensen van 
mijn leeftijd rondhangen. En na het 
surfen met vrienden lachend op terras-
jes zitten. Zit je dan alleen. Ik vond al-
les spannend, tot ik na zo’n drie dagen 
tot rust kwam en kon genieten van het 
alleen zijn. Ik denk dus dat de eerste 
paar dagen van een solo trip gewoon 
ruk zijn en je je continu afvraagt waar-
aan je bent begonnen. Maar waarna je 
bij terugkomst iedereen aanraadt om 
echt eens alleen op reis te gaan.” 

HUN SPANNENDSTE REISMOMENTEN
Grote bruine spinnen, blikseminslag en alleen op reis. 
TripTalk-lezers onthullen van welke reismomenten zij nog 
steeds zweethanden krijgen. De een zocht de spanning op, 
de ander kon er niet aan ontsnappen. Deze reismomenten 
zullen ze nooit meer vergeten.

Tekst: RENÉE HOES Beeld: ROSANNE VAN LEUSDEN 

141140 TRIPTALKTRIPTALK



TripTalk is een uitgave van Reismedia BV en Triptalk BV 
Evert van de Beekstraat 1-41, 1118 CL, Schiphol
www.triptalk.nl

Hoofdredactie: jiska kroon 
Eindredactie: jiska kroon en bob rus
Met medewerking van: janne biersma, kees bikker, ruben drenth, 
renée hoes, natasja hoogstede, sybylle kroon,  sara luijters, 
florien van rees, nicolline van der spek en harri theirlynck

Uitgevers: bob rus en rob somsen  
Drukker: veldhuis media b.v. – raalte
Art-direction: frank burghout
Opmaak advertorials: femke van lieshout (cre8tiff) 
Vormgeving: voutloos
Cartographics: michel verhoeks
Illustraties: rosanne van leusden

CONTACT SALES
adverteren@reismedia.nl

ONLINE SALES
jeroen ruisch / jeroen@triptalk.nl

JAARABONNEMENT
www.triptalk.nl/abonneer 
4 nummers in Nederland € 24,50 incl. btw.
Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

ABONNEMENTEN EN VRAGEN 
klantenservice@aboland.nl
Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
T. +31 (0)251-257924

ADRESWIJZIGING OF OPZEGGING
www.aboland.nl

niets uit dit magazine mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar worden 
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever 
reismedia bv. triptalk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit 
magazine. © reismedia bv 2023.

Reis ook eens af naar triptalk.nl

TripTalk @triptalk.nl redactie@triptalk.nl

AA
VV
II LL AA RR EE II ZZ EE NN .. NN LL

B

e

y

o

n

d

 

D

r

e

a

m

s

B

e

y

o

n

d

 

D

r

e

a

m

s

www.avilareizen.nl | info@avilareizen.nl | 
023-2210800 | Zijlweg 2, 2013 DH, Haarlem

Triptalk_2021_nr16.indd   11Triptalk_2021_nr16.indd   11 08-08-2023   11:0908-08-2023   11:09

143TRIPTALK



Een sneeuwvakantie in

  Zweden

NIEUW

•   Volledig ontzorgd met vlucht, transfer, verblijf én skipas

•  Ongerept en weids landschap

•  Sneeuwzeker tot ver in april

•  Tochten met sledehonden of sneeuwscooters Boek nu!
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